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Op iedereen die naar het beste
evenement van het jaar is ge-
komen!!!

Nogmaals bedankt om er sa-
men met ons een geweldig
weekend van te maken!
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Beste lezertjes van het @ntenneke

Tot u spreekt, net zoals afgelopen twee jaar, Solidaire Toerako. Ik ben dus voor een derde
jaar groepsleiding in onze scouts MAAR deze keer niet meer met Pitta en Kokako. Ondanks
het feit dat wij met zen drieén twee fantastische jaren als groepsleiding achter de rug
hebben, hebben deze twee besloten mij te verlaten. Dit jaar worden zij dus ingeruild door
twee MINSTENS even ijverige leiding. Agame, die nu aan zijn vierde jaar als leiding begint
en Vuursalamander die zijn derde jaar als leiding start. Wij beloven u het komende jaar bij
te staan als groepsleiding en hopen er samen met jullie wederom een fantastisch jaar van
te maken!

Verder verwelkom ik graag ook 8! nieuwe leiding, Klauwier, Karaca, Steenbok, Gnoe,
Schaarbek, Fodi, Stekelvarken en Waterhond zullen vanaf dit jaar de leidingsploeg
aanvullen. Hierdoor zijn we dit jaar met 25 leiding. Volgens mij is dit voor het eerstin onze
scoutsgeschiedenis dat er zoveel leiding ter beschikking is, wat zowel mogelijkheden als
uitdagingen met zich meebrengt. We zijn gelukkig allemaal enorm gemotiveerd om er een
leuk scoutsjaar van te maken en dit voornamelijk in functie van jullie, de leden en de
ouders.

Als laatste wil ik graag de vier stoppende leiding samen met jullie uitzwaaien. Kokako,
Grizzly, Wasbeer en Snoek hebben besloten om na een lange en toffe scoutscarriere zich
op andere dingen te gaan focussen. We wensen hun hierbij dan ook het beste toe en
bedanken hen voor hun jarenlange inzet voor onze scouts!

Zo, dit was dan weer de, eerder inleidende, “ik dacht het maar...” van oktober. Volgende
keer zal één van onze kersverse groepsleiding jullie schrijven met een gloednieuwe editie
van dit rubriekje!

Stevige linker,

Solidaire Toerako
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1 oktober

2 oktober

3 oktober

5 oktober

13 oktober

18 oktober

19 oktober

19 oktober

19 oktober

20 oktober

20 oktober

20 oktober

22 oktober

23 oktober

24 oktober

28 oktober

29 oktober

30 oktober

30 oktober

Zollen

Merel
Volgzame Beloega
Rube
Jolige Griend
Tevreden Cavia
Iza
Minne
Houtduif
Wisent
Oscar
Markoeb
Levenslustige Tarpan
Maud
Noor
Solidaire Toerako
Elise
Anaya

Tristan

Aanhankelijk Penseelaapje
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Kapoen
Gi’ver
W’outer
Gi’ver
Leiding
W’outer
Jong-Gi’ver
Jong-Gi’ver
Gi’ver
W’outer
Jong-Gi’ver
Gi’ver
Kapoen
W’outer
Leiding
W’outer
W’outer
Kapoen

Leiding
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Welkom nieuwe en oude lezers bij het open doen van onze Oude Doos. Aangezien dit het
eerste antenneke is van het jaar zullen we eens kijken hoe ze het deden in den “goeie ouwe
tijd”. Dit jaar zullen jullie met mij (Sevo) eens alles ondersteboven draaien want deze oude
doos heeft heel wat lagen...

In oktober 2002 werd er door Heilig Kruis bekent kleur!
een enquéte de kleur van de ;

“nieuwe dassen” eens op de Tedereen dat op onze driedaagse geweest is, heeft het wel gezien. De leiding

liep daar rond met een spiksplinternieuwe bruine das. En dat er veel volk was op

pro ef geste Id: mensen hebben onze driedaagse, kunnen we wel zien aan het aantal mensen dat de moeite gedaan
. hebben om zo'n enquéteformuliertje in te vullen.. Maar liefst 124 verschillende
toen hun mening laten horen mensen (de mensen die meerdere malen hun schrijftalent hebben willen laten
zien, hebben we eruit gehaald) deden de moeite om ons te laten weten wat ze er

op,natuurlijk, de BDEIEQSE. Jala Jenocen

die bestond toen ook al. Zo zie je
maar weer hoe lang onze
evenementen al bestaan!

Jaargang 11 - nummer 10 - juni 2003

ntenneke

e VVES# Q%@ Hier hebben we het voorblad van juni

= Hellig Kruis 2003. Zoals je ziet zijn er toch wat
aanpassingen gebeurd op die ondertussen
meer dan 20 jaar tijd. Zelfs de
groepsleiding wou precies anoniem blijven
toen. Zebra kun je natuurlijk ook niet
missen, jullie zullen haar wel kennen van
op kamp als keukenploeg. 21 Jaar geleden
zat ze nog hoog in de sjorring met de rest
van de Gi'vers.

ZATERDAG 31 MET: CARWASH
ZONDAG 29 JUNI:  BBQ p-2

Lees het interview met de nieuwe groepsleiding:
p.9!




Natuur: Fauna en Flora

De huisviieg

Deze wordt ook wel kamervlieg genoemd. Ze komt hoofdzakelijk in woningen en
boerderijen voor, waar ze wordt aangetrokken tot onafgedekt voedsel, rottende vegetatie,
en uitwerp: . Met haar ige mond (je moet ze maar eens heel goed
bekijken wanneer ze op je arm zit) legt ze speeksel op het voedsel om het zacht te maken
alvorens het op te zuigen. Wie de film 'The Fly' gezien heeft, zal zich dit zeker herinneren.
Ziektekiemen, die ze bij haar vorig bezoek aan iets of iemand , worden via de poten of door
het opbraken van speeksel, overgebracht.

Daarom is het ook heel belangrijk dat je wat voorzorgsmaatregelen neemt: b.v. toiletten
met een spoelbak installeren, voedsel afdekken en je eigen lichaam wat deftig verzorgen. Laat
dus nooit een vlieg zo wat komen 'zuigen' aan een wonde, je kan zo wel eens een ernstige
ziekte oplopen...

Om zichzelf een groot nageslacht te verzekeren, legt de kamervlieg witte eieren in grot
hopen voedsel. De maden die it de eieren (1a) komen zullen zich te goed doen aan dit
voedsel. Na een tijdje verhardt de huid van de made zich om een pop (1b) te vormen. Daar
komt dan later de vlieg uit. Bij warm weer kan deze hele cyclus in 2 weken voltooid zijn!

Nu gaan we al wat ver terug
namelijk naar het jaar 1995 in de
maand april, en wat is dit voor
rubriekje “Natuur: Fauna en Flora”.
Vroeger stond er dus elke maand
een stuk je in dat iets uitlegde over
onze natuur. Over een hert, een
roos en in dit geval de huisvlieg.
Alle natuur fanaten konden zo iets
op steken van hoe de wereld
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Hoe kunnen we dit hoofdstuk van
Uit De Oude Doos nu niet afsluiten
met een stukje uit De Oude Doos
van 1997. Toen waren ze precies
ook al van “waar is den goeie
ouwe tijd gebleven”. Waar gaat dit
over? Over de Pienter natuurlijk!
Waar is em toch gebleven ik
herinner het me als de dag van
gister (ik was nog niet geboren).
Maar zo zie je maar weer, het
langste wat meegaat in onze
scouts is de oude doos zelf!

Bedankt om te lezen en ik hoop
dat jullie er iets van hebben
geleerd al gaat het maar over
diene huisvlieg! Tot snel opnieuw
in de Oude Doos!

-Secretarisvogel, Sevo voor de vrienden

draaide. Mja tegenwoordig kunt ge
alles toch zoeken op dienen
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| Uit De Oude Doos

Gisteren was ik met ons ma en onze pa aan het diskusiéren over "hun" vroegere oude tijd. Dit
doe je beter niet want ze blijven toch steeds bij hetzelfde standpunt. Namelijk dat de vroegere
tijd beter is dan nu. Ze zeggen altijd maar: "En de jeugd van nu, die "nemen" altijd maar in plaats
van te
"geven". lets zal er wel van waar zijn. Maar dan denk ik toch ook wel bij mezelf, is die jeugd
nu dan zo slecht? Stilte... . Maar nu, genoeg gezever want hier zijn we weer met een leuke
foto en een tof logboekfragment. Kijk zelf maar!

Gekiekt:

Het is al een lange tijd geleden dat ik deze jongen nog eens gezien heb. Want normaal zag ik
hem zo soms nog eens in de morgend op zn fietske in het naar school gaan. En dan vond er
meestal een gezellige babbel plaats. Maar tegenwoordig...? Waar hangt deze jongen toch heel
der dagen uit? Het gaat hier namelijk over Wies, Pientere Marmot. Ik denk dat hij effektief wel
pienter is. Want de sjorringen op deze foto zien er toch wel vrij goed uit Niet?




CCay 8 oy oy g
X0 Dbl )l )

Het begin van het scoutsjaar is eindelijk aangebroken; de kinderen kijken ernaar uit en
eveneens de ouders. Maar bij sommige van de ouders komt er toch al een welbepaalde
gedachte naar boven: ‘Waar moet dit teken hangen?!” Het hemd is vaak een flessenhals hier
op de scouts, zeker ook omdat het hemd bij elke scouts zo hard verschilt (en hoe het
verschilt met de algemene richtlijnen opgesteld door Scouts & Gidsen Vlaanderen). Dus
aan die ouders wil ik, Poedel, even het hart onder de riem steken en het hemd hier
helemaal uiteenzetten!

Het laatste wat ik nog kwijt wil vooraleer we eraan beginnen is dat alle tekens die ik hier
aanhaal gekocht kunnen worden bij ons winkeltje op de scouts. Hier kan je een kwartiertje
voor/na de vergadering altijd even komen winkelen! De winkelverantwoordelijken van
dit jaar zijn Karaca en Schaarbek.

De linkermouw:

We beginnen ons verhaal bij de linkermouw. Zoals jullie
op de foto kunnen zien is er hier niet veel naaiwerk
nodig! Het bovenste teken is het Groepsnummer en
daaronder het Internationaal Scoutskenteken.

De rechtermouw:

Op de rechtermouw komen alle tekens die te maken
hebben waar de scouts zich bevindt, namelijk het
land, gewest en dan provincie. Dus bij ons is dit:
Kenteken van Belgié, Vlaamse Leeuw en Wapenschild
van de Provincie Antwerpen.




De voorkant:

De voorkant, tegenover de mouwen, is toch wel wat ingewikkelder. Om de structuur van de

mouwen te behouden begin ik aan de linkerkant en eindig ik aan de rechterkant.

Op de linkerborst komen de volgende (ken-)tekens:

Eerst en vooral het Takkenteken, die jullie reeds allemaal gekregen
hebben, komt vanboven te hangen. Op de foto zien jullie Scholekster
trots poseren met het Jong-Givertakkenteken. Vervolgens, op de flap van
de borstzak komt het SCOUTING-kenteken. Op de borstzak zelf komt het
Beloftekenteken, die jammerlijk mist op het hemd van Scholekster
(foei)! Bij de W’outers zullen enkele onder jullie de Wolvenkentekens
wel herkennen, die mogen ook op de borstzak.

Op de rechterborst komt het Jaarkenteken

De achterkant:

De achterkant van het hemd kan vergeleken worden met het Wilde
Westen. Alles kan en alles mag. De meeste onder ons verzamelen allerlei
kentekens op de rug. Wat ook gedaan wordt is de totem op de rug zetten,
vaak ook geillumineerd met een mooie tekening

Als laatste wil ik Scholekster bedanken voor de ondersteunende foto’s!!
Hopelijk heeft deze rubriek jullie al wat verder geholpen met de hemdenkwestie!

Stevige linker,
Bedaarde Poedel

7N Takkenteken

Bekofiekenteken
V ( Patrouilie lictje
Kenteken van Belgit <~ —a gl /\Gmw
: /‘ '\ A3408G
Visamse Leeu ' Y

Intermationaal
Wapenschid van de scoutskentcken
pFrovineie Antwerpen

Leidingskratcken
Jnskentoken \
~—~ Kezteken SCOUTING
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Welkom beste lezers, alweer een nieuw scoutsjaar; dat betekent dus ook nieuwe @ntennekes. En
bij @ntennekes horen ook natuurlijk de interviews die ik, Familiale Fodi, dit jaar zal afleggen. Het
eerste interview van het jaar is met iemand die mij zeer bekend is, de voorzitster van het GRC,
Katleen!

Dag Katleen, kun je jezelf even voorstellen?

Mijn naam is Katleen, en ik ben mama van drie jongens op de scouts: Houtduif (midden foto) van
de Jong-Gi’vers, Fodi en Kongoni, die allebei in leiding staan. Binnen de scouts ben ik ook de
voorzitster van het GRC.

Ah zo, wat is het GRC dan juist en wat doen jullie?

Het GRC staat voor groepscomité en het is een orgaan binnen de scouts waarin ouders van leden
en leiding zitten. Wij vergaderen met de groepsleiding over onderwerpen binnen de scouts, hier
geven we advies vanuit onze levenservaring ;). Onze voornaamste taak is meehelpen met
activiteiten, dit doen we samen met de helpende handen.

En waarom zouden andere ouders moeten meewerken binnen het GRC (of helpende
handen)?

Als je zin hebt als ouders om mee te bouwen aan de scouts dan ontvangt het GRC en de helpende
handen je met open armen.

Klinkt super tof! Maar wat is dan het leukste evenement voor jouw om aan mee te werken?

Alle evenementen zijn natuurlijk leuk om aan mee te werken, maar voor mij blijft het tofste toch
de 3Daagse. Desondanks het toch wel 3 dagen intensief werken is, is er toch een toffe sfeer en
een sterk gevoel van samenhorigheid!

En om af te sluiten nog een toffe vraag. Wat is jouw favoriete herinnering in verband met de
scouts?

Te weten komen wat de drie totems van mijn zonen waren blijft voor mij toch het fijnste moment
op de scouts. Ik ben dan ook heel trots op ze alle drie.

Ziezo beste lezers, als u interesse zou hebben om geéngageerd mee te werken aan de helpende
handen of in het GRC, spreek zeker de groepsleiding (Agame, Vuursalamander en Toerako) aan na
een vergadering!

11



‘ape

LT =

N s
OV pis. .

o

12



20172 )

1

N

13



14



15



16



vy ANy
DN IWRTE

Totem: Doordachte Poedoe

Studie/Werk: eerste jaar kiné aan de KU Leuven
Aantal jaar leiding: 2e jaar leiding Jong-Gi’vers.

Wat heb je onderweg opgestoken in de scouts?: Ik heb

geleerd hoe te anticiperen op onvoorziene omstandigheden
en een leidinggevende functie op te nemen

=Y

Totem: Innemend Grijsbokje

Studie/Werk: Industrieel ingenieur bouwkunde
Aantal jaar leiding: 2 jaar leiding aan Jong-Gi'vers.
Wat heb je onderweg opgestoken in de scouts?: Sjorren

Totem: Zachtaardig Stekelvarken
Studie/Werk: Podiumtechnieken

Aantal jaar leiding: 1ste jaar leiding aan de Jong-Gi'vers.

Wat heb je onderweg opgestoken in de scouts?: Vuur maken
en koken op een houtvuur.

Totem: Familiale Fodi
Studie/Werk: Latijn Wetenschappen
Aantal jaar leiding: 1 jaar leiding aan de Jong-Gi’vers

Wat heb je onderweg opgestoken in de scouts?: Hard leren
werken en vele vriendschappen!
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De mastworp

Een mastworp, ook wel bekend als een mastknoop, is een veelzijdige knoop die vaak wordt
gebruikt om een touw aan een paal of mast te bevestigen. Hier zijn enkele veelvoorkomende
toepassingen:

Scheepvaart: Om touwen aan masten of relingen vast te maken.
Klimmen: Om een touw aan een ankerpunt te bevestigen.
Algemeen gebruik: Voor het vastzetten van objecten aan palen of andere vaste punten.

De mastworp is betrouwbaar omdat hij zichzelf vasttrekt wanneer er spanning op het touw staat,
maar hij kan ook gemakkelijk losgemaakt worden als dat nodig is.

21
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Jantje op bezoek bij oma en opa:

Jantje gaat bij oma en opa logeren.
Jantje zegt: Oma, ik moet piesen. Oma OP EEN TUPPERWARE PARTY ...
zegt: Bah wat een vies woord. Zeg
maar: fluiten. Even later gaan ze slapen.
Jantje krijgt een nachtmerrie en mag bij
oma en opa in bed slapen. Jantje

zegt: Opa, ik moet fluiten. Opa

zegt: Jantje, je kunt toch niet zomaar
midden in de nacht fluiten. Jantje

zegt: Maar ik moet echt! Opa zegt: Ach,
doe het dan maar heel zachtjes in mijn
oor.

Drie mannen op een bankje:

Drie mannen zitten op een bankje. De ene
kan alleen maar 'ja' zeggen. De tweede kan
alleen maar 'mes-en-vork' zeggen. De derde
kan alleen maar 'jippie-jee' zeggen. Dan
komt er een politieagent aan en die vraagt:
'hebben jullie iemand vermoord?'. De
eerste zegt: 'ja, ja, ja'. De agent zegt:
waarmee? En de tweede zegt: 'mes-en-
vork, mes-en-vork'. De politieagent zegt:
jullie gaan naar de cell Zegt de derde:
jippiejee, jippiejee, jippiejeeee!

Hongersnood:

Een dikke en een dunne man lopen over straat, zegt de dikke man tegen de
dunne: “Als ik naar jou kijk, dan zou ik haast denken dat er in Nederland
hongersnood heerst” Waarop de dunnen man geirriteerd terug antwoordt “En
als ik dan naar jou kijk, heb ik het idee dat jij daar de oorzaak van bent!”

22
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6 onderweg...
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Hey lieve Kapoentjes,

Het is weer zover, de eerste maand van het scoutsjaar is aangebroken.
We gaan er het beste scoutsjaar ooit van maken, zodat jullie het zeker
nooit gaan vergeten!! Hieronder kunnen jullie zien wat we allemaal
gaan doen in oktober.

Zondag 6 oktober van 14 uur tot 17 uur

Helaas pindakaas, vandaag is het geen

vergadering. Dat komt omdat de leiding op 4 N
weekend is om allemaal dingen te bespreken ’ '
voor het scoutsjaar. Maar geen zorgen, we

zijn er volgende week terug met een top ‘
vergadering!!

Zondag 13 oktober van 14 uur tot 17 uur

WE NEED
YOUR HELP

Vandaag hebben we echt jullie hulp nodig!
We moeten onze vrienden gaan helpen, want
ze hebbeniets dringend nodig. We weten nog
niet goed wat, maar enkel met jullie hulp
kunnen ze blijven overleven!
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Zondag 20 oktober van 14 uur tot 17 uur

Zet jullie schrap voor een
superleuke en leerzame
vergadering! Vandaag gaan we
onze handen uit de mouwen
steken en allemaal coole
techniekjes bijleren. Als jullie
willen weten wat die precies
zijn dan moeten jullie zeker
komen!

Zaterdag 26 oktober tot zondag 27 oktober

Ziezo dat was het voor de eerste maand. Maar niet getreurd, volgende

Om de herfstvakantie goed te beginnen,
mogen jullie dit weekend 24 uur lang op de
scouts spelen, eten, slapen en nog veel
meer! Neem zeker een slaapzak, matje en
pyjama mee (en een paar knuffels mag ook

®)). Meer informatie hierover volgt!

maand zijn we er weer! Als jullie niet kunnen komen, laat het dan

zeker weten!

Stevige linker,

Sevo, Agame, Kapucijnaap, Penseelaapje (0485 71 61 55), Klauwier en

Karaca

25



U o
j\//J’) LIS

Zondag 6 oktober

Helaas, vandaag is het geen vergadering jullie leiding is
op weekend zodat het een onvergetelijk jaar wordt.

Zondag 13 oktober van 14u00 tot 17u00

Het is al lang geleden dat we nog is goed
hebben geravot dus we gaan vandaag nog is
alle ruige spelletjes spelen.

Zondag 20 oktober van 14u00 tot 17u00

Op deze vergadering gaan we de bossen rond onze
scouts onveilig maken. Wees zeker aanwezig want
deze vergadering ga je nooit meer vergeten.

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober

D

Om de herfstvakantie goed te beginnen mogen
jullie 24 uur op de scouts komen spelen, slapen,
eten en drinken. We verwachten jullie om 18u
aan de lokalen om de beste 24 uurse mee te
maken.

Ziezo dat was het dan voor deze maand. We zien jullie graag volgende maand op nieuw.

Stevige linker

Shere khan, Malchi, Rikki, Ikki, Rama, Akela en Kaa (Shere Khan: 0468 58 08 18)
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Dag beste Jong-Gi’'vertjes , hier is ons maandprogramma voor de maand oktober, de tweede
maand al van dit scoutsjaar! Het gaat toch veel te snel ..., maar geen zorgen, er is weer een
maand vol plezier voor jullie gepland!

6 oktober
Sorry liefste Jong Gi’vertjes. Vandaag is er geen vergadering, omdat de
leiding op weekend is, maar volgende week zijn we er weer!

13 oktober 14u00-18u

Winnen tegen Kongoni: +1000 aura, zonder shirt: +100 aura,
4 hogrider: +o aura. Wil je te weten komen hoeveel aura jouw
patrouille heeft, kom dan zeker naar deze vergadering voor
kei toffe scoutsspelletjes

20 okt r 14u00-18u

Ready, set, go! Vandaag zullen alle patrouilles bewijzen wie de
beste sporters van de Jong-Gi’vers zijn! In verschillende
disciplines zullen jullie je vandaag moeten bewijzen; ook
mogen jullie vandaag uitzonderlijk in sportieve kleding komen.

25-27 oktober

Dit weekend is er spijtig genoeg weer al geen vergadering....Want het is tijd voor ons mega-leuke-
super-toffe-onvergetelijke-niet te missen-ultra-fantastische-allereerste-kei-fijne JONG-GI’VER
Meer info volgt nog.

Ziezo beste vrienden, er staat alweer een maand vol plezier op jullie te wachten op de scouts! De
boodschap is dus duidelijk, zeker komen! (Anders min aura)

Stevige linker,

Fodi, Poedel, Waterhond, Slechtvalk, Cavia, Stekelvarken, Grijsbokje en Poedoe (0479 01 90 41)
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6 oktober 14:00-18:00:

13 oktober 14:00-18:00:

20 oktober 14:00-18:00:

27 oktober 14:00-18:00:
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