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Beste scoutsvrienden 

Met de laatste vergadering nog vers in ons geheugen, beginnen we stilletjes aan toch al te 

denken aan het kamp die er zit aan te komen! Jullie weten het misschien niet, maar de 

leiding is al sinds het 2de leidingsweekend druk bezig om dit geweldige kamp ineen te 

steken. Daarom is het een grote vreugd om het thema nu eindelijk uit de doeken te doen! 

Het thema van dit jaar: DE KRONIEKEN VAN KRUISANTIUM 

 

Alle takken zijn opgedeeld in verschillende volkeren met ieder een doel. Zo gaan de 

Kapoenen op een leerrijke excursie naar de Draco Academica, waar ze allicht zichzelf 

wijsmaken in verschillende oude draconische teksten. Wie weet krijgen jullie de 15de een 

“Draconian” terug binnenshuis. De W’outers daarentegen hebben iets gezien. De 

W’outers, die voorlopig slaven zijn van de zandedeliederen, hebben woord gekregen van 

vrijwel goddelijke wezens. De Goden bieden de slaven een weg naar verlossing aan, maar 

enkel degenen die sterk genoeg zijn zullen deze kwestie kunnen verduren. Vervolgens heb 

je de Jong-Gi’vers, deze vertoeven zich ergens veel kouder tegenover de warme woestijn 

zoals bij de W’outers. De Jong-Gi’vers maken deel uit van het Noordervolk. Zij hebben 

eeuwen geleefd in armoede en veel bloedvergiet. Ze kennen nu een moment van orde, 

maar dit kan snel veranderen… Tot slot zijn er nog de Gi’vers, deze pientere groep krijgt 

de opdracht om de verloren stad Atlantis op te knappen. Zullen ze deze augiasstal kunnen 

reinigen?  

 

Voor sommigen onder ons is het de eerste keer dat ze op kamp gaan, superspannend (en 

nog spannender voor de ouders 😉)!! De rest weet al dat het scoutskamp de kers op de 

taart is om een geweldig scoutsjaar af te sluiten. Zowel voor leden als voor leiding is elk 

kamp een zotte ervaring waarvan je met een hoop herinneringen thuis komt. 

Indien u, als ouder, ook graag deze nieuwe rijken wilt verkennen, nodigen wij u graag uit 

op 14 augustus!  

De leiding (lees: de ganse leidingsploeg) heeft er alvast meeeeeeeeeegaveel zin in!! 

Hopelijk jullie ook 😊  

 

Tot dan!! 

Stevige linker 

De eindredacteur 
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Kampdata + Vertrek + Kampprijs 

Gi’vers 

De Gi’vers zullen 1 augustus vertrekken met hun fiets in 

hun mooiste duikpak richting het kampterrein in Naomé. 

Als ze eenmaal aankomen krijgen ze tot de 15de om 

Atlantis terug haar vroegere glorie te herstellen. De 3de 

jaars Gi’vers mogen van ons nog een dagje erna blijven. 

Natuurlijk is het renoveren van een ruïne niet goedkoop, 

daarom vragen we aan iedere Gi’ver een eerlijke bijdrage 

van 205EUR. Meer informatie over de fietstocht wordt 

nog meegedeeld, en vergeet zeker niet de bagage mee in 

de camion in te laden op 31 juli.  

 

Jong - Gi’vers 

De rust wordt verstoord in het Noorden. Alle Noorderlingen worden 

teruggeroepen naar hun heimat. Ze worden verwacht op 6 augustus 

om allen samen te vertrekken richting Naomé. Daar zullen ze 

hopelijk zo snel mogelijk het conflict oplossen, liefst tegen 15 

augustus. De Noorderlingen worden verwacht om hun eigen 

strijdtuigen mee te nemen en ze moeten dus zorgen dat deze tegen 

31 juli in de camion zitten. Het kamp zal 136EUR kosten. 

 

W’outers 

De slaven beginnen aan hun tocht op 8 augustus. 

Hiervoor doen ze een heel groot stuk al met de trein. 

Eens ze op het kampterrein aankomen in Naomé 

dan krijgen ze de tijd tot 15 augustus om zichzelf 

te bewijzen aan de goden. De slaven mogen hun 

(weinige) bezittingen op 31 juli in de camion 

steken. De slaven worden wel verwacht al hun geld 

te doneren aan de goden. Deze donatie zal 105EUR 

bedragen.   

Kapoenen 

De kapoenen vertrekken allemaal samen op 8 augustus met de trein 

richting hun nieuwe school. Daar zullen ze hopelijk wat bijleren over 

de oude draconische mythes. Ze krijgen tot 15 augustus om hun 

diploma binnen te halen. De school is gelegen in Naomé en het 

inschrijvingsgeld bedraagt 105EUR. De school verzoekt de nieuwe 

studenten om hun bagage in te laden in de camion op 31 juli.  
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Kampprijzen onder de loep 

Voor ouders die meerdere kinderen naar het festival sturen, geven wij korting. In deze tabel vind je 

de details. 

 Kapoenen  
8 Dagen 

Wouters 
8 Dagen 

Jong Gi’vers 
10 Dagen 

Gi’ivers 
15 Dagen 

Gezin met 1 lid €105,00  €105,00  €136,00  €205,00  
Gezin met 2 
leden  

€95,00  €95,00  €122,00  €185,00  

Gezin met 3 (of 
meer) leden 

€85,00  €85,00  €110,00  €165,00  

 

Goed Verzekerd 

Op kamp is enkel iedereen verzekerd wanneer zij hun medische fiche hebben ingevuld. Zonder deze 

fiche is uw kind niet verzekerd!! Kijk zeker de online medische fiche nog eens na voordat we op kamp 
vertrekken!  

 

Bagage 

Door de vele bagage die iedereen moet meenemen hebben we een camion voorzien. Hierin worden 

alle spullen ingestoken op 31 juli. Gelieve het grootste deel van de bagage 31 juli tussen 10 uur en 17 

uur op de scouts af te zetten (indien jullie er voor één of andere reden dan niet kunnen, neem dan 

contact op met de takleiding en dan regelen we wel iets). Er is namelijk niet genoeg plaats op de trein 

voor alle valiezen. Een rugzakje kan natuurlijk wel mee op de trein. 

 

Vertrekuren trein:  

Dit jaar vertrekken de Kapoenen, W’outers en Jong-Gi’vers met de trein op kamp! We vragen jullie om 

telkens om 30 min op voorhand aan de de sporthal Iham (achter het station) te verzamelen. De 
vertrekuren zijn als volgt:  

Kapoenen en W’outers: donderdag 8 augustus om 9u44 (dus om 9u15 aan de sporthal) 

Jong-Gi’vers: dinsdag 6 augustus om 9u44 (dus om 9u15 aan de sporthal) 
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Noodnummer 

Voor zeer dringende zaken kan de groepsleiding op de volgende nummers bereikt worden: 

Pitta 0483 01 12 75 

Kokako 

Toerako 

0473 34 86 68 

0489 72 29 08 

 

 

 

Adres 

Als jullie graag eens van ons willen horen, dan kunnen jullie via de postduif een brief opsturen naar 

dit adres:  

 

Ward Van De Poel 
Naam + Voornaam of totem van het kind + tak+ HK 

Rue des près Pirotte, 30 

5555 Naomé 
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Algemeen 

  Klein rugzakje voor op dagtocht  

  Drinkbus 

  Linnenzak voor vuile was  

  Geld voor kaartjes  

  Adressenboekje  

  Schrijfgerief 

  Zaklamp 

  Strips of boeken  

  Zakdoeken 

 

Kledij 

  Sokken  

  Ondergoed  

  Warme kledij 

  Regenkledij 

  Sport en spelkledij 

  Zwemkledij 

  Korte broeken  

  Lange broeken 

   T- Shirts 

 Truien & vesten (MIN 4) 

  Stevige stapschoenen 

  Regenlaarzen 

  Gewone schoenen 

  Verkleedkledij 

 

Toiletgerief 

 Washandje & Handdoeken 

 Tandpasta & Tandenborstel 

  Shampoo 

 Kam of borstel  

  Zonnecrème 

  Lezen/bril + benodigdheden 

Slaapgerief 

  Matje of veldbed 

  Kussen 

  Dekentje  

  Slaapzak  

  Pyjama  

  Knuffel 

Gi’vers en Jong-gi’vers 

  Zelfgemaakte indianenkleren 

  1 pluim per jaar dat je je totem hebt 

 Trekrugzak voor 2- en 3-daagse 

 

Wat nemen we niet mee 

 GSM/Smartphone Radio 

 Snoep 

 Drank (Zowel frisdank als bier en 

andere alcoholische dranken) 

 Elektronica 

 Douchezeep (voorzien wij) 

 



 

DE KRONIEKEN VAN KRUISANTIUM  Naomé 

 

Welkom, reiziger, op deze onvergetelijke reis naar het 

betoverende land van Naomé, waar de geur van avontuur in 

de lucht hangt en de kronkelende wegen je naar mysterieuze 

bestemmingen leiden. Pak je zwaard en je trouwe 

metgezellen, want we gaan op pad door de weelderige 

bossen, langs oude kastelen en over majestueuze bergen. 

 

Onze reis begint in het rustieke dorpje, gehuld in een waas van ochtendnevel en omgeven door 

eeuwenoude eiken. Vanaf hier volgen we de oude weg naar het zuiden, waarbij we de zon zien opkomen 

boven de torens van het imposante kasteel van Gravemore, bewaakt door de machtige griffioenen die 

hoog boven ons cirkelen. 

 

Na het doorkruisen van de uitgestrekte bossen van Whispering 

Woods, waar het gefluister van de bomen ons de weg wijst, 

Hier moeten we een keuze maken: volgen we het pad dat naar 

de Gouden Vallei leidt, waar de schatten van de oude 

dwergenkoningen verborgen liggen, of slaan we af richting de 

donkere spelonken van de Rue des Prés Pirotte 30, waar 

alleen moedige avonturiers durven te treden?  

 

Onze reis gaat verder door de glooiende heuvels van de 

Verloren Vlaktes, waar de wind liederen van lang vervlogen tijden fluistert. We passeren vervallen ruïnes 

en verlaten wachttorens, elk met zijn eigen verhaal om te vertellen aan degenen die de moeite nemen om 

te luisteren. 

 

Uiteindelijk bereiken we de poorten van de mythische stad, met zijn torens van glinsterend wit marmer en 

straten bestraat met gouden klinkers. Hier, te midden van de drukte van handelaren en ambachtslieden, 

vinden we het hart van Het Konings Veld, waar legendes geboren worden en avonturen wachten op 

degenen die durven te dromen. 

 

En zo eindigt onze reis door dit betoverende land, maar wees niet bedroefd, want de herinneringen die we 

hebben gemaakt zullen voor altijd voortleven in de verhalen die we vertellen en de dromen die we delen. 

Vaarwel, reiziger, tot we elkaar weer ontmoeten op de wegen van Naomé. 



 

DE KRONIEKEN VAN KRUISANTIUM  Naomé 

 

KAMPWANDELING 2023-2024 
 

Beste ouders, 

Naar jaarlijkse gewoonte maken we ook dit jaar opnieuw een mooie en leuke wandeling met alle ouders 
vooraleer we terug één worden met onze kinderen. De wandeling is uitgestippeld rond het dorpje Alle. 

We verwelkomen jullie om 13.00 u Place George Mongin te Alle (5550 Vresse sur Semois). Van hieruit 
vertrekt de wandeling. 

Er zijn voldoende drank- en eetgelegenheden in de onmiddellijke nabijheid voor zij die vooraf iets wensen 
te eten of te drinken. 

 

Verloop van de middag en avond op 14 augustus 2024: 

 

• Samenkomst : Place George Mongin 13.00 u 

• Vertrek wandeling : 13.15 u 

• Wandeling +/- 3 u 

• Vertrek naar het kampterrein 17.15 u 

• Opstellen tenten 17.30 u- 18.00 u 

• Avondeten op het kampterrein 18.00 u – 19.00 u 

• Bezinning 19.00 u – 20.00 u 

• Kampvuur en activiteiten georganiseerd door leiding van 20.00 u tot ….. 

 

De wandeling van een 8-tal km zal +/- 3 u duren. We stoppen onderweg enkele keren om een slokje te 
drinken of iets te eten. Iedereen brengt zijn eigen drankjes, fruit, koekjes mee.  

 Om nog voldoende tijd over te hebben voor een gezamenlijk drankje op een terras vooraleer we ons 
richting kampterrein begeven, vragen we aan iedereen om zeker ten laatste om 13.15 u aanwezig te zijn. 
Wie later is, zal een onvergetelijke wandeling en een leuke namiddag met een geweldige ouder-groep 
missen! 
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Aangekomen op het kamterrein kan je aanschuiven voor een heerlijke kampmaaltijd met drankje, met 

liefde klaargemaakt door ons fantastisch kookteam. Hiervoor dient u op voorhand in te schrijven. 

Aan alle ouders die blijven slapen op het kampterrein, wordt de mogelijkheid geboden om in alle rust en 

kalmte hun tent recht te zetten tussen de wandeling en het avondeten. Zij krijgen toegang tot een 

afgebakende zone vanaf 17.30 u. 

We rekenen er op dat iedereen zich aan de kampregels houdt en NIET op zoek gaat naar zijn/haar 

kind(eren). De nodige richtlijnen zullen ter plaatse door de leiding worden meegedeeld. 

Tijdens de bezinning vragen we iedereen een respectvolle stilte te bewaren, dit uit respect voor leiding en 

leden. Daarna kan u tijdens het kampvuur luidkeels en uit volle borst meezingen met en voor alle leiding 

en leden. Dit wordt ten zeerste geapprecieerd, zelfs indien u vals zingt. Drankjes voor bij het kampvuur 

worden ter plaatse aangeboden, hier is het niet de bedoeling dat iedereen eigen drank meebrengt. 

 

Wij gaan er van uit dat iedereen de timing en afspraken respecteert zodat we er samen een 

fantastische avond van kunnen maken. 

 

Praktische informatie: 

• Kostprijs wandeling gratis 

• Eten op terrein  € 12/persoon 

• Eten op terrein: kinderen onder de 12 jaar € 6/persoon 

• Inschrijvingen:  Op 22/6 tijdens de BBQ tussen 17.00 u – 18.00 bij de stand “KAMPWANDELING” of  via 

e-mail uiterlijk op 31/7 : vinciane.geerts@skynet.be 

• Contact en info:  Vinciane Geerts (mama van Leeuwerik) 

Vinciane.geerts@skynet.be,  0476/60.63.69  
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EEn dag in hEt lEvEn van ….. 
8u00: De zon komt op, de vogeltjes zingen, en we maken ons klaar om uit ons bedje te 
komen om er weer een geweldige dag vol avontuurlijke avonturen te beleven. 

8u15: De eerste bel weergalmt door het terrein en de mensen van piket haasten zich 
naar het keukendorp om de tafel te dekken voor een koninklijk ontbijt. De 2de bel is het 
signaal dat de rest mag aansluiten en dat we mogen genieten van het o zo geweldige 
eten dat de natuur in samenwerking met de keukenploeg ons gegeven heeft.  

9u30: Het is tijd voor de formatie ! Alle volkeren komen samen om te kijken wat de dag 
ons gaat brengen. Vervolgens zingen en dansen we ons kamplied op zo een mooie wijze 
dat iedereen die ons kan horen een traantje wegpinkt.  

12u30: Na een drukke voormiddag vol met spelletjes is het tijd om onze batterij terug 
wat op te laden en hoe doe je dat beter dan met een lekkere boterham. Smakelijk!  

14u00: Onze batterij is nu voor 50% opgeladen en daar maken we nu 100% van door ons 
even neer te leggen. Tijd voor platte rust ! Na een halfuurtje mogen we onze stem terug 
gebruiken om eventueel te praten.  

16u00: Het koninkrijk kondigt een 4-uurtje aan, dat hebben de volkeren wel verdient na 
een drukke namiddag.  

18u00: De keukenploeg heeft weer wat lekkers voor ons klaarstaan ! We gaan met ons 
bord naar daar en zeggen telkens “dank u, allerbeste keukenploeg” wanneer ze ons hun 
heilige maaltijd opdienen. Na het eten verzamelen we weer allen samen voor onze 
eindformatie.  

19u30: De laatste activiteit van de dag ! De eerste kleine oogjes en geeuwtjes komen 
tevoorschijn. Onze energie is ook niet meer zo op hoog als in het begin van de dag, de 
volkeren weten dat het stilletjes aan wel eens is geweest voor vandaag.  

20u30: Toch is er nog een klein plaatsje vrij in onze maag, dit wordt opgevuld door een 
avondhapje waarna het ECHT wel tijd wordt om richting ons bedje te gaan om ons voor 
te bereiden op weer een dag vol gezang en gedanst. En als laatst zingen we allemaal 
samen:  

D’avond valt, alles zwijgt, Zachtkens ruist over zee, bos en hei, Winde groet, alles wel, God nabij 
Slaap wel! 
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1. De leiders van de 4 koninkrijken (leiding) hebben altijd 

gelijk. 

2. Indien u denkt van niet, geldt de bovenstaande regel. 

3. Keukenploeg zijn ook leiders. 

4. Gsm’s en andere toverspullen (elektronica) zijn strikt 

verboden in alle koninkrijken. 

5. Betrappen we je op roken, zal dit zware consequenties 

hebben. 

6. Drugs zijn ook niet toegelaten in onze 4 rijken! Als je deze 

regel niet volgt, zullen de wachters hun werk doen. 

7. Wanneer de zon niet meer op onze rijken schijnt, dan is 

iedereen muisstil. 

8. Naar de troonzalen (HUDO’s) wordt gegaan voor we aan 

tafel gaan, tijdens het eten wordt dit niet toegestaan! 

9. Eén van de andere rijken bezoeken is ten striktste 

verboden, tenzij de leiders toestemming gegeven hebben. 

10. We  houden onze 4 prachtige rijken proper, gelieve afval 

altijd juist te sorteren in het eco-hoekje! 

11. Het keukenrijk (keukendorp) is enkel voor royaliteit, dus 

betreding tot dit rijk is niet toegestaan voor het gewone 

volk.     
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Totem: Luchthartige Wasbeer (takleiding) 

Hoelang zit je al in de scouts?   

14 jaar, hiervan geef ik al 3 jaar leiding! 

Aan welke takken heb je al eens leiding gegeven? 

In mijn eerste jaar heb ik aan de Jong-Gi’vers leiding gegeven. Nu 

geef ik al 2 jaar leiding aan de beste tak, namelijk de Kapoenen! 

Wie is jouw favoriete heerser? 

Ik ken hier spijtig genoeg niet veel van. Cleopatra is echter wel 

ene van mijn favoriete heersers.  

Totem: Tevreden Cavia 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

6 jaar.  

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Dit is mijn eerste jaar als leiding en ik geef nu leiding aan de 

Kapoenen.  

Wie is jouw favoriete heerser?  

Wacatoca 

Totem: Solidaire Toerako 

Hoelang zit je al in de scouts?   

Al sinds mijn eerste jaar kapoen zit ik hier in de scouts. Als ik dit 

even uitreken dan is dit ondertussen mijn 15de jaar dat ik trots de 

bruin/fluoriserende das van Heilig Kruis mag dragen! 

Aan welke takken heb je al leiding gegeven? 

Ik heb mijn eerste 2 jaar leiding gegeven aan de W’outers, daarna 

heb ik een jaartje Jong-Givers gegeven en dit jaar geef ik leiding 

aan de Kapoentjes 

Wie is jouw favoriete heerser?  

Moeilijke vraag want in het algemeen ervaar ik “een heerser” niet 

per se als iets positief. Als ik dan toch iemand zou moeten kiezen, 

dan zou ik voor GenghisKhan gaan. Naar ’t schijnt was dat toch 

een gerespecteerd leider met een voor die tijd erg moderne 

ideologie. Daarnaast zijn de veroveringen en prestaties op zijn 

minst toch erg impressionant te noemen. 

Totem: Nuchtere Kapucijnaap 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

Ik zit al 5 jaar in de scouts.  

 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Dit is mijn eerste jaar leiding. Ik geef nu leiding aan de Kapoenen  

Wie is jouw favoriete heerser?  

Mijn favoriete heerser is Grizzlybeer. Hij is een meedogenloze 

leider, vooral als hij een bedreiging ziet.  
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Totem: Goedlachse Agame/Raksha 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

Dit is mijn 12de jaar in deze scouts, waarvan 3 jaar leiding. 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

De vorige 2 jaar heb ik leiding gegeven aan de Jong-Gi’vers, maar 

dit jaar waren/zijn de W’outers aan de beurt!  

Wie is jouw favoriete heerser? 

Als archeologiestudent wordt je toch al in een bepaalde richting 

geduwd, en dus kies ik voor de eerste keizer van het Romeinse Rijk: 

Augustus! Hij zorgde voor een ongeziene vrede in het hele 

Romeinse Rijk, bracht verschillende en belangrijke voorouderlijke 

morele waarden terug en herwaardeerde de stad Rome met 

schitterende gebouwen! 

Totem: Bedaarde Poedel/Mang 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

Ik zit al 15 jaar in deze scouts, waarvan 5 jaar leiding. 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Ik geef nu al 4 jaar lang leiding aan de W’outers, daarnaast 

heb ik ook 1 jaar leiding gegeven aan de Kapoenen.  

Wie is jouw favoriete heerser?  

Mijn favoriete heerser is toch wel Karel de Grote. Onder zijn 

heerschappij kende de Lage Landen een eigen vorm van 

renaissance (d.i. de Karolingische renaissance). Daarbij 

gepaard kwam de Karolingische Sprachbund, wat mij als 

linguïst interesseert. Als je wil weten wat die Sprachbund is, 

dan mag je dat gerust eens komen vragen 😊  

 
Totem: Competitieve Kongoni 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

12 jaar 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Mijn eerste jaar heb ik aan de Kapoenen leiding gegeven. Nu geef 

ik leiding aan de W’outer. 

Wie is jouw favoriete heerser?  

Mijn Favoriete leider is Mohammed Abelkrim, voormalig president 

van de Rif-republiek. Hij was een prominente figuur in de 

geschiedenis van de Riffijnen, vooral bekend vanwege zijn 

leiderschap in de Rifoorlog(1920-1926). Als leider van de Rif-

republiek streed hij tegen de Spaanse kolonisatie en streefde hij 

naar autonomie voor de Riffijnen. Zijn vastberadenheid en 

strategische bekwaamheid brachten de Rif in conflict met koloniale 

machten en vestigden zijn reputatie als een symbool van verzet en 

nationale trots voor de Riffijnen. Een echte hosselaar dus!!!! 
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Totem: Introverte Steltkluut/Ikki  

Hoelang zit jij al in de scouts?  

Dit is al mijn 14de jaar in de scouts! 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Ik heb 1  jaar aan de kapoenen gegeven en dit is mijn 2de jaar aan 

de W’outers! 

Wie is jouw favoriete heerser?  

Koning Arthur omdat hij de enige koning is die een zwaard uit een 

steen kan halen zonder zijn rug te verrekken.  

Totem: Aanhankelijk Penseelaapje/Hathi 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

Ik zit al in de scouts vanaf mijn eerste jaar Kapoen. Dus dit is mijn 

12de jaar. 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Ik geef dit jaar mijn eerste jaar leiding aan de W’outers. 

Wie is jouw favoriete heerser?  

Aangezien ik heel veel Latijnse teksten van Julius Caesar heb 

gelezen, zeg ik Julius Caesar! 

Totem: Ruimdenkende Lori/ Shere Khan 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

Dit is mijn 12de jaar in deze prachtige scouts! 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Dit is mijn eerste jaar leiding en ik geef nu leiding aan de 

W’outers. 

Wie is jouw favoriete heerser?  

Julius Caesar 

Totem: Onbezonnen Gier 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

3e  jaar leiding en dit is mijn 1ste jaar dat ik aan de nieuwe tak 

‘Materiaal’  leiding geef 😊  

Wie is jouw favoriete heerser?  

Koning Arthur 
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Totem: Ongeremde Vuursalamander 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

Dit is momenteel mijn 13de jaar in de scouts. Ik zit al vanaf 1ste jaar 

kapoen in deze scouts, en ik zit nu aan mijn 2de jaar als leiding.  

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Ik geef al 2 jaar achter elkaar de Jong-Gi’vers. Desondanks het 

puberaal gedrag van deze kinderen zijn ze enorm leuke om leiding 

aan te geven. Ze kunnen wat luid zijn en soms een weerwoord 

bieden, maar ze doen nog altijd met heel veel enthousiasme en 

goesting mee met de vergaderingen wat leuk is! 

Wie is jouw favoriete heerser?  

Pitta 

Totem: Opgewekte Kokako 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

Ik zit al 16 jaar in deze scouts! 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Ik gaf al leiding aan de Jong-Gi’ver, W’outers en Kapoenen. Dit 

jaar ben ik weer Jong-Gi’verleiding. 

Wie is jouw favoriete heerser?  

Cleopatra, zij bewees dat ook vrouwen uitstekende heersers 

kunnen zijn!! 

Totem: Ingetogen Secretarisvogel 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

16 jaar in de scouts.  

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

5 jaar leiding, waarvan 4 jaar Kapoenen en nu 1 jaar Jong-Givers 

Wie is jouw favoriete heerser?  

William Wallace 
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Totem: Doordachte Poedoe 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Dit is mijn eerste jaar leiding en ik geef leiding aan de Jong-Gi’vers 

Wie is jouw favoriete heerser?  

Keizer Augustus 

Totem: Kolderieke Snoek 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

12 jaar als lid, nu 2 jaar als leiding. 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Ik geef nu leiding aan de Jong-Gi’vers en het jaar daarvoor gaf ik 

ook leiding aan de Jong-Gi’vers. 

Wie is jouw favoriete heerser?  

Hendrik VIII van England!  

Totem: Innemend Grijsbokje 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

12 jaar 

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Jong-Gi’vers 

Wie is jouw favoriete heerser?  

Knoet de Grote  
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Totem: Leergierige Leeuwerik 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

Dit is mijn 17de jaar in de scouts. Hiervan was ik 11 jaar lid en nu 

ben ik al voor mijn 6de jaar leiding.  

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Ik heb 2 jaar aan de W’outers leiding gegeven, gevolgd door 2 jaar 

Jong-Gi’vers. Nu ben ik al voor mijn 2de jaar Gi’verleiding.  

Wie is jouw favoriete heerser?  

Koning Filip 

Totem: Nieuwsgierige Grizzlybeer 

Hoelang zit jij al in de scouts?  

Ik zit al 8 jaar in de scouts, waarvan 3 jaar als Gi’ver en 5 jaar als 

leiding.  

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Ik heb aan alle takken leiding gegeven. Nu geef ik leiding aan de 

Gi’vers 

Wie is jouw favoriete heerser?  

John Snow van Game of Thrones 

Totem: Gedreven Pitta  

Hoelang zit jij al in de scouts?  

Ik ben nu bezig aan mijn 12de jaar in de scouts, waarvan 7 jaar als 

lid en 5 jaar als leiding (waaronder 2 groepsleiding).  

Aan welke takken heb jij al leiding gegeven?  

Ik heb tweemaal aan de W’outers en Kapoenen gegeven en ik ben 

momenteel bezig met mijn 1 ste jaar als Gi’verleiding. 

Wie is jouw favoriete heerser?  

Genghis Khan, dit omwille van zijn opmerkelijke kwaliteiten wat 

betreft leiderschap en strategie waarmee hij het grootste 

aaneengesloten rijk in de wereldgeschiedenis vormde (de 

moorden die daarvoor nodig waren uiteraard weggelaten). 
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Voortotem en totem? 
Gehecht Winterkoninkje 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
Ik zat al 14 jaar in de scouts, 6 jaar lid en 8 jaar leiding 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
Het liefst in België 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Alles met spruitjes of koriander 

 

Voortotem en totem? 

Wispelturige Stern 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
Ik ben 20 jaar geleden gestart als 2de jaar Wouter bij HK 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
Ik zou het liefst willen wonen in Spanje 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Als het kan dan laat ik macaroni met kaas en hesp graag 
 voorbijgaan 

 

Voortotem en totem? 
Ondoorgrondelijke Lama 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
Ik heb 13 jaar in de scouts gezeten, waarvan 5 jaar als leiding 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
In Downton Abbey in Engeland als een persoon van adel  

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Witloof gewikkeld in hesp uit de oven 

 

 
Voortotem en totem? 
Wilskrachtige Emippo 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
Al 11 jaar 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
Het allerliefste in Griekenland 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Chili con carne 
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Voortotem en totem? 
Goedaardige Vos 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts?  
5 jaar  

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
In de Verenigde Staten 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Spaghetti  

 

Voortotem en totem? 
Standvastige Zeehond 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
Ik zit al 17 jaar in de scouts, 11 jaar als lid en 6 als leiding 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
Monaco, maar alleen als het zomer is 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Andouillette (dankjewel kwikstaart en springbok) 

 

 
Voortotem en totem? 
Flink Hert 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
26 jaar waarvan 12 jaar als lid, 4 jaar leiding en 10 jaar als stam 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
Het is geen land, maar het kasteel van Disney 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Alles met lever 

 

 
Voortotem en totem? 
Kranige Mus 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
9 jaar lid en 2 jaar leiding 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen?  

 
In Tanzania tussen de plaatselijke bevolking en de dieren 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Alles met een anijs smaak, warm fruit is ook niet lekker 
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Voortotem en totem? 
Sportieve Eekhoorn -- Pilske 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
11 jaar als lid en 10 jaar als leiding 

 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
In België of the shire van Lord of the Rings 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Alles met warm fruit of orgaanvlees BWEEEK 

 

Voortotem en totem? 
Verantwoordelijke Zebra 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
10 jaar als lid en daarna 7 jaar leiding, nu ook al mijn 6de jaar als keukenploeg 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen?  
Het land van Droom me daar eens 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Alles met koriander 

 

Voortotem en totem? 
Behulpzame Panda 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
13 jaar als actief en geëngageerd lid. Ondertussen al enkele jaren fourier 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
In Mongolië voor de uitgestrekte toendra vlaktes 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Ik lust absoluut alles! 

 

Voortotem en totem? 
Leutige Oostvogel 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
10 jaar lang (samen met een behulpzame Panda) 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen?  
In het kasteel Zweinstein 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Rode kool met patatten en worst 
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Voortotem en totem? 
Volhardende Tapir 

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
17 jaar in de scouts en nu stam 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
Het liefst in Spanje 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Alles met Oesters 

 

 

 
Voortotem en totem? 
Tevreden Condor  

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
6 jaar lid en 9 jaar leiding waarvan 2 jaar  
materiaalmeester, ondertussen ook al 16 jaar bij de stam 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
In het rijk der handige Harry’s 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Hesp met gerookte zalm 

 

 

 
Voortotem en totem? 
Spontane Tarbagan  

Hoeveel jaar zit jij al in de scouts? 
17 jaar in de scouts waarvan 6 jaar leiding 

In welk (sprookjes)land zou je het liefste wonen? 
In Scoutia, met de stam als koninklijke familie  
en Pilske als koning 

Wat is een gerecht dat je absoluut niet lust?  
Alles met koriander of blauwe kaas ering 
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Beste kapoenen,  

Ik weet niet of jullie het al gehoord hebben maar er is een gloednieuwe school opgericht in 
Naomé in België. Ik weet het! School is vaak niet de leukste activiteit. Maar ik heb dan goed 
nieuws: dit is niet zomaar een school, het is namelijk een drakenschool!!  

De gloednieuwe school heet Draco Academica, daar worden kinderen tussen de 6-7 toegelaten 
en worden daar getraind om de beste draconians te worden. Je zal je nu wel afvragen wat 
“draconians” zijn. Dit zijn half draken en half mensen.  

Met andere woorden, op deze school wordt niet alleen kracht, maar ook kennis en vele andere 
vaardigheden getest om zo te kunnen slagen en om een extra diploma te krijgen. Wij als leiding 
vonden dit super interessant en hebben daarom een mailtje gestuurd naar de directeur van de 
school, met de vraag of jullie toegelaten zouden worden op Draco Academica. We hebben 
antwoord gekregen, daarin stond het volgende:  
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Dit is dus duidelijk eh kapoenen! We hebben jullie ingeschreven voor de Draco academica, we 
kijken er super hard naar uit. Wij zelf hebben ons al helemaal klaargestoomd om de BESTE 
leerkrachten te zijn. De klederdracht waar de directeur over had vind je hieronder. Wees zo 
creatief mogelijk zou ik zeggen!  
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Eens in een verre woestijn, omringd door golvende duinen en eindeloze horizonnen, 

verzamelden zich de jonge avonturiers van het W’outer-kamp. Maar dit was geen 

gewoon kamp, nee, dit is een bijzondere ervaring doordrenkt met de mystiek van de 

zandvolkeren.   

Bij aankomst worden de deelnemers uitgenodigd om zich te verkleden als leden van 

de woestijnstammen, met sjaals om hun hoofden gewikkeld en gewaden die 

wapperden in de wind als de vlaggen van een oude karavaan. Het thema van het 

kamp is dus duidelijk: de W’outers gaan de zandvolkeren vertegenwoordigen, met al 

hun gebruiken en tradities.   

De leiders van het kamp, verkleed als de machtige zandgoden, leiden de jonge 

ontdekkingsreizigers door een reeks activiteiten en uitdagingen, elk ontworpen om hen 

te laten groeien en evolueren in de sociale orde van de zandvolkeren. Aanvankelijk 

waren ze slaven, belast met eenvoudige taken en gehoorzaamheid aan de heersers. 

Maar naarmate het kamp vorderde, klommen ze op de ladder van sociale status, van 

eenvoudige burgers tot ... Lukt het de W’outers om omhoog te klimmen op de ladder 

van sociale status of blijven ze voor altijd eenvoudige burgers?    

Zo eindigt het kamp, niet alleen als een herinnering aan avonturen in de woestijn, 

maar als een reis van persoonlijke groei en verbondenheid met elkaar, verankerd in 

de eeuwenoude tradities van de zandvolkeren.  
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Beste Jong-Gi’vers, welkom bij het Noordervolk! Wij Noorder mensen zijn de taaiste van 
heel het land. Door de koude winters en zomers zijn we sterker dan wie dan ook. Naast 
deze moeilijke weersomstandigheden hebben we ook hongersnoden en burgeroorlogen 
meegemaakt. Dit heeft ons gemaakt tot de sterke krijgers die we vandaag de dag zijn.  
 
Omdat wij zo sterk zijn hebben wij de verantwoordelijkheid gekregen om de muur in het 
noorden te verdedigen. Achter deze muur 
wonen wezens en volkeren die het slechtste 
voor hebben met ons land. Decennialang is 
het vrij rustig geweest achter de muur, maar 
we hebben gehoord dat dit in augustus 
allemaal gaat veranderen. We hebben jullie 
hulp nodig, anders is dit misschien het einde 
van de wereld zoals wij ze kennen!  
 
 
Ben je bereid om te vechten en denk je dat je het in je hebt om je aan te sluiten bij het 
Noordervolk? Vertrek dan mee met ons naar de muur op 6/08/2024 om 09:45. We spreken 
af aan de parking van de sportzaal Iham aan het station van Mechelen om te paard (met 
de trein) naar de muur te vertrekken. Vergeet zeker je strijd kleren die typische Noorder 
mensen/ Vikings dragen mee te nemen zodat je bereid bent voor de strijd, tot dan!  
 

 
 
◊  



 

DE KRONIEKEN VAN KRUISANTIUM  Naomé 

 
 

Welkom Gi’vers, op dit geweldig avontuur! 

Jullie zijn uitgenodigd om de mysterieuze wereld van Atlantis te verkennen,  

waarbij jullie een belangrijke missie hebben: Atlantis herstellen naar zijn vroegere glorie! 

 

Bij het zinken van de stad Atlantis gingen niet alleen vele schatten en wapens verloren, maar 

ook een groot deel van de infrastructuur. De Atlantische bevolking heeft zich doorheen de 

jaren kunnen aanpassen aan het onderwaterleven, maar hierdoor zijn wel vele locaties van 

deze schatten verloren gegaan. Maar vrees niet, jullie geweldige leiding heeft al heel wat 

onderzoek gedaan om jullie te helpen op kamp! 

 

Jullie zullen raadsels moeten oplossen, schatten ontdekken en klusjes moeten klaren om 

Atlantis weer op te bouwen tot de sterke burcht die het eens was.  

Dit is essentieel om ons te beschermen tegen het grote gevaar dat op de loer ligt. 

 

Zorg dus zeker dat je je verkleed als iemand die het onderwater leven aankan! 

 

Onderwatergroetjes, 

Zeeleeuwerik, Pittanker en Ijsgizzlybeer 


