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April 2024 

 

V.U.: 
  

Vincent Callewaert 
  

0483 01 12 75 

V.U.: 
  

Myriam Volckaert 
  

0473 34 86 68 

V.U.: 
  

Kasper Bastiaens 
  

0489 72 29 08 
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    “Zeker komen naar de Fami-

liedag (P.11)!!”  

~Team Familiedag~ 
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Tafel der inhouden 

 

Takleiding Werkten mee aan dit        

@ntenneke 

Grijsbokje, Vuursalamander, 

Lori, Penseelaapje, Gier, Agame, 

Wasbeer, Leeuwerik, Poedel,  

 

Eindredacteur 

Bedaarde Poedel 

Kapoenen 

 

W’outers 

 

Jong-Gi’vers 

 

Gi’vers 

 

Wasbeer 

 

Agame 

 

Vuursa. 

 

Leeuwerik 

 

0473 22 21 38 

 

0485 71 18 86 

 

0468 18 35 53 

 

0470 03 06 69 

1. Voorblad 

2. Spreuk 

3. Tafel der inhouden 

4. Ik dacht het maar… 

5. Kalender 

6. Gelukkige verjaar-

dag! 

7. Ontbijten 

9. Uit de Oude Doos 

11. Interview 

13. Familiedag 

14. Dag in het leven 

van…  

15. Techniekjes met 

Gier 

17. Grappen en Grollen 

met Grijsbokje 

18. Kleurplaat + spelle-

tje 

20. Maandprogramma’s 
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Beste lezers van dit geweldige @ntenneke  

 

De mooie lentemaand april is alweer aangebroken en dat betekent dat het tijd is voor 

alweer een geweldige maand scouts met allerlei supertoffe activiteiten!  

 

Op 19 april zal onze Groepsraad Deluxe doorgaan. Ik hoor veel mensen al denken 

wat dit precies inhoudt. Wel, dit is een groepsraad, ofwel een vergadering, met alle 

organen van de scouts (zoals leiding, VZW, GRC, Stam, …). Op deze groepsraad 

brainstormen we over nieuwe dingen die we kunnen verwezenlijken en bekijken we 

ook wat er in het verleden goed is gebeurd of waar aan gewerkt kan worden. Een 

zeer diverse en inspirerende vergadering dus.  

 

Verder wil ik jullie graag al warm maken voor onze superleuke familiedag die er zit 

aan te komen! Kom dus zeker af met je hele gezin voor eens te zien wat zo een 

vergadering inhoudt en er zelf deel aan te nemen. We spreken hiervoor met de fiets 

af om 11u op de scouts en de vergadering zal eindigen om 17u in het 

Vrijbroekpark. Zet het zeker al in je agenda wat het zal een onvergetelijke ervaring 

zijn!  

 

Last but not least is April ook de maand waarin onze Gi’vers hun overheerlijke 

ontbijten verkopen! Zondag 28 april kan je genieten van een overheerlijk ontbijtje 

door onze Gi’vers klaargemaakt. Meer info en bestelformulier etc. zal jullie zeker 

allemaal nog bereiken! 

 

Ziezo, dat was het alweer voor deze maand. Hopelijk hebben jullie ervan genoten en 

we zien elkaar weer volgende keer!  

 

Stevige Linker  

 

Toerako, Kokako en Pitta  
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April:  

12-14: JG-weekend en Gi’ver-
weekend 

21: Familiedag 

28: ontbijten Gi’vers 

Mei:  

5: Lentecafé  

12: Dijle op de Dijle 

19: Zoete inval en car-
wash 

25: Begin avondverga-
deringen 

 

Juni:  

22: BBQ + kampinschrij-
vingen 

 

Augustus: 
1-15: kamp Gi’vers 

6-15: kamp Jong-Gi’vers 

8-15: kamp Kapoenen 
en W’outers 

 

 

 

Kopieer deze quasi volledige (!)  

kalender in je agenda! 
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Winnaar Loser 

Iedereen die 21 april gezellig mee 

komt spelen op onze megaleuke Fa-

miliedag!!!  

Iedereen die jammer genoeg niet kan 

komen :( 

  

 3 april                                                                       Bo                                                                        Jong-Gi’vers  

 4 april                                                                   Albatros                                                                       Gi’vers 

 5 april                                                                     Sahm  Kapoenen 

 9 april                                                                    Alpaca                                                              Jong-Gi’vers  

 9 april                                                                     Lemo                                                                              Gi’vers                                                                                       

13 april                                                                    Lissa                                                                            Wouters  

13 april                                                              Zilvermeeuw                                                             Jong-Gi’vers  

13 april                                                                     Fodi Gi’vers   

18 april                                                          Kolderieke Snoek   Leiding  

25 april                                                                     Jules  Wouters  

26 april                                                         Introverte Steltkluut Leiding  

26 april                                                        Leergierige Leeuwerik   Leiding  

28 april                                                                      Floor Jong-Gi’vers  
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Van harte welkom beste lezers bij dit nostalgische rubriekje! 
 
Deze maand neem ik jullie mee naar het scoutsjaar 2008-2009, en dan nog wel naar de enige echte 
Olympische Spelenvergadering van de Kapoenen! Onder leiding van Tapir, Mees, Timka, Simia en 
Arasari kregen de Kapoenen een namiddag vol spel en plezier! En geloof het of niet, maar vanaf deze 
Kapoenenlichting kregen we de eerste leiding van de huidige leidingsploeg die zich aansloot bij Heilig 
Kruis! 
 
 

 
 
 
 
Op de eerste foto hier zien we 
Secretarisvogel (oftewel Sevo 

voor de vrienden😉) zijn 
uiterste best doen bij de 
eerste discipline: 
hoogspringen! Het ziet er 
jammer genoeg naar uit dat 
hij er niet over zal geraken, 
maar desondanks zal het een 
dappere poging geweest zijn. 
Blijven proberen, Sevo! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ook op de tweede foto zien 
we een huidige leiding in 
actie, en dan nog wel de 
leiding met de meeste jaren 
op de teller van de huidige 
leidingsploeg! Met een 
tijgersprong probeert 
Leeuwerik zich hier naar 
eeuwige roem te springen bij 
het onderdeel verspringen! 
Het ziet er in ieder geval al 
veelbelovend uit! 
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Vervolgens stond de sport 
basketbal op de planning! Zoals 
gewoonlijk in scoutsverband, 
vindt deze sport plaats op het 
iconische, biljartvlakke terreintje 

naast de dierenbescherming.😉 
Gebruik makend van toch wel 
een speciale basketbal zal 
iedereen zich 100% hebben 
ingezet om met de winst naar 
huis te gaan! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel boomklimmen een van de 
meer scouteske sporten is die er 
bestaat, vond ik toch geen bewijs dat 
dit op de Olympische Spelen een 
onderdeel is! Echter krijg je hier wel 
een mooie foto van de Kapoenengroep 
van dat scoutsjaar. We herkennen hier 
onder andere Papegaai, Arasari, 
Secretarisvogel en Leeuwerik. Hoewel 
er geen informatie is over de uitslag 
van deze Spelen, zullen ze allemaal 
enorm hun best hebben gedaan en de 
overwinning verdiend hebben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziezo, dat was het alweer voor deze maand! Moest  er toevallig een 
jaar/thema/gebeurtenis/evenement/… zijn waar je wat meer over zou willen weten, zeg het dan maar 
eens aan mij tijdens een vergadering! 
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Welkom beste lezers bij een nieuw interview ! Deze keer is het de beurt aan een oud leiding die  sinds 

zijn 1e jaar  kapoen in de scouts heeft gezeten. Het interview van deze maand: Flexibele Eekhoorn! 

  

Dag Eekhoorn! Om te beginnen mag je ons eens vertellen hoelang je in de scouts gezeten hebt en 

wat je favoriete moment was binnen de scouts. 

Ik ben mijn scouts carrière begonnen in 2005 als 1e jaar Kapoen tot het kamp van 2022 waar ik 6e jaar 

leiding was, dit allemaal samen komt neer op 17 geweldige jaren scouts bij Heilig Kruis. 

Op 17 jaar heb je wel meer dan 1 favoriete moment, maar ik zal het voorlopig houden bij een weekend 

dat ik heb beleefd als leiding van de Gi’vers: 

Dit was een avontuurlijk weekend genaamd SOL. (Dit is een echte aanrader.) We begonnen ons 

avontuur op de trein en onze bestemming was de Ardennen. Eens we aankwamen kregen we direct 

een kaart in de handen geduwd om vervolgens een stevige trektocht te volgen tot op het terrein, waar 

we in tentjes sliepen.  

Volgende dag opstaan en een berg proberen beklimmen met vallen en opstaan, na we ons eten dan 

zelf hadden klaargemaakt met wat woudloperskeukentechnieken was het tijd om via verschillende 

kaart- en kompastechnieken naar de volgende locatie te wandelen. 

Eenmaal aangekomen aan de plek kregen we allemaal een helm en koplamp om de grotten in te 

duiken voor wat speleologie, met andere woorden kleine ruimtes, veel vocht en veel te veel spinnen. 

Om dan de volgende dag terug tot het station te wandelen en de trein terug te nemen. 

Aan welke takken heb je allemaal leiding gegeven? En welke tak vond je het leukste? 

3 jaar: Jong Gi’vers 

2 jaar: Gi’vers 

1jaar: Kapoenen  

Om heel eerlijk te zijn vond ik kapoenen de leukste tak om te geven, misschien een beetje omdat het 

mijn laatste jaar was 😅 

Wat mis je het hardste aan de scouts?  

De energie van de leden en de medeleiding om er elke vergadering weer iets geweldig van te maken. 

Wat doe je nu op je zondag namiddag nu dat je niet meer in de scouts zit? 

Nu zit deze eekhoorn meestal in de fitnes en anders ergens in de bomen rond te springen. 

Met welke 3 woorden zou je jouw jaren in de scouts beschrijven?  

- Spelen 

- Technieken 

- Samenwerken 
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Zou je mensen die niet in de scouts zitten aanraden om bij de scouts te gaan? Waarom wel/niet? 

Zeker en vast, De scouts is een plek waar je kan ontdekken & leren op een speelse manier. 

Op deze manier kan je een bijdrage maken voor jezelf en anderen.  

+ Een hoop vrienden wie zegt daar nee tegen  

 

Bedankt voor dit interview! 

 

Stevige linker  

Ruimdenkende Lori  



13 

Beste ouders, sympathisanten en leden 
 
Deze maand (21 april) is het weer tijd voor onze jaarlijkse superleuke Familiedag! De meeste 
onder jullie kennen dit wellicht al, maar voor de leken onder ons leggen we het hier nog even 
uit:  

1 keer per jaar organiseren wij een vergadering waarbij buiten de leden ook de OUDERS voor 
uitgenodigd zijn. Dit is de perfecte kans om eens te weten te komen wat de kinderen op een 
doorsnee zondag meemaken hier op de scouts EN deze vergadering biedt ook de perfecte kans 
aan om andere ouders beter te leren kennen! Zeker komen is dus de boodschap! 

Praktische informatie:  
WANNEER: zondag 21 april 2024 
OM HOE LAAT: van 11u00-17u00 
WAAR: Scouts Heilig Kruis 
VOOR WIE? IEDEREEN 
HOE: met de fiets 
ETEN? Wij voorzien een heerlijk middagmaal!!!  

Inschrijven kan via deze QR-code of via de link die gedeeld zal worden in de oudergroepen 

en via mail!   
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Dag beste lezers van het Antenneke. Ik, Vuursalamander, ga jullie meenemen in een typische 
dag in mijn leven! Ik ben nu volop bezig met school, zeker nu met de examens. Ik ben heel veel 
voor het school aan het werken. Ik studeer marketing aan de Karel de Grote hogeschool te 
Antwerpen. Ik sta dus meestal tegen een uur of 9 op om me klaar te maken voor school.  
 
 

Ik zit spijtig genoeg nog niet op kot dus moet ik 
elke dag pendelen naar Antwerpen. Mijn ochtend 
hangt dus af van de treinen en bussen die 
gelukkig altijd op tijd komen waardoor ik nooit te 
laat in mijn les ben. Eens dat ik ben aangekomen 
in Antwerpen begin ik aan mijn wandeling van het 
Centraal Station naar de Groenplaats, want daar 
is mijn campus. Als een goede student ga ik naar 
het merendeel van mijn lessen en let ik zo goed 
mogelijk op.  

 
 
Moest het eens zijn dat ik springuren heb of een lange middagpauze dan ga ik meestal naar 
het kot van mijn zus, wasbeer. Dan babbelen we even over onze dag en eten we samen. Na 
een vermoeiende dag vol lessen pendel ik terug naar huis. Soms komt het wel eens voor dat 
ik dan een berichtje/telefoontje krijg van andere leiding in Antwerpen of Leuven of Mechelen 
om eens iets te doen. Hier zeg ik dan geen nee tegen en dan spendeer ik mijn avond meestal 
bij hen.  
 
 
Ik spreek natuurlijk niet elke avond af met vrienden. Als het goed 
weer is kan het ook zijn dat ik eens naar buiten ga om te sporten. 
Mijn voorkeur gaat naar basketbal. Ik heb dit vroeger ook jaren 
gespeeld en ben nog steeds verliefd op de sport. Als er een 
spannende voetbalmatch is in de avond kan het ook wel eens zijn 
dat ik deze met mijn vader kijk.  
 
Geloof het of niet maar als ik eens vroeger gedaan heb met mijn 
lessen dan kan het eens zijn dat ik kook voor mijn familie. Dit 
gebeurt de laatste tijd steeds meer en meer. Je zou het misschien 
niet zeggen maar ik kan echt een keukenprinsesje zijn. Hieronder 
vinden jullie een foto van één van mijn super lekkere creaties.  
 
 
Ziezo, dit was een typische dag in het leven van Ongeremde Vuursalamander! 
Hopelijk hebben jullie ervan genoten!  
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Dag beste techniekers,  

 

Vandaag laat ik jullie zien hoe je een kruisverband aanlegt.  

Een kruisverband is een techniek om een scharniergewricht te verbinden. Zo wordt deze 

techniek gebruikt bij gebogen lichaamsdelen, zoals de enkel, knie en elleboog. 

Verstuik je tijdens een wandeling dus bijvoorbeeld je enkel, is dit de gepaste techniek om wat 

meer ondersteuning te bieden en eventueel verder te kunnen wandelen als het niet te erg is. 

Een kruisverband aanleggen is ook zeer gemakkelijk, het woord zegt het eigenlijk ook al zelf, 

je maakt telkens een kruis of achtjes over elkaar. 

 

 

1. De enkel 
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2. De knie  

3. De elleboog  
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Ballonnen  

Er lopen twee ballonnen in de woestijn. 
Zegt de ene ballon tegen de andere: ‘Kijk 
uit, een cactussssssssssssssss’ Roept 
de andere: ‘Ik ben niet BANG!’ 

 

Ei 
Waarom kan een ei niet bevriezen? 

Oma 
Jantje gaat bij oma en opa 
logeren. Jantje zegt: Oma, ik 
moet piesen. Oma zegt: Bah 
wat een vies woord. Zeg 
maar: fluiten. Even later 
gaan ze slapen. Jantje krijgt 
een nachtmerrie en mag bij 
oma en opa in bed slapen. 
Jantje zegt: Opa, ik moet 
fluiten. Opa zegt: Jantje, je 
kunt toch niet zomaar 
midden in de nacht fluiten. 
Jantje zegt: Maar ik moet 
echt! Opa zegt: Ach, doe het 
dan maar heel zachtjes in 
mijn oor. 

Belg 
Een Belg komt een café binnen en vraagt aan de ober: “Pardon meneer, 
waar is de wc?” De ober antwoordt: “Die is verstopt.” Waarop de Belg 
zegt: “Oké, dan ga ik ‘m wel even zoeken!” 
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Hallo allemaal, de maand april is van start gegaan. Dat betekent dat de lente op komst is en 

de vergaderingen alleen maar leuker zullen worden.  

 

 

 
 

 

 

Zondag 7 april van 14.00u tot 17.00u   

Hey! Vandaag is het de eerste vergadering van 

april. Daarom gaan we vandaag iets speciaals 

doen, namelijk samen iets koken/bakken. Wat 

we gaan maken is nog een verrassing maar het 

zal zeker lekker zijn.  

 

 

 

 

Zondag 14 april 

Wij springen in de zee, wij springen in het waaaaater. Wij 

springen in de zee. Wij worden lekker nat nat nat. Alleen gaan 

we niet zwemmen in de zee, maar in een zwembad. Meer 

informatie hierover volgt! 

 

 

 

Zondag 21 april van 11.00u tot 17.00u  

Vandaag is het familiedag op de scouts. Wees dus zeker aanwezig met een fiets aan de 

scouts om 11u, we gaan dan naar het vrijbroekpark en sluiten daar af om 17u. Dus vergeet 

zeker niet heel het gezin mee te brengen!!! 

 

Zondag 28 april van 14.00u tot 17.00u 

 Vandaag krijgen we een verrassingsbezoek. Wie er komt, kunnen we 

jullie nog niet verklappen.  

 

 

Stevige linker  

 

 

Wasbeer (0473 22 21 38) , Toerako, Cavia , kapucijnaap 
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Dag liefste W’outertjes! Na een fantastische maand maart gaan we proberen om april even leuk (of 
zelfs leuker!?) te maken! Er staat opnieuw een maand boordevol leuke vergaderingen te wachten, 
dat wil je toch niet missen? Zeker komen dus! 
 
 

 
Zondag 7 april van 14u00 tot 17u00 
 
Vandaag is er wel een heel speciaal persoon (of dier?) ons om 
hulp komen vragen ... Nadat hij het vorig weekend héééél druk 
had, is hij raad komen vragen aan ons en daarom gaan wij hem 
zo goed mogelijk proberen te helpen!  
 
 
 

 
Zondag 14 april (voormiddag) 
 
Heb je er altijd al van gedroomd om het 
snelheidsrecord te verbreken in een 
waterglijbaan? Of om in alle rust in het 
kinderzwembadje te relaxen? Of om baantjes 
te trekken in het grote zwembad? Dan is 
vandaag jouw dag! Je had het misschien al 
kunnen raden, maar we gaan zwemmen! 
Locatie en tijdstip worden nog meegedeeld. 
 
 
Zondag 21 april van 11u00 tot 17u00 
 
Een soort van kampdag doorheen het jaar, mét jouw gezin erbij? Jaja, vandaag is het weer onze 
jaarlijkse familiedag! Neem je mama’s, papa’s, broertjes en zusjes mee naar deze onvergetelijke 
vergadering! We spreken af om 11u op de scouts met de fiets en we eindigen om 17u in het 
Vrijbroekspark. Meer informatie volgt nog! 
 
 
Zondag 28 april van 14u00 tot 17u00 
 
Niets beter dan de maand af te sluiten met een 
fantastische sportvergadering! De perfecte moment om 
aan iedereen te laten zien hoe snel je kan lopen, hoe sterk 

je wel bent, of hoe slim je het spelletje kan spelen … 😉 
 
 
 
 
 
 
Dat was het dan al voor april, liefste W’outertjes. Stevige linker en we hopen dat jullie altijd met heel 
veel aanwezig zullen zijn! 
 
Mang, Raksha, Ikki, Jacala, Shere Khan, Hathi (Raksha: 0485 71 18 86) 
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Dag beste Jong-Gi’vertjes deze maand staat er ons weer een hele hoop leuke dingen te wachten 
met als toppunt ons weekend !!! Hou jullie maar klaar voor weer een leuke maand vol 
scoutsvergaderingen ! 

 

 

7 april 14u00-18u00 

Op deze vergadering gaan we de echte scout in ons naar boven 
halen met authentieke scoutsspelletjes en handige techniekjes 
voor op ons weekend. 

 

12-14 april 

Het is weer zo ver, het moment waar jullie allemaal naar uitkijken. Ons jong-Gi’ver weekend!!! 
Alle info hebben jullie normaal meegekregen tijdens ons info moment. Mocht je er niet zijn 

geweest dan vind je de alle info op de brief die is meegegeven bij het anntenneke of dat is 
doorgestuurd via mail/Facebook.  

 

21 april 11u00-17u00 

Neem vandaag maar al jullie familie mee naar onze geweldige familiedag. Plezier gegarandeerd 
voor het hele gezin. Meer info Hierover volgt in de facebookfgroep/ mail.  

 

 

28 april 14u00-18u00 

Vandaag gaan we doen waar jullie allemaal stiekem naar 
verlangen, ons eens lekker vuil maken. Doe dus zeker slechte 

kleren aan! 

 

 

 

 

En dan is de maand april weer afgelopen. De leiding  hoopt alvast dat jullie weer massaal 
aanwezig zullen zijn en jullie je weer eens goed kunnen amuseren. 

 

Stevige Linker  

Poedoe, Vuursalamander, Secretarisvogel, Grijsbokje en Snoek 
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ZONDAG 7 APRIL 14u00 - 18u00  

 

 

 

 

 

VRIJDAG 12 APRIL – ZONDAG 14 APRIL  

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 21 APRIL 11u00 - 17u00 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 28 APRIL 06u00 – 12u00 
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