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Dag beste ouders, dag beste leden, dag beste persoon die toevallig dit @ntenneke aan het lezen 
is 

Waarschijnlijk heb je mij, het is Kokako hier by the way 😉, niet vaak of beter gezegd nooit gezien 
afgelopen semester. Dit kwam doordat ik een half jaar op Erasmus was in Rome. Erasmus is een 
Europees onderwijsprogramma waarbij studenten van het hoger onderwijs een half jaar of een 
heel jaar in het buitenland studeren. Het was een geweldige onvergetelijke ervaring. Als jij of je 
kind ooit de kans krijgt om dit te doen, zou ik zeker niet twijfelen!  

Maar bon, genoeg reclame gemaakt. Ik ben nu veilig en wel terug in België en dus ook op de 
scouts. Als je me voor iets nodig hebt of je hebt een vraag, kan je mij altijd aanspreken! 

28 januari kwamen de Helpende Handen bij elkaar om elkaar en het GRC wat beter te leren 
kennen. Wie of wat zijn die Helpende Handen juist? De naam zegt het zelf: de Helpende Handen 
helpen de leiding een handje. Bij het kampvuur achter de bar staan, de zomerkuis van de 
scoutslokalen doen, rijden met auto (en remorque) voor de tafels en stoelen van de 3Daagse, 
zorgen voor de distributie van de kerstrozen, dessertjes maken voor de Kip&Rib, onze tuin 
onderhouden, …  

De Helpende Handen zijn voor ons van onschatbare waarde én wij 
kunnen elk talent gebruiken! Weet jij veel over gebouwen en wil jij 
mee ons lokaal onderhouden? Heb jij eerder groene vingers en 
plant jij graag mee een boom? Zit jij liever in de auto rond te rijden? 
Sta jij graag achter de bar? Wij hebben JOU nodig! Bovendien leer je 
op deze manier zowel de leiding als andere ouders beter kennen. 
Alleen maar pluspunten als je het mij vraagt 😊 Als jij ook graag een 
van onze Helpende Handen wilt worden en 1 of meerdere keren per 
jaar een handje wilt toesteken, stuur dan zeker een mailtje naar 
groepsleiding@scoutsheiligkruis.be.  

Stevige linker 

Pitta, Toerako en Kokako 
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Februari:  

-leidingswissel 

Maart:  

8-10: Kapoenen –en W-
outerweekend 

22-24: Leidingsweekend 

April:  

12-14: JG-weekend en 
Gi’verweekend 

Mei:  

5: Lentecafé  

12: Dijle op de Dijle 

Juni:  

22: BBQ 

Augustus: 
1-15: kamp 

 

 

 

Kopieer deze quasi volledige (!)  

kalender in je agenda! 
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Winnaar Loser 

Iedereen die samen met zijn/haar 

liefje Valentijn kan vieren! 

Cupido die nog geen pijl afgeschoten 

heeft naar alle singles van onze 

scouts :)  

  

 1 februari                                                                 Jun                                                                      Jong-Gi’vers 

 5 februari                                                               Cholo  Jong-Gi’vers 

 8 februari                                                          Bergschaap                                                                        Gi’vers  

18 februari                                                     Onbezonnen Gier                                                                 leiding 

20 februari                                                             Olivier  Kapoenen 

20 februari                                                  Doordachte  Poedoe                                                              Leiding 

21 februari                                                             Arwin    Jong-Gi’vers 

22 februari                                                             Panda  Gi’vers  

24 februari                                                              Greta  Wouters                

25 februari                                                                Cis    Kapoenen  

25 februari                                                               Thar  Jong-Gi’vers  

27 febrauri                                                              Eliano  Kapoenen 

27 februari                                                    Innemend  Grijsbokje  Leiding  

28 februari                                                                Lou  Jong-Gi’vers  

28 februari                                                                Pika                                                                              Gi’vers     
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Welkom terug beste lezers bij jullie favoriete rubriekje! Vooraleer we verdergaan: allen een heel fijn 

2024 toegewenst (en dan vooral op scoutsvlak natuurlijk😉)! Deze maand gaan we eens een kijkje 
nemen naar een van de vroegere edities van ons maandelijkse blad, het @ntenneke. Ik neem jullie mee 
naar het @ntenneke van oktober 2002 (toen er nog geen enkel lid geboren was en slechts enkele 
leiding!), en we zullen samen eens kijken in hoeverre dit veranderd of hetzelfde gebleven is! 
 
 

 
 
 
 
 
Zoals gewoonlijk begint elk @ntenneke met een 
voorblad, en dit was ook vroeger niet anders! Als 
foto nam men het teken van het jaarthema van het 
scoutsjaar 2002-2003: “Buiten is troef”. Ook ons 
wormpje was er toen al, en zoals men rechtsonder 
kan zien, was er slechts één groepsleiding dat jaar: 
Leidinggevende Sneeuwstormvogel (die trouwens 
nog steeds zeer alomtegenwoordig is op onze 
scouts)! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wat natuurlijk ook niet mag ontbreken, is de 
inhoudstafel (om een goed overzicht te 
bewaren natuurlijk). Wat hier direct opvalt links, 
is een verdwenen rubriekje: “Van de redactie”. 
Wat er uit op te maken valt is dat vroeger ook 
de eindredacteur van het @ntenneke een klein 
tekstje mocht schrijven. Misschien kunnen we 
hier opnieuw leven in blazen, moest onze 

Poedel dat willen😉! In de inhoudstafel vinden 
we een aantal rubriekjes terug die we nog 
steeds kennen, zoals “Ik dacht het maar”, “Uit 
de oude doos”, “moppenpagina “ (onze grappen 
en grollen) en nog vele andere. Op dat vlak zijn 
we dus wel vrij traditioneel gebleven! 
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Ik zal jullie ook meenemen naar 2 rubriekjes in deze 
oude doos. Allereerst komen we bij een heel apart 
rubriekje: “Heilig Kruis bekent kleur!”. De kans dat 
dit maar één keer een rubriekje was in het 
@ntenneke is zeer bestaand! Het geeft immers 
uitleg over de nieuwe kleur van de dassen die dat 
scoutsjaar is ingelast: bruin! Men heeft op de 
toenmalige 3Daagse zelfs een peiling gedaan bij het 
aanwezige volk en 74% van de stemmen was voor 
het vervangen van de grijze das door een bruine 
das. De Sneeuwuil van weleer heeft zichzelf laten 
gaan en mooi neergepend waarom hij wél voor de 
vernieuwing was. En natuurlijk zit er ook wel enige 
logica achter deze kleur aangezien Heilig Kruis 
vroeger ‘Bruin Kruis’ was!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En natuurlijk eentje die niet kon ontbreken: de 
maandprogramma’s! Ook hier bevonden ze 
zich zoals nu vanachter in het @ntenneke, en 
in een tijd zonder veel digitale hulpmiddelen 
was dit natuurlijk één van de allerbelangrijkste 
rubriekjes van dit boekje. Zonder een 
specifieke voorkeur natuurlijk heb ik gekozen 
voor het maandprogramma van de W’outers. 
Ze beginnen oktober met een zo goed als altijd 
geliefd bosspel, en zoals de traditie het wil 
volgt er begin oktober direct al een 
leidingsweekend. Dit wordt vervolgd door een 
vergadering waarin ze hun nesten te weten 
zullen komen (wat we nu steevast de eerste 
vergadering na de 3Daagse doen) en als 
afsluiter (nog een klassiekertje): de 
Halloweenvergadering! Ten slotte staat er in 
het afsluitend tekstje ook iets waar we 21 jaar 
later nog steeds op hameren (en trots op 
mogen zijn dat het zo goed lukt): een perfect 

uniform elke vergadering😉! 
 
 
 
Goedlachse Agame 
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Welkom beste lezers bij een nieuw interview ! Deze keer is het de beurt aan een enthousiaste leiding 

die al sinds zijn eerste jaar Kapoen in de scouts zit en nu bezig is aan zijn 2e jaar leiding.  Het 

interview van deze maand:  Competitieve Kongoni ! 

  

Dag Kongoni ! Om te beginnen mag je ons eens vertellen wat je hoofdeigenschappen zijn en of je 

vindt dat deze nog toepasselijk zijn. 

Mijn hoofdeigenschappen zijn sociaal, groepsdier en waakzaam. Over het algemeen vind ik wel dat 

deze bij mij passen. Alhoewel het soms moeilijk is voor mij om sociaal of een groepsdier te zijn. Af en 

toe een beetje tijd alleen kan zeker geen kwaad voor mij. Waakzaam vind ik ook nog steeds 

toepasselijk bij mij, maar enkel als ik wakker genoeg ben, omdat ik een beetje een dagdromer ben. 

Je mag ons eens vertellen wat je leuker vindt: leiding zijn of lid zijn ? En waarom ? 

Als lid dacht ik altijd dat leiding zijn allesbehalve leuk zou zijn. Nu ik leiding ben, besef ik me dat dat 

dus niet zo is. De creatieve vrijheid die je als leiding hebt om vergaderingen, weekends en kampen in 

elkaar te steken vind ik geweldig. Als leiding heb je natuurlijk ook wel wat verantwoordelijkheden, 

maar die neem ik er graag bij. 

Dit is nu je 13e jaar in de scouts wat is je leukste herinnering in je scoutscarrière ? 

Ik heb superveel leuke herinneringen aan de scouts, dus eentje kiezen zal moeilijk zijn. Maar als ik echt 

moet kiezen, denk ik toch dat het buitenlands kamp mijn favoriete herinnering is aan de scouts. En op 

de tweede plaats staat de meest recente (en beste) editie van de Jeneverfeesten ooit! 

Heb je nog andere hobby’s buiten de scouts ? Zo ja welke ? 

Naast de scouts is voetbal een heel groot deel van mijn leven. Ik speel nu al ongeveer 10 jaar voetbal 

bij een club, maar zelfs daarbuiten speel ik het nog vaak. Nog een andere hobby van mij is naar de 

fitness gaan. Ik doe het nog niet zo lang als de 10 jaar voetbal of 13 jaar scouts, maar ik vind het alsnog 

iets leuk om te doen. 

Wat is iets dat je absoluut nog gedaan wilt hebben in je leven ? 

Ik zou graag eens België of Marokko in een WK finale zien spelen (en winnen natuurlijk). 

Zoals altijd natuurlijk nog een klassiekertje om mee af te sluiten: met welk eten op kamp kunnen 

ze jou altijd blij maken? 

Chili con carne! 

 

Bedankt voor dit interview! 

 

Stevige linker  

Ruimdenkende Lori 
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De Dubbele vissersknoop 

Met deze knoop kan je twee touwen met elkaar verbinden. 

Je kan ze vervolgens ook langer of korter maken! 

 

Hoe begin je eraan? 

1. Je brengt de twee touwuiteinden naar elkaar. 

2. Je windt het ene touw 2 keer rond het andere. 

3. Je steekt het touwuiteinde door de 2 windingen en trekt aan. 

4. Je doet hetzelfde met het andere touw uiteinde. 

Deze knoop kan je misschien ook kennen van de scoutshoed. 

De hoed kan je met deze knoop strakker en losser maken. 
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Zwaar werk 

Sam komt Dirk tegen. Zegt Sam tegen 

Dirk: "Hé Dirk, wat zie jij er slecht uit." 

Zegt Dirk: "Ja vind je het gek. Werk in 

de haven, sjouwen, om vijf uur 

beginnen, om drie uur weer thuis...'" 

Vraagt Sam: "Goh Dirk, hoe lang doe 

je dat al?" Zegt Dirk: "Ik moet 

maandag beginnen.'" 

De meester is jarig 

De meester is jarig. Hij vraagt aan de 

kinderen: “Raad eens hoe oud ik 

geworden ben.”  

Zegt Jantje: 58. Mis.  

Zegt Marietje: 49. Ook mis.  

Zegt Pietje: 35. Weer mis.  

Komt Rikkie. “Meester, U bent 42 

geworden.” “Goed zo, m’n jongen. 

Hoe heb je dat zo goed geraden?” 

“Wel meester, dat zit zo: mijn broer 

is 21 en da’s een halve idioot.” Camouflage  

Roept de sergeant boos: ‘Soldaat, 

ik heb je vanmorgen niet gezien 

bij de camouflage oefening!’ 

Reageert de soldaat: ‘Sergeant, 

dank u voor het compliment.’ 
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Hey hey lieve kapoentjes, de maand februari is van start gegaan. En zoals 
altijd belooft het weer een top maand te worden. Hopelijk laten we de kou in 

januari en kunnen we weer zorgeloos buiten spelen. Als je niet kan komen laat 
het dan zeker weten. Lees maar snel verder om te ontdekken wat er op de 

planning staat deze maand. 

 

Zondag 04/02 van 14uur – 17uur:  

˙uǝssoldo uǝuunʞ ʇıp ǝʍ ɟo uǝʞɾıʞ ǝʇ ɯo ƃɐɐpuɐʌ ɹǝʞǝz ɯoʞ ˙uɾız 
ɹɐɐɹ lǝǝɥ lǝʍ noz ʇıp ¿ƃɐp ǝpɹǝǝʞǝƃɯo ƃɐɐpuɐʌ ʇǝɥ sı uǝıɥɔssıɯ 
¿¿ʇıp uɐʞ ǝoɥ ¿¿ɥnǝ ¿¿ʇsʞǝʇ ǝzǝp slɐoz ʇǝu uɾız sɹǝpuɐ uǝƃuıp lǝǝʌ 
ɹǝ ʇɐp uǝʞɹǝɯ ǝʍ ˙sı lɐɐɯɹou lɐɐɯǝlǝɥ ʇǝıu ʇɐp uǝʌǝlǝq ƃɐp uǝǝ 
ǝʍ uɐɐƃ ƃɐɐpuɐʌ 

 

Zondag 11/02 van 14uur tot 17 uur  

Februari de 2de maand van het jaar. De maand waarin het weer wordt een beetje 
beter, waarin het is langer licht blijft. Maar februari is ook de maand van 
de liefde. De maand waarin je extra lief bent voor je klasgenoten, voor je 
ouders, voor je leiding. Deze vergadering gaan we eens kijken hoe we 
Valentijn vieren op de scouts.  

 
Zondag 18/02 van 14uur tot 17 uur  

Vandaag weet de leiding niet zo heel goed wat 
er op de planning staat. We weten niet of we 
gaan sporten of we gaan knutselen. Of 
misschien gaan we de tijdmachine wel terug 
maken. We weten het duidelijk nog niet. Maar 
ik zou zeker komen om te ontdekken wat deze 
vergadering in petto heeft voor jullie. Want het 
belooft wel een TOP vergadering te worden!!   
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Zondag 25/02 van 14 uur- 17 uur 

Vandaag gaan we onze spieren nog eens goed laten werken. We gaan die 
spierballen trainen en onze conditie testen. Maar het gaan niet zoals altijd 
zijn en gaan namelijk een heel leuke twist 
aan zijn. Het gaat vandaag niet zo makkelijk 
gaan, jullie gaan dus duidelijk getest worden. 
Maar wij als kapoenenleiding geloven in 
jullie. We geloven erin dat jullie deze 
uitdaging aankunnen en dat jullie bereid zijn 
om de beste te worden. Dus als ik jullie was 
dan zou ik zeker komen!!   

 

Dit was het dan voor deze maand. Zoals jullie kunnen lezen wordt het dus 
een keileuk maand. Tot dan!  

Stevige linker,  
Toerako, Cavia, Kapucijnaap en wasbeer (0473222138) 
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Hallo allerliefste W’outertjes, de tweede maand van het nieuwe jaar is begonnen en dat 

betekent dat wij weer eens een maand vol plezier hebben gepland voor jullie. Ben je 

benieuwd wat we deze maand allemaal gaan doen? Bekijk dan zeker het maandprogramma 

en ontdek alle leuke vergaderingen! Hopelijk kunnen jullie allemaal elke vergadering 

aanwezig zijn! Tot dan! Groetjes van jullie allerbeste leiding, de w’outerleiding. 

 

Zondag 4 februari van 14u tot 17u  

DING DONG, DING DONG. Vandaag beginnen we met iets kleins 

en hopen te eindigen met iets super groot! Helpen jullie ons? 

Kom met zoveel mogelijk af, want hoe meer zielen, hoe meer 

vreugde!! 

 

Zondag 11 februari 14u tot 17u 

Over drie dagen is het? … VALENTIJN! Vandaag staat alles in teken van 

de liefde! Heeft iemand een vriendinnetje of vriendje? Of ben je 

stiekem verliefd op iemand? Dat kom je vandaag allemaal te weten 

😊, dus zorg dat je erbij bent en mis het niet! 

 

Zondag 18 februari van 14u tot 17u 

Vandaag zullen jullie eens geen leiding krijgen van ons ☹, maar van andere leiding (ook 

super leuke leiding natuurlijk). Wie het zal zijn, blijft nog even een spannend geheimpje, dus 

kom zeker eens piepen! 

 

Zondag 25 februari van 14u tot 17u 

Rara rara, wat gaan we doen deze vergadering? Ik zal jullie een 

hint geven, kijk eens goed naar de afbeelding hiernaast ->        

JAAA vandaag doen we een super mega leuke 

laddercompetitie! Meer uitleg hoef ik hier volgens mij niet bij te 

vertellen. Al kan ik wel nog zeggen dat je dit echt NIET wilt 

missen, dus komen is de boodschap! 

 

Ziezo het zit er al weer op! Niet getreurd volgende maand een nieuwe maand boordevol 

leuke activiteiten! 

groetjes, 

Mang, Raksha, Jacala, Hathi, Shere Khan en Ikki (Raksha: 0485 71 18 86) 



15 

Beste Jong-Gi’vers, het is februari of ook wel genaamd de maand van de liefde 

en romantiek. Ook deze maand staat weer vol met supertoffe vergaderingen, 

dat kan ik je verzekeren! 

 

Zondag 4 februari van 14:00u tot 18:00u 

Vandaag verlaten we ons terrein en brengen we 

een bezoekje aan de grote stad! We spreken voor 

deze fantastische vergadering dan ook om 14:00u 

af op de Grote Markt en deze zal hier ook 

eindigen 

 

Zondag 11 februari van 14:00u tot 18:00u 

Voelen jullie dat ook? Er hangt liefde in de lucht! Vandaag 

vieren we de dag van de liefde. Alles wat we vandaag 

gaan doen staat in teken van liefde en romantiek. 

 

Zondag 18 februari van 14:00u tot 18:00u 

Jullie favoriete leiding geeft deze vergadering geen 

leiding aan jullie. Deze vergadering gaat andere (iets 

minder toffe) leiding jullie leiding geven. Kom zeker 

naar deze toffe vergadering als je erachter wilt komen 

wie deze leiding zal zijn. 

 

Zondag 25 februari van 14:00u tot 18:00u 

Vandaag gaan we eens onze mouwen oprollen, 

niet om zwaar werk te gaan verrichten maar 

eerder voor is goed te gaan kokerellen. Wij kijken 

uit om jullie vandaag te zien.  

We kijken uit jullie  volgende maand terug  te zien,  

Stevige  linker Sevo, Snoek, Kokako, Poedoe, Grijsbokje, Vusa (0468183553) 
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4 februari 2024 

 
11 februari 2024 

 

25 februari 2024 

 

18 februari 2024 

 


