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Januari 2024 

 

V.U.: 
  

Vincent Callewaert 
  

0483 01 12 75 

V.U.: 
  

Myriam Volckaert 
  

0473 34 86 68 

V.U.: 
  

Kasper Bastiaens 
  

0489 72 29 08 
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“Onze beste wensen voor 

2024” 

 

-de leiding 
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Tafel der inhouden 

 

Takleiding Werkten mee aan dit        

@ntenneke 

Grijsbokje, Vuursalamander, 

Lori, Penseelaapje, Gier, Agame, 

Wasbeer, Leeuwerik, Poedel, 

Sneeuwstormvogel 

 

Eindredacteur 

Bedaarde Poedel 

Kapoenen 

 

W’outers 

 

Jong-Gi’vers 

 

Gi’vers 

 

Wasbeer 

 

Agame 

 

Vuursa. 

 

Leeuwerik 

 

0473 22 21 38 

 

0485 71 18 86 

 

0468 18 35 53 

 

0470 03 06 69 

1. Voorblad 

2. Spreuk 

3. Tafel der inhouden 

4. Ik dacht het maar… 

5. Kalender 

6. Gelukkige verjaar-

dag! 

7. Comedy night 

9. Uit de Oude Doos 

11. Interview 

12. Techniekjes met 

Gier 

13. Grappen en Grollen 

met Grijsbokje 

14. Kleurplaat en spelle-

tje 

16. Maandprogramma’s 
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Dag beste lezertjes van het @ntenneke  
 
De maand december is reeds voorbij en ooooh wat ging hij weer snel. De kortste dag van het 
jaar (21 december) zijn we al gepasseerd en dat betekent dat het vanaf nu terug elke dag iets 
langer licht zal zijn buiten. Ook de examens zijn voor velen van jullie en enkele leiding 
gepasseerd, dat betekent dat vanaf nu de vergaderingen doorgaans terug doorgaan op zondag 
van 14u tot 17u (of 18u). Een ander deel van de leiding heeft hun examens pas deze maand 
(januari) de kans bestaat dus dat jullie af en toe een leiding moeten missen deze maand  
maar dat deze vervangen wordt door een oude bekende! Zo schiet oudleiding, die geen 
examens meer hebben, vaak te hulp in deze periode waar af en toe wel sommige leiding afvalt. 
Maar goed, genoeg over het verschrikkelijk gemis van jullie favoriete leiding. Ik overloop met 
jullie enkele van onze “winterlijke” scoutstradities in deze “ik dacht het maar…”. 
 
Zo konden jullie vorige maand een heerlijk jenevertje of warme chocomelk komen drinken 
rond en gezellig vuurtje op onze welbekende Jeneverfeesten! Ondertussen zal de meerderheid 
van jullie al wel doorhebben hoe dit evenement in elkaar zit. We vertrekken eerst met het hele 
gezin op fakkeltocht door onze wijk en doen verschillende opdrachtjes. Vervolgens komen we 
terug aan op de scouts om op te warmen aan een vuurtje met een chocomelk en de rest van 
de avond belooft énorm gezellig te worden! Dit evenement zag er echter niet altijd zo uit. Vele 
en vele jaren geleden, zoveel zelfs dat ik deze informatie enkel vanuit mijn oudere leiding heb 
meegekregen, waren onze “jeneverfeesten” een “kerstboomverbranding”. Nu, omwille van de 
milieubewuste geest van mijn voorgangers hebben we deze traditie maar veranderd in een 
gezellig onderonsje naast een, iets meer bescheiden, kampvuur. Sinds enkele jaren is het zelfs 
verboden nog kerstbomen te verbranden! 
 
Ziezo beste “@ntennekegenieters”, dit was de “ik dacht het maar…” voor Januari. Volgende 
week is het weer aan één van mijn wonderlijke collega groepsleiding.  
 
Stevige linker 
De groepsleiding 
(Pitta, Kokako en Toerako) 
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Januari:  

14: schaatsen  

21: Groepsspel (14u-17!!)  

Maart:  

8-10: Kapoenen –en W-
outerweekend 

22-24: Leidingsweekend 

April:  

12-14: JG-weekend en 
Gi’verweekend 

Mei:  

5: Lentecafé  

12: Dijle op de Dijle 

Juni:  

22: BBQ 

Augustus: 
1-15: kamp 

 

 

 

Kopieer deze quasi volledige (!)  

kalender in je agenda! 
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Winnaar Loser 

Iedereen die naar onze geweldige 

maar wel koude Jeneverfeesten is 

gekomen!! 

Iedereen die thuis is gebleven wegens 

de koude en daardoor deze editie 

gemist hebben :(  

  4 januari                                                                Mary  Kapoenen  

  8 januari                                                               Selachi                                                                   Jong-Gi’vers  

10 januari                                                              Caraya                                                                             Gi’vers  

16 januari                                                  Luchthartige Wasbeer                                                              leiding 

25 januari                                                               Sifaka                                                                              Gi’vers  

26 januari                                                              Fennek                                                                   Jong-Gi’vers  

27 januari                                                              Willem    Wouters 

27 januari                                                              Paulien  Wouters  

30 januari                                                              Magnus  Kapoen  
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Helaba 

 

Eens reclame maken voor een activiteit van de stam van Heilig 

Kruis. 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij een comedy night in 

de Mechelse stadsschouwburg. 

Deze geweldige avond gaat door op vrijdag 19 januari 2024. 

Deuren om 19u; start om 20u. Toegang tot dit evenement kost 

je 18,- in voorverkoop; 22,- aan de kassa. 

Voorgaande jaren organiseerden we dit samen met de Sint 

Pietersschool. Dit jaar echter met onze collega oud scouts van 

Parsival. 

Naast de prachtige locatie kan je die avond ook genieten van 

de optredens van enkele bekende of momenteel nog minder 

bekende Vlaamse comedians. 

Als je dus eens zin hebt in een avondje lachen. 

En ondertussen met vrienden een pintje wil drinken. 

Kom dan naar onze comedy night op 19/01/2024 in de stadsschouwburg. 

Kaarten kan je bestellen via bijgevoegde QR code. 

Of via volgende link 

https://shop.stamhoofd.be/comedy-night-mechelen/ 

 

Ziedagerze. 

 

Stevige linker 

Pilske 
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Welkom beste lezers bij jullie favoriete rubriekje! Zoals de naam van dit rubriekje al zegt, gaan we door 

middel van foto’s eens een kijkje nemen ergens in het verleden van Heilig Kruis. Deze maand gaan 

(opnieuw) we terug naar 2015. Nadat het vorige maand de beurt was aan de W’outers,  gaan we nu 

naar het Jong-Gi’verkamp, en dan nog wel specifiek naar hun 2-daagse! Test maar eens hoeveel (oud-) 

leiding je kan herkennen (probeer de tekstjes af te dekken, want daarin staat het antwoord)!😉 

 

 

We beginnen met het eerste groepje met 
Klipdas als leiding! Groepjes met maar 4 
leden op 2-daagse, het lijkt al een euwigheid 

geleden.😉 Schrijverken, Arasari, Rob en 
Sevo hadden er in ieder geval al veel zin in 
precies! 

 

 

 

 

We gaan verder met groepje van Banteng. 

Hoewel ze natuurlijk (hopelijk) gewoon 

voor de foto zo keken, verandert dat niets 

aan feit dat Kokako, Pitta, Streepmuis en 

Leeuwerik (die wel een heel speciale 

scoutsbroek aanheeft …) ongetwijfeld 

stonden te popelen om te vertrekken! 

 

 

 

 

Last but not least, het groepje van 

Slaapmuis! Zoals jullie ongetwijfeld al 

gezien hebben, waren er dus slechts 12 

Jong-Gi’vers aanwezig dit kamp, een 

peulschil in vergelijking met nu. Maar 

Poedel, Toerako, Papegaai en Boomklever 

zullen het niet aan hun hart hebben laten 

komen en ook met dit groepje de tijd van 

hun leven gehad hebben! 
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In vergelijking met hun eerste foto 

ziet het tweede groepje er al een stuk 

gelukkiger uit. Wat een fikse 

wandeling in de buitenlucht wel 

allemaal niet kan doen! 

 

 

 

 

 

Vraag een (oud-)Jong-Gi’ver over zijn 

avonturen van 2-daagse, en in bijna alle 

gevallen zal je wel een uniek verhaal 

krijgen over de slaapplaats! Dit jaar 

besloten ze duidelijk om er een echte 

avonturiersnacht van te maken en 

onder een boom te slapen. Hopelijk 

voor hen hielden de weergoden deze 

dappere groep ook in gedachten … 

 

 

 

 

En zoals de traditie het wil, wordt er na 

elke 2-daagseaankomst een 

“chillnamiddag” ingepland. Al het zweet 

er eens goed afwassen, en dan kunnen ze 

de volgende dag er weer tegenaan op dit 

ongetwijfeld onvergetelijke kamp! 

 

 

 

 

Goedlachse Agame 
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Welkom beste lezers bij een nieuw interview! Deze keer is het de beurt aan een enthousiaste leiding 

die al sinds zijn eerste jaar Kapoen in de scouts zit. Deze maand is het niet zomaar een leiding. Het is 

namelijk de beurt aan de oudste actieve leiding! Het interview van deze maand:  Leergierige 

leeuwerik! 

  

Dag leeuwerik! Om te beginnen mag je ons eens vertellen wat je hoofdeigenschappen zijn en of je 

vindt dat deze nog toepasselijk zijn. 

Mijn hoofdeigenschappen zijn: levendig, onrustig en volhardend. Deze zijn zeker nog toepasselijk. 

Elke zondag kan je mijn levendigheid in levende lijve meemaken wanneer ik weer een spel uit mijn 

mouwen schud voor de leden! De volharding is misschien ook wel te merken aan het feit dat ik al 6 

jaar leiding ben 😅.  

Je bent ondertussen de oudste actieve leiding (17 jaar in de scouts), ben je van plan nog lang door 

te gaan ? zo ja wat motiveert je zo hard om door te gaan met het leiding geven ? 

Ik wilde dit jaar sowieso proberen het werk -en scoutsleven te combineren, en dit is op het moment 

zeker goed aan het lukken! Ik zie me dus ook niet meteen stoppen. Mijn grootste motivatie zijn de 

leden, vooral wanneer zij naar mij toe komen en vertellen over hoe ze het leuk vonden of wat ze 

graag deden en ook dat ze mij een heel toffe leiding vinden 😉. 

Je hebt ondertussen al W’outers, Jong Gi’vers en Gi’vers gegeven. Ben je van plan om ook nog 

kapoenen te geven?  Waarom wel/niet? 

Dat staat niet meteen op mijn planning, maar meestal beslis ik pas tegen het einde van het jaar wat 

ik graag het jaar erop wil geven. En na dit jaar zou ik graag nog eens de Gi’vers willen geven omdat 

het buitenlands kamp eraan komt. De kapoentjes zullen dus nog eventjes mogen wachten.  

We hebben vernomen dat je dit jaar bent beginnen werken. Hoe bevalt het werkleven jou? 

Zeer goed, plots heb ik in de avond meer tijd aangezien ik geen schoolwerk meer heb om af te 

werken. Nu kan ik mijn weekends ook volledig aan de scouts toewijden. Iets wat mega fijn is 

natuurlijk. Het was wel even aanpassen aan het vroeg opstaan maar daar kunnen we jammer 

genoeg niet onderuit. 

Zoals altijd natuurlijk nog een klassiekertje om mee af te sluiten: met welk eten op kamp kunnen 

ze jou altijd blij maken? 

Met superlekkere patatjes en bloemkool in witte saus! Altijd al mijn favoriet geweest en zal niet 

meteen veranderen denk ik. 

 

 

Bedankt voor dit interview! 

 

Stevige linker  

Ruimdenkende Lori  
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Dag beste techniekers, 

 

Vandaag laat ik jullie iets heel belangrijk zien! Namelijk hoe je op een goede manier je rugzak inlaadt. 

Zijn daar dan goede of slechte manieren voor vraag je jezelf af?  

Jazeker, een juist ingeladen rugzak maakt een immens verschil als je lange afstanden moet afleggen. 

Goed opletten is de boodschap dus! 

 

Rugzak inladen  

Of je nu op tocht of kamp vertrekt, voor een weekend of veertien dagen, een rugzak komt er meestal wel 

aan te pas. En omdat het niet altijd even aangenaam is om bij plots opkomende regen je rugzak helemaal te 

moeten uitladen om je poncho te vinden, geef ik jullie hierbij enkele tips: 

 

 

• Steek alles wat bereikbaar moet zijn tijdens de tocht (regenkledij, 

trui, kaart, kompas, wc-papier, zakmes, lunchpakket, …) op 

gemakkelijk bereikbare plaatsen zoals de zijzakjes of het bovenste 

deel van je rugzak. 

• Steek al wat je gebruikt om te slapen (tent, slaapzak, matje, …) 

onderaan. 

• Prop je kleren in ‘foedraaltjes’ (aparte zakjes). Dat bespaart 

plaats en je vindt sneller wat je zoekt. 

• Steek zware stukken liefst op schouderhoogte en zo dicht 

mogelijk tegen je lichaam, zo komt het zwaartepunt van je rugzak zoveel mogelijk overeen met je eigen 

zwaartepunt. Als je zware stukken hoger steekt, verlies je je evenwicht. Als je ze lager steekt, belast je 

je heupen te veel en hindert de rugzak je bij het stappen. 

• Hang zo weinig mogelijk aan de buitenkant van je rugzak. Anders word je te vaak uit evenwicht 

gebracht en belast je je rug- en beenspieren meer dan nodig. Vermijd ook loshangende voorwerpen. 

Ze kunnen ervoor zorgen dat je ergens aan blijft haken. Je slaapmatje en tent kan je eventueel wel met 

de daarvoor voorziene riempjes aan de buitenkant van de rugzak vastmaken. Maar opbergen in de 

rugzak blijft het beste. 

• Vermijd scherpe of harde voorwerpen aan de rugzijde (tenzij je graag de scheuren in je rugzak laat 

herstellen). 

• Laat de verschillende zaken in je rugzak nauw aansluiten zodat er geen holtes ontstaan. Elke holte is 

namelijk verloren plaats en kan je evenwicht verstoren. 

Ziezo, nu zijn jullie bekroond tot professionele rugzakladers! 

En dan heb ik nog één laatste tip: houd deze pagina van dit antenneke goed bij, zodat je alle tips nog eens kan 

lezen voor je op tocht vertrekt. 

Stevige Linker, 

 

Onbezonnen Gier 
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Zon tekort 

Al dagen lang voelde ik mij slecht,  

‘k ging naar de dokter, 

 ‘k kon niet meer recht  

“ik weet wat er schort ge komt 

zon te kort”. 

… 

Ik heb zonnepanelen gelegd. 

 

Zwemmen 

Een giraf en een leeuw 

gaan zwemmen. De giraf 

gaat als eerste het water 

in en roept: ‘Kom maar, ik 

ga nog lang niet kopje 

onder dus het is hier 

helemaal niet diep!’ 

Slaap 

Hoe kan iemand 8 dagen 

zonder te slapen? 
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Dag lieve kapoentjes 
 
Na de avondvergaderingen in december. Is het tijd om de tweede helft van het scoutsjaar in 
te gaan met de maand Januari en het belooft weer een enorm avontuur te worden! 
 
Zondag 07/01 van 14:00-17:00 
We beginnen de maand Januari met het oppikken van een signaal uit een 
andere tijd. Zou dit onze eerste opdracht zijn om Wacatoca te helpen? Wat 
moeten we doen en hoe kunnen we hem helpen? Betekent dit dat we de 
tijdsmachine weer gaan moeten gebruiken? Naar waar zullen we in dat 
geval moeten reizen? We zullen het allemaal deze vergadering moeten 
uitzoeken, de opdracht zal volgens mij niet zonder gevaar zijn. Anders zou 
Wacatoca nooit al die moeite hebben gedaan om de hulp van de 
welbekende, dappere kapoenen van 2023-2024 in te roepen. Wees dus 
dapper en goed voorbereid, we kunnen alle hulp gebruiken!  
 

Zondag 14/01 van 9:30-11:30 (aan ISCM) 
Deze zondag is weer een héél speciale. We spreken deze 
keer NIET om 14:00 op de scouts af maar om 9:30 aan de 
ISCM in Mechelen. We gaan nameliiiijjjjjkkk…. 
SCHAATSENNNNN!!!  
Zoals elk jaar spreekt de hele scouts daar af om ons op het 
superleuke, spekgladde ijs te begeven! Hou jij ook zo van 
al die winterpret? Kom dan zeker gezellig met ons 
schaatsen! Voor deze onvergetelijke vergadering vragen 
wij slechts €5!!! Ja, ik weet het. Dat is heeeel weinig in 
vergelijking met de enorme hoeveelheid plezier dat we 
vandaag zullen hebben!  

 
Zondag 21/01 van 14:00-17:00 
Vandaag slaan we de handen met de andere takken in elkaar! We maken groepjes met de 
W’outers, Jong Gi’vers en Gi’vers en strijden zo tegen elkaar! Zin om eens wat oudere kindjes 
te leren kennen? Wees dan zeker van de partij! 
 
Zondag 28/01 van 14:00-17:00 
We hebben dit jaar al een paar keer in de keuken gestaan. Zo hebben we samen 
pompoensoep gemaakt met Halloween en ook al eens samen pannenkoeken gebakken! Het 
is ons dus niet onopgemerkt gebleven wat voor getalendeerde keukenprinsen en -prinsessen 
er bij de kapoenen. Daarom besloten we het nog een stapje verder te nemen! Benieuwd wat 
we gaan maken? Wij hebben er alvast heel veel goesting in! 
 
Ziezoe lieve Kapoentjes, dat was het dan weer voor de maand Januari. Hopelijk zien we jullie 
allemaal weer massaal aanwezig! In het andere geval kan je altijd een berichtje sturen naar 
onze takleiding Wasbeer of laten weten in de Facebookgroep! 
 
Stevige linker 
Capucijnaap, Cavia, Toerako en Wasbeer (0473 22 21 38) 
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Hallo W’outers! Het is weer een nieuwe maand boordevol toffe activiteiten, we gaan ons dus 

weer super hard amuseren!!! 

 

Zondag 7 januari van 14u tot 17u  

Wij gaan vandaag iets heel ouderwets doen. Je krijgt een kaart vol 

vakjes en er worden cijfertjes geroepen. Als jij dat cijfertje op je 

kaart hebt, mag je het wegstrepen. Als je een hele rij vol hebt dan 

mag je ?.. roepen! Oei ik ben het vergeten, weet jij het?  

 

 

Zondag 14 januari 09u30 tot 11u30 

Het is weer zover! Trek vandaag zeker je dikke handschoenen aan, 

want het is weer tijd om te gaan schaatsen! We spreken af aan de 

schaatsbaan van Mechelen om 09u30 en vergeet zeker geen 5EUR 

mee te nemen!! 

 

 

Zondag 21 januari van 14u tot 17u 

Vandaag gaan wij één groot spel spelen met de Kapoenen, W’outers, Jong-Givers en Gi’vers 

spelen! Wat wij dan gaan doen? Als je dat wil weten dan moet je zeker komen!  

 

 

Zondag 28 januari van 14u tot 17u 

Dit is weeral de laatste vergadering van de maand .  

Vandaag wordt het een klassieke vergadering met 

ouderwetse scouts-spelletjes. Al benieuwd? Dan moet je 

eens komen kijken! 

 

Ziezo het zit er al weer op! Niet getreurd volgende maand een nieuwe maand. 

Een stevige linker van jullie leiding, 
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Geluk nieuwjaar beste Jong-Gi’verstjes, hopelijk hebben jullie een leuke 
vakantie gehad en kerst en nieuwjaar goed gevierd. Januari betekent niet alleen 
het start van 2024 maar ook de heropstart van onze namiddagvergaderingen. 
De vergaderingen gaan dus vanaf nu terug door op zondagnamiddag van 14u 
tot 18u.  
 
Zondag 7 januari van 14u00 tot 18u00  
Onze goeie voornemens van 2024 zijn om jullie al de technieken die 
we kennen aan te leren. Daarom beginnen we het nieuwe jaar met 
een superleuke techniekvergadering. Zeker komen aangezien deze 
technieken superbelangrijk zijn in jullie scoutscarrière!  
 
 
 
 

Zondag 14 januari van 9u30 tot 11u30  
Zoals elk jaar gaan we 1 keer per jaar schaatsen, dit gaat vandaag door  
We spreken hiervoor af om 9u30 aan de ice skating center in Mechelen.  
De vergadering duurt tot 11u30 en eindigt ook aan de ice skating center.  

Vergeet ook zeker niet om 5EUR mee te nemen anders mag je het ijs 
niet op.   

 
 

 
Zondag 21 januari van 14u00 tot 17u00  
Vandaag staat ons welgekende groepsspel op het 
menu, dit is zoals de naam al 
Zegt een spel met alle takken van onze scouts. Als je 
vriendjes of vriendinnetjes in andere  
Takken hebt zou ik dus zeker komen. Heb je dat niet 
zou ik ook nog steeds zeker komen! Het kan zijn dat 
de vergadering niet doorgaat op onze scouts, als dit 
niet zo is gaat de nieuwe locatie op tijd 
gecommuniceerd worden.  
 

(Lees omgekeerd) 
 !nemok rekez ki uoz si sredna laamella gon re taw netew ej liW .snegnoj sla sejsiem ed ne 

nemok neteom sejsiem sla snegnoj ed tad sud tneketeb tid ,gniredagrev ezed dreekegmo sud 
si sellA .gniredagrev edreekegmo nee kjileman nebbeh ew ,gniredagrev eredna ed sla sredna 

si gniredagrev ezeD 
00u81 tot 00u41 nav iraunaj 82 gadnoZ 

 
Dit was het dan weer voor de eerste maand van het (scouts) jaar . Als je niet kan komen 
vergeet dan zeker geen berichtje te sturen.  
 
Stevige Linker  
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ZONDAG 7 JANUARI 14u00 – 18u00  

 

 

 

 

ZONDAG 14 JANUARI 09u30 – 11u30 

We spreken af aan de schaatsbaan van Mechelen.                                            

Vergeet zeker geen 5 EURO mee te nemen! 

 

 

 

 

 

ZONDAG 21 JANUARI 14u00 – 17u00 (!!)  

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 28 JANUARI 14u00 – 18u00 
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