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Fijne feestdagen toegewenst!!! 

 

-de leidingsploeg 
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Beste lezer van dit prachtige @ntenneke  

 

De laatste maand van het jaar, december, is alweer aangebroken! Dit wilt zeggen 

dat het tijd is voor 3 superleuke avondvergaderingen!  

 

We beginnen op 2 december ineens met een knaller, het 

is dan namelijk tijd voor onze epische jaarlijkse 

jeneverfeesten! Wat houdt dit in? Een superleuke 

fakkeltocht (voor de leden) en een variëteit aan leuke 

standjes met hapjes, drank etc. Kom dus zeker onze 

verschillende overheerlijke jenevers proeven. Iedereen 

is meer dan welkom, dus neem zeker 

vrienden/familie/kennissen/… allemaal mee naar daar!  

 

Verder heeft elke tak in december ook een ditakvergadering. “Wat houdt dit in?”, 

hoor ik de meesten al denken 😉. Een ditakvergadering is een vergadering zoals 

alle anderen maar dan niet enkel met de leden van Scouts en Gidsen Heilig Kruis. 

Het is namelijk een grote vergadering met alle leeftijdgenootjes (per tak dus) van 

het hele district (alle scouts en gidsen van Mechelen en omstreken)! Ideaal om 

nieuwe vrienden te maken en eens een superleuk spel te spelen met een grote 

en supertoffe groep!  

 

Op deze manier zit het jaar 2023 erop! Allemaal heel veel plezier en geluk 

gewenst tijdens de feestdagen! We zien elkaar terug in januari!  

 

Stevige Linker  

Toerako, Kokako en Pitta   
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December:  

2: Jeneverfeesten 

9: begin avondvergaderingen 

23 en 30: geen vergadering 

 

 

Januari:  

14: schaatsen 

Maart:  

8-10: Kapoenen –en W-
outerweekend 

22-24: Leidingsweekend 

April:  

12-14: JG-weekend en 
Gi’verweekend 

Mei:  

5: Lentecafé  

12: Dijle op de Dijle 

Juni:  

22: BBQ 

Augustus: 
1-15: kamp 

 

 

 

Kopieer deze quasi volledige (!)  

kalender in je agenda! 
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Winnaar Loser 

Iedereen die naar de geweldige Jene-

verfeesten komt op 2 december (!!!)  

Al mensen die vorige maan geen 

prachtige kerstrozen gekocht hebben 

van onze leden :((  

 

  2 december                                                           Sue                                                                             Wouters  

  5 december                                                      Hannelore                                                                      Wouters  

13 december                                                         Nette  Kapoenen 

15 december                                                         Damin                                                                          Wouters 

19 december                                                          Nore                                                                     Jong-Gi’vers  

24 december                                                        Haroun                                                                         Wouters  

28 december                                                     Sociale  Orka  Gi’vers 

30 december                                          Ingetogen Secretarisvogel   Leiding  
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Beste leden, ouders en sympathisanten 
 
Het einde van het jaar komt zo stilletjes aan in zicht en dit betekent voor heel wat mensen 
zichzelf opsluiten om te studeren voor hun examens, daarom laten we zoals altijd de 
vergaderingen in december doorgaan op zaterdagavond! Op die manier heeft iedereen wat 
meer tijd om te studeren en is er toch nog wat ruimte om te ontspannen op de scouts! 
Gelukkig voor jullie, beginnen de avondvergaderingen dit jaar met een wel erg speciale 
vergadering. Op 2 december zijn het namelijk onze jaarlijkse, superleuke, welbekende en 
ultragezellige JENEVERFEESTEN!!!!  
 
Kom dus ook dit jaar de ultiem gezellige kerstsfeer opsnuiven rond een vuurtje met alleen 
maar gezellige mensen! Iedereen die ooit al een jeneverfeesten heeft bijgewoond WEET dat 
dit een niet-te-missen-evenement is! Iedereen die nog nooit een jeneverfeesten heeft 
meegemaakt… VERZEKER ik dat dit een niet-te-missen-evenement is! 
 
Dit jaar kampt de kerstman helaas met een elventekort! Echter, zouden wij geen goede 
scouts zijn als we de kerstman niet zouden helpen dit tekort op te vullen. We verwachten de 
leden en al hun broertjes, zusjes en ouders dus om 19u op de scouts om een Elvenbootcamp 
bij te wonen, georganiseerd door de kerstman en enkele van zijn weinige kleine helpertjes 
zelf! Hopelijk geraakt de kerstman zo aan genoeg mankracht om de pakjes in de loop van de 
maand december rond te brengen. Vanaf 21u heeft de kerstman voor de nieuwe elfjes 
héérlijke chocomelk en een koekje voorzien, waar we samen met hem van kunnen genieten 
rond het vuur. Voor de ouders is er uiteraard ook ander lekkers aanwezig!! 
 
Allemaal dus meer dan welkom op onze jeneverfeesten, waar we het einde van het jaar en 
het begin van de maand der feestdagen op een geweldige manier zullen inzetten! 
 
 



8 

Welkom beste lezers bij jullie favoriete rubriekje! Zoals de naam van dit rubriekje het ook al uitlegt, 

gaan we door middel van foto’s eens een kijkje nemen ergens in het verleden van Heilig Kruis. Deze 

maand gaan we terug naar 2015, en dan nog wel naar het W’outerkamp van dat jaar! Test maar eens 

hoeveel leiding je kan herkennen (probeer de tekstjes af te dekken, want daarin staat het 

antwoord)!😉 

 

 

 

We beginnen al direct met een hele 

mooie: Grijsbokje probeert er hier 

alles aan te doen om zijn team aan de 

overwinning te helpen met de 

welgekende snoepjeszoektocht 

tijdens een estafette! Inzet kunnen 

we hem niet verwijten! 

 

 

 

 

Op de foto hier rechts zien we Slechtvalk 

en Vuursalamander allebei het beste van 

zichzelf geven met een imitatie van het 

andere geslacht. We zouden het verschil 

niet hebben geweten! 

 

 

 

 

 

Ook Gier en Agame waren van de partij dit 

kamp! Zij hebben duidelijk genoten van de 

spaghetti op vuile dag, maar doe dit thuis 

toch maar niet na! 😉  
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Ik denk dat we hetzelfde kunnen zeggen over 

Poedoe: de spaghetti heeft hem écht naar de 

zevende hemel gebracht! Applausje voor de 

keukenploeg dan maar! 

 

 

 

 

Hier zien we Strigo, Penseelaapje, 

Wasbeer en Vuursalamander chillen in 

de zelfgemaakte tempel door de leiding. 

Kamp kan toch vermoeiend zijn, he! 

 

 

De groepsfoto om mee af te sluiten natuurlijk! Dat was een kleiner groepje W’outers dan nu 😉. 

Hoeveel scouts en gidsen kan jij herkennen? 
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Welkom beste lezers bij een nieuw interview! Deze keer is het de beurt aan een enthousiaste leiding 

die al sinds zijn eerste jaar Kapoen in de scouts zit. Niet zomaar een leiding, deze maand is het de 

beurt aan één van onze groepsleiding.  Het interview van deze maand: Solidaire Toerako! 

  

Dag Toerako! Om te beginnen mag je ons eens vertellen wat je hoofdeigenschappen zijn en/of je 

vindt dat deze nog toepasselijk zijn. 

Mijn hoofdeigenschappen zijn: Aanpassend, Beschermend, Sociaal en Actief. Wel, ik denk dat de 

eigenschappen sociaal en actief wel voor zich spreken en deze zeker nog van toepassing zijn hoewel 

het actief zijn waarschijnlijk nog een stuk harder naar voor kwam in mijn eerste jaar als Jong-Gi’ver 

(het jaar dat ik mijn totem kreeg). Sommigen zouden zelfs beweren dat ik toen HYPERactief was. De 

eigenschap “beschermend” past volgens mij ook nog steeds. “Aanpassend” vind ik een moeilijke 

eigenschap om mijzelf op te beoordelen, al denk ik eerlijk gezegd wel dat ik mij in veranderende 

omstandigheden snel kan aanpassen. 

 

Vertel ons eens wat het juist inhoud om groepsleiding te zijn en wat je juist allemaal moet doen 

als groepsleiding. 

Om te beginnen is het onmogelijk om de taak van groepsleiding correct weer te geven aangezien er 

vooral heel veel onverwachte zaken op je afkomen. De eigenschap “aanpassend” komt hier dus 

eigenlijk wel van pas als ik er zo over nadenk. Als groepsleiding sta je eigenlijk centraal in een systeem 

van allerlei organen en is het vooral heel belangrijk met al deze organen goed te communiceren en 

ervoor te zorgen dat deze organen “hun werk” doen en deze organen met elkaar te verbinden. Voor 

de rest zijn er ook nog de grotere, meer afgebakende taken als de administratie of de financiën van 

onze scouts waar wij ook voor instaan of bijvoorbeeld vergaderingen plannen en voorbereiden. Het 

“groepsleiding zijn” is dus een heel uitgebreide taak die moeilijk te omschrijven valt. 

 

Zou je andere leiding aanraden om groepsleiding te worden? Zo ja waarom wel/niet ? 

Natuurlijk! Groepsleiding zijn is super leerzaam! Ik heb in dit afgelopen jaar al enorm veel bijgeleerd 

over plannen, communiceren én over mijzelf. Ik raad echter wel aan groepsleiding te worden als je 

hier écht gemotiveerd voor bent. Groepsleiding zijn is namelijk wel een grote verantwoordelijkheid en 

een grote taak. Ik persoonlijk haal enorm veel energie in het organiseren en draaiende houden van de 

scouts maar ik weet dat niet iedereen hier energie uit haalt en als dat zo is lijkt deze taak echt niet 

leuk. Ook raad ik aan met een goede ploeg op te komen uiteraard. Ik ben heel trots te kunnen zeggen 

dat ik twee van mijn beste vrienden (Pitta en Kokako), waar ik ook écht in geloofde, heb kunnen 

strikken om samen als groepsleidingsploeg op te komen. We hebben ieder onze kwaliteiten en 

erkennen dit ook! Zo wordt het ook een stuk gemakkelijker om als ploeg taken te verdelen en als een 

geheel te kunnen functioneren.  
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Je zit nu al 15 jaar in de scouts en ik heb vernomen dat je nog wel even wilt doorgaan. Wat is je 

motivatie om in de scouts te blijven? 

Wel ja, ik zit al vanaf mijn eerste jaar kapoen in de scouts en ik ben ook altijd héél actief met de scouts 

bezig geweest. Ik miste nooit een vergadering tenzij het écht niet anders kon. Van mijn ouders moést 

ik ook echt elke keer gaan, zelfs als ik er geen zin in had en daar ben ik hen eerlijk gezegd heel dankbaar 

voor. Uiteraard zijn er momenten waar de goesting in de scouts op is. Het is pas door op deze 

momenten niet toe te geven dat ik geleerd heb er het beste van te maken en toch plezier te maken! 

Ook versterkt dit enkel de voeling met de rest van de groep en met scouts in het algemeen. En ja, het 

klopt dat ik nog wel even wil doorgaan. Althans, dat was toch de bedoeling toen ik leiding werd, ik 

plande toen om minstens 8 jaar leiding te geven. Twee jaar aan elke tak. Echter, nu ik in de helft zit 

(of zelfs nog niet), besef ik pas écht wat 8 jaar leidinggeven inhoudt. Ik zal dus moeten zien wat de 

toekomst voor mij nog in petto heeft en hoelang ik het scoutsgedeelte daarin zie passen. Geen zorgen, 

tot nu toe heb ik zelfs nog niet over stoppen nagedacht ;). 

 

Je hebt ondertussen al leiding gegeven aan de Kapoenen, W’outers en Jong Gi’vers welke tak vind 

je het leukste om leiding aan te geven? 

Een erg moeilijke vraag waar ik neutraal maar eerlijk op zal antwoorden. Elke tak heeft zijn voordelen 

en ik vind het persoonlijk héél moeilijk om te kiezen aan welke tak ik leiding zou willen geven, ik vind 

de ploeg waarmee ik leidinggeef belangrijker. De Kapoenen, waar ik dit jaar leiding aan geef, zijn heel 

fantasierijk en ik laat het kind in mij erg graag naar boven komen. De Jong-Gi’vers waar ik vorig jaar 

leiding aan gaf zijn bijlange na niet zo fantasierijk en soms zeker niet zo enthousiast als de kapoenen 

maar zij zijn wel al een stuk verantwoordelijker, snappen veel complexere spelletjes EN je hebt de 

kans je leden écht te leren kennen. Met Jong-Gi’vers kan je soms ook actief praten en zelfs meespelen. 

De Wouters hebben van beide werelden wel een beetje. Ze zijn nog steeds actief en enthousiast én je 

kan in sommige gevallen al wel eens een conversatie met ze hebben. Het is dus een erg lastige keuze 

voor mij. Wat ik wel met zekerheid kan zeggen, is dat ik elk jaar opnieuw superveel plezier heb gehad 

met mijn leden en dat ik benieuwd ben hoe leiding geven aan de Gi’vertak voelt. 

 

Zoals altijd natuurlijk nog een klassiekertje om mee af te sluiten: met welk eten op kamp kunnen 

ze jou altijd blij maken? 

Met worst en wortelpuree maak je mij gigantisch blij! Als ik opsta en weet dat we die avond dit gerecht 

eten, heb ik oprecht een betere dag voor de boeg. Let er maar eens op. Als we dit eten, ga ik zoveel 

keer terug naar de keukenploeg als zij mij toestaan. 

 

 

Bedankt voor dit interview! 

 

Stevige linker  

Ruimdenkende Lori 
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Dag beste techniekers!  

Aangezien onze Jeneverfeesten er deze maand weer aankomen, laat ik jullie deze keer zien 

hoe we onze super coole fakkels maken. 

 

 

BENODIGDHEDEN:  

- een tak 

- een katoenen doek (oude jeansbroeken werken ook heel goed!) 

- ijzerdraad 

- (oude) kaarsen 

- een (slechte) pot 

 

STAP 1:  

Ga opzoek naar een tak van ongeveer 1,5m lang en 2 vingers dik. 

 

STAP 2:  

Maak bovenaan een gaatje helemaal door de tak.  

 

STAP 3:  

Neem je doek of andere stof en scheur/knip er lange repen van 20cm breed van. 

Wikkel deze bovenaan net onder het gaatje rond de tak.  

Dan neem je de ijzerdraad en wikkel je deze rond het doek, zorg ervoor dat je eerst door het 

gaatje gaat en er een knoop in maakt. Hierdoor zal tijdens het branden van de fakkel onze 

ijzerdraad er niet af vallen. 

 

STAP 4:  

Neem de pot en zet deze op het vuur. Dan kunnen de kaarsen in de pot om ze te gaan 

smelten. Let hier goed bij op zodat je je niet verbrand!  

Eens de kaarsen zijn gesmolten is het tijd voor onze fakkel er in te laten weken. 

Doop het stuk met stof helemaal onder en laat dit 2 minuutjes weken, zorg er zeker voor dat 

het vuur blijft aanstaan zodat het kaarsvet nog niet gaat stollen. 

 

STAP 5:  

Neem de fakkel uit de pot en laat deze 2 dagen drogen. Voor het ultieme resultaat en een 

lang brandende fakkel kan je best stap 3 & 4 na herhalen na het drogen.  

 

Ziezo, nu weten jullie hoe je een goede en lang brandende fakkel moet maken. 

 

Tot volgende maand! 

 

Stevige linker  

Onbezonnen Gier 
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Hallo  

Er ligt een baal hooi op het strand te 

zonnen. Dan komt er een haai aan 

zwemmen. Zegt de baal hooi: ‘Hooi 

haai!’ Zegt de haai: ‘Haai hooi!’  

Dennenboom  

Niks, Niemand en Sukkel 

zitten in een 

dennenboom. Niemand 

valt eruit. Niks zegt dat 

Sukkel de ambulance 

moet bellen. 'Hallo, met 

Sukkel, ik bel voor Niks, 

want Niemand is uit de 

boom gevallen.' 

Kapper 

Waarom ging de 
kerstboom naar de 
kapper?  
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Heyhoy beste kapoentjes, 
BRRRR, voelen jullie de kou ook opkomen? Geen zorgen! Wij als echte scouts 

kunnen daartegen en zullen ook in december nog 3 prachtige en superleuke 

vergaderingen beleven. Dus zeker komen naar deze gezellige laatste maand van 

het jaar.   

opgelet, deze maand spreken we zaterdag avond af en niet zondag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 2 december van 19u-21u: 

Nu het zo koud begint te worden 

hebben we iets nodig om ons lekker 

warm te houden. Een dikke jas en een 

lange broek werken altijd maar er moet 

toch nog iets extra zijn. Ik denk dat 

lange fakkeltocht en wat warme 

chocomelk bij een extra warm vuur ook 

goed zullen helpen. Om van die 

superlekkere chocomelk te kunnen 

drinken moet je er natuurlijk bij zijn dus zeker afkomen! 
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ZATERDAG 9 december van 19u-21u: 

Vandaag gaan we iets speciaals doen. 

We gaan de eerste stap zetten om onze 

goede vriend Wacatoca uit het verleden 

te redden. We gaan vandaag onze 

koppen bij elkaar moeten steken om 

zelfs nog slimmer te zijn dan professor 

Gobelijn en professor Barabas tezamen, 

dus train jullie brein al maar goed! 

 

 

 

ZATERDAG 16 december van 19u-21u:  

Horen jullie de belletjes ook al rinkelen? Daar! De 

kerstman vliegt al voorbij. Hij is hier waarschijnlijk ook 

voor ons supercoole kerstfeestje. Zoveel lekker eten en 

drinken heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dit kan je niet 

missen! Kom zeker om er met je liefste leiding er het 

allerbeste feestje ooit van te maken! 

 

ZATERDAG 23 en 30 december: 

Spijtig genoeg zijn er deze dagen geen vergadering. GEEN ZORGEN KAPOENTJES, we maken 

deze 2 gemiste dagen goed met extra leuke vergadering volgende maand die je niet mag 

mislopen. 

 

 

Ziezo liefste kapoentjes, dat was het dan voor deze maand. Maar niet getreurd, want 

volgende maand gaan we er weer volop tegenaan! 

Als jullie niet kunnen komen is dat geen probleem maar laat het zeker weten. Voor andere 

vragen naar Wasbeer sturen. 

 

Stevige linker 

 

Toerako, Cappucijnaap, Wasbeer(0473 22 21 38) en Cavia 
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Dag beste W’outertjes vanaf deze maand beginnen onze avond vergaderingen op zaterdag. Deze zijn 

zeker even tof als de zondag vergaderingen, dus zeker komen! 

 

zaterdag 2 december van 19u00 tot 21u00 

kleed jullie goed aan want het wordt koud vanavond. Neem zeker je 

gezin mee voor een super toffe fakkeltocht en kom daarna zeker een 

warme chocomelk drinken aan het kampvuur.  

 

 

zaterdag 9 december van 19u00 tot 21u00 

Vandaag gaan we nieuwe contacten leggen. We gaan                                               

een super toffe vergadering tegemoet met alle                               

W’outers van alle scoutsen in en rond Mechelen. 

 

 

 

Zaterdag 16 december van 19u00 tot 21u00 

Neem zeker een dekentje en iets lekkers mee want vanavond gaan 

we het gezellig maken. Wat we gaan doen houden we nog even 

geheim.😊 

 

 

 

zaterdag 23 december en 30 december 

vandaag is het jammer genoeg geen vergadering                                            

vanwege de feestdagen maar we zien jullie gelukkig                            

wel terug in januari  

 

 

 

 

Ziezo beste W’outertjes, dit was het dan weer voor deze maand. We zien jullie volgende maand terug 

in 2024. Alvast fijne feestdagen.  

Stevige linker, 

Mang, Raksha, Ikki, Jacala, Shere Khan, Hathi  ( Raksha: 0485711886) 
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2 December 19u-…  

 

Ja, ja het is weer tijd voor de jaarlijkse fakkeltocht met 

natuurlijk ook aanvullend de jeneverfeesten. Een beetje 

wandelen, beetje spelen en voornamelijk plezier 

maken. Dus neem maar zeker je familie mee om de 

feestdagen goed te beginnen! 

 

 

 

 9 December: 19u-21:30 

Een Jong-Gi’ver is een echte alles doener. Ze kunnen 

sjorren, verstoppen, samenwerken en natuurlijk 

bergen verplaatsen. Maar kunnen ze ook ontsnappen? 

Dat zullen we vandaag testen, want we gaan jullie 

opsluiten in de lokalen. Als jullie niet kunnen 

ontsnappen tegen het einde van de vergadering hoop 

ik dat jullie comfortabel zijn, want dan zal de leiding 

gewoon vertrekken. Veel geluk!   

 

16 December: 19u-21:30 

“Do you got what it takes?” Dat is de vraag dat we vandaag 

gaan stellen. Het is namelijk tijd voor JONG-GI’VERS GOT 

TALENT! De wereld bekende show waar we gaan kiezen 

welke Jong-Gi’ver has what it takes? Elke zaterdag om 19u 

tot bij jou gebracht op de TV na Thuis of Familie. Dus bereid 

je maar voor want wij, de leiding zullen oordelen wie dit jaar 

wint. Zoals ze bij theater zeggen: “breek een been” (klinkt 

cooler in het engels)  

 

 

 

Gelukkige Feestdagen van de Jong-Gi’verleiding geniet er maar van, en tot volgend jaar! 
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Zaterdag 2-12-2023: 19u-… 

-> Jeneverfeesten 

 

 

Zaterdag 9-12-2023: 19u-21u30 

-> Verzamelen aan Vrijbroekpark 

 

 

 

 

 

Zaterdag 16-12-2023: 19u-21u30 

-> Kerstfeestje  

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 23-12-2023 en 30-12-2023: Geen vergadering 

 

Kerstgroetjes van Leeuwerik, Pitta en Grizzly 


