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Dag beste lezers van het @ntenneke  
 
Wederom krijgen wij (Pitta, Kokako en ikzelf) de kans, of beter gezegd, het privilege om 
jullie welkom te heten bij het start van het nieuwe scoutsjaar! We starten dus met dezelfde 
groepsleiding die enorm hard uitkijkt naar het maandelijks entertainen van onze trouwe 
lezers doormiddel van een “Ik Dacht Het Maar…”.  
 
Na weer een topeditie van de jaarlijkse 3daagse kijken we vol goede hoop naar het verloop 
van de rest van het scoutsjaar. Dit wordt ingeleid door het nieuwe jaarthema “Speelstek, 
reuzeplek!”. Onder deze slogan willen wij als scouts en gidsen onze handen uit de mouwen 
steken om op te komen voor onze omgeving en onze scouteske thuis dewelke 
tegenwoordig regelmatig onder druk staan. Als scouts en gidsen spelen wij altijd en 
overal, binnen, buiten, in het water, in het bos, op het plein en vooral alles daartussen! Zo 
trachten we dit jaar wat meer zorg te draaien voor onze omgeving én die van anderen! 
Zodat wij en bij uitbreiding iedereen nog lang kunnen genieten van een heerlijke 
speelomgeving! 
 
Laat ons er wederom een fantastisch scoutsjaar van maken, wij hebben er alvast zin in! 
 
Stevige linker  
Pitta, Kokako en Toerako 
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Oktober:  

8 oktober: geen vergadering :(  

 

November:  

18: Kerstrozen 

3-5: Jong-Gi’verWKD en 
Gi’verWKD 

4-5: Kapoenen –en W-
outers 24u  

December:  

2: Jeneverfeesten 

Januari:  

14: schaatsen 

Maart:  

8-10: Kapoenen –en W-

outerweekend 

22-24: Leidingsweekend 

April:  

12-14: JG-weekend en 
Gi’verweekend 

Mei:  

5: Lentecafé  

12: Dijle op de Dijle 

Juni:  

22: BBQ 

Augustus: 
1-15: kamp 

Kopieer deze quasi volledige (!)  

kalender in je agenda! 
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 2 oktober                                                  Volgzame Beloega           Gi’vers 

 3 oktober                                                              Rube     Wouters  

 5 oktober                                                            Griend    Gi’vers  

13 oktober                                                            Cavia   Leiding 

18 oktober                                                              Iza  Kapoenen  

19 oktober                                                            Minne  Wouters 

19 oktober                                                           Wisent  Jong-Gi’vers   

19 oktober                                                          Houtduif  Jong-Gi’vers 

20 oktober                                                            Oscar Kapoenen 

20 oktober                                                             Lena  Jong-Gi’vers 

20 oktober                                                           Tarpan Gi’vers 

22 oktober                                                            Maud  Kapoenen 

23 oktober                                                             Noor  Wouters 

24 oktober                                                     Solidaire Toerako  Leiding 

28 oktober                                                              Elise  Wouters 

29 oktober                                                             Anaya  Wouters 

30 oktober                                             Aanhankelijke Penseelaapje  Leiding  

Winnaar Loser 

Iedereen die overgegaan is naar een 

nieuwe tak en terug proper geraakt 

is :) 

Iedereen die niet aanwezig was op 

onze super super leuke 3-Daagse :(  
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Welkom beste lezers bij het eerste interview van dit scoutsjaar! Deze keer is het de beurt aan een 

enthousiaste oud leidster die sinds haar eerste jaar giver in de scouts zat. Ze is 2 jaar leiding geweest 

waarvan 1 jaar kapoenen en 1 jaar wouters.  Het interview van deze maand: Gedeisde Tragopaan ! 

 

Dag Tragopaan! Om te beginnen mag je, voor de mensen die jou wat minder goed kennen, jouw 

hoofdeigenschappen geven en zeggen of je vindt dat deze nog steeds goed bij jou passen. Je mag 

ook een voorbeeldje uit het dagelijkse leven geven waar deze nog tot uiting komen. 

De Tragopaan leeft alleen of in kleine groepjes in de bergwouden. Hij is niet wantrouwig. Wanneer hij zich eenmaal 

aan een nieuwe situatie heeft aangepast, is hij trouw en aanhankelijk. Hij is geduldig en kalm en reageert zelden 

impulsief, ook niet als er gevaar dreigt. In het dagelijks leven ben ik sowieso wel iemand dat liever van kleinere 

groepjes houdt omdat ik me hier meer comfortabeler bij voel. Ook ben ik wel iemand dat niet vaak dingen 

impulsief doe, ik moet altijd even nadenken hoe ik iets ga aanpakken of hoe ik daarmee om zal gaan. 

 

Jouw voortotem is ‘gedeisde’. Waarom denk je dat je deze voortotem gekregen hebt? Je mag een 

voorbeeld uit je dagelijkse leven gebruiken. 

Voor de mensen die me nog niet zo goed kennen snap ik zeker dat gedeisde een goede voortotem is. Ik ben 

sowieso wel iemand dat me liever wat meer op de achtergrond houdt. Voor de mensen dat me goed kennen en 

die dicht bij me staan vind ik gedeisd minder passend bij me. 

Je hebt 2 jaar leiding gegeven. Je eerste jaar Kapoenen en je 2 de jaar wouters. Welke tak vond je 

het leukste om leiding aan te geven ?   

Dit is wel echt een moeilijke keuze maar na even na te denken denk ik toch wouters. Ik denk dat de leeftijd van de 

wouters me iets meer ligt omdat je al eens een 'serieuzer' gesprek kan hebben met hun bijvoorbeeld. Ook kan je 

de fantasie al iets meer aan de kant zetten en al eens een ingewikkelder spel spelen. 

Je stak wel veel tijd in de scouts zeker omdat je takleiding was. Wat doe je met de tijd die is 

vrijgekomen nu je bent gestopt met de scouts ?  

Momenteel ben ik begonnen met werken wat in de week heel veel tijd in beslag neemt. In het weekend probeer 

ik vooral de vriendinnen die ik door tijdgebrek wat minder heb gezien nu wat meer mee af te spreken. 

Je hebt 5 jaar in de scouts gezeten, maar welk jaar stak er het meest bovenuit voor jou? en waarom? 

Mijn eerste jaar leiding stak er voor mij wel bovenuit vond ik want in dit jaar hebben we na lang wachten op ons 

buitenlandskamp geweest, hier kijk ik nog altijd met een blije lach naar terug! 

Zoals altijd natuurlijk nog een klassiekertje om mee af te sluiten: met welk eten op kamp konden ze 

jou altijd blij maken? 

Croqueskess 

 

Bedankt voor dit interview! 

 

Ruimdenkende Lori  
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De Dubbele vissersknoop 

Met deze knoop kan je twee touwen met elkaar verbinden. 

Je kan ze vervolgens ook langer of korter maken! 

 

Hoe begin je eraan? 

1. Je brengt de twee touwuiteinden naar elkaar. 

2. Je windt het ene touw 2 keer rond het andere. 

3. Je steekt het touwuiteinde door de 2 windingen en trekt aan. 

4. Je doet hetzelfde met het andere touw uiteinde. 

Deze knoop kan je misschien ook kennen van de scoutshoed. 

De hoed kan je met deze knoop strakker en losser maken. 
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Toppunt van geduld 

Wat is het toppunt van geduld?  

 
 

 

 

 

 

Lege banden 

Waarom laat een oen zijn twee fietsbanden leeglopen? 

 

 

 

v 

 

 

Boterhammen 

Jantje en Peter zijn op het strand. Ze krijgen allebei een boterham van 

Jantjes moeder. Jantje gooit die van Peter in het water. Peter huilt. Er komt 

een man langs die vraagt: ‘Wat is er jongetje, waarom huil je?’ ‘Jantje heeft 

mijn boterham in het water gegooid’, antwoordt Peter. De man vraagt: ‘Was 

het met opzet?’ Jantje: ‘Nee, met kaas.’ 
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Het begin van het scoutsjaar is eindelijk aangebroken; de kinderen kijken ernaar uit en 
eveneens de ouders. Maar bij sommige van de ouders komt er toch al een welbepaalde 
gedachte naar boven: ‘Waar moet dit teken hangen?!’ Het hemd is vaak een flessenhals 
hier op de scouts, zeker ook omdat het hemd bij elke scouts zo hard verschilt (en hoe het 
verschilt met de algemene richtlijnen opgesteld door Scouts & Gidsen Vlaanderen).  Dus 
aan die ouders wil ik, Poedel, even het hart onder de riem steken en het hemd hier 
helemaal uiteenzetten!  
 
Het laatste wat ik nog kwijt wil vooraleer we eraan beginnen is dat alle tekens die ik hier 
aanhaal gekocht kunnen worden bij ons winkeltje op de scouts. Hier kan je een kwartiertje 
voor/na de vergadering altijd even komen winkelen!  
 

De linkermouw:  
 
We beginnen ons verhaal bij de linkermouw. Zoals jullie 
op de foto kunnen zien is er hier niet veel naaiwerk 
nodig! Het bovenste teken is de Groepsnummer en 
daaronder het Internationaal Scoutskenteken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De rechtermouw:  
 
Op de rechtermouw komen alle tekens die te maken 
hebben waar de scouts zich bevindt, namelijk het 
land, gewest en dan provincie. Dus bij ons is dit: 
Kenteken van België, Vlaamse Leeuw en Wapenschild 
van de Provincie Antwerpen.  
 

De voorkant:  
 
De voorkant, tegenover de mouwen, is toch wel wat 
ingewikkelder. Om de structuur van de mouwen te 
behouden begin ik aan de linkerkant en eindig ik aan 
de rechterkant.  
 
 
 



11 

 
 
 
Op de linkerborst komen de volgende (ken-)tekens:  
 
Eerst en vooral het Takkenteken, die jullie reeds allemaal gekregen 
hebben, komt vanboven te hangen. Op de foto zien jullie Scholekster 
trots poseren met het Jong-Givertakkenteken. Vervolgens, op de flap 
van de borstzak komt het SCOUTING-kenteken. Op de borstzak zelf 
komt het Beloftekenteken, die jammerlijk mist op het hemd van 
Scholekster (foei)! Bij de W’outers zullen enkele onder jullie de 
Wolvenkentekens wel herkennen, die mogen ook op de borstzak.  
 
Op de rechterborst komt het Jaarkenteken 
 

De achterkant:  
 
De achterkant van het hemd kan vergeleken worden met het Wilde 
Westen. Alles kan en alles mag. De meeste onder ons verzamelen 
allerlei kentekens op de rug. Wat ook gedaan wordt is de totem op de 
rug zetten, vaak ook geïllumineerd met een mooie tekening 
 
 
 
Als laatste wil ik Scholekster bedanken voor de ondersteunende foto’s!!  
Hopelijk heeft deze rubriek jullie al wat verder geholpen met de hemdenkwestie! 
 
Stevige linker,  
Bedaarde Poedel 
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Totem: Tevreden Cavia 

Studie/werk: Sportwetenschappen        

 Favoriete dag op kamp: Kampdag 

 Aantal jaar leiding: 1ste  jaar 

 

Totem: Luchthartige Wasbeer (takleiding) 

Studie/werk:  Ik studeer orthopedagogiek in Antwerpen 

Favoriete dag op kamp: Vuile dag, want dan kan je spaghetti eten 

zonder handen!!! 

Aantal jaar leiding: 3e jaar 

Totem: Kapucijnaap 

Studie/werk:  

Favoriete dag op kamp: Kampdag  

Aantal jaar leiding: 1ste jaar leiding 

Totem: Solidaire Toerako (Groepsleiding) 

Studie/werk:  2de bachelor politieke en sociale wetenschappen 

Favoriete dag op kamp:  Het kampvuur op de 14de! Het is leuk om 

met heel de scoutsgroep (inclusief ouders 😉) eens samen te 

zingen en plezier te maken!. 

antal jaar leiding: 4e jaar 
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Totem: Introverte Steltkluut (Ikki) 

Studie/werk: 7de jaar Restaurant en Keuken        

 Favoriete dag op kamp: Kampdag 

 Aantal jaar leiding: 3de  jaar 

 

Totem: Goedlachse Agame (Raksha, Takleiding)  

Studie/werk:  2de bachelor Archeologie @KULeuven 

Favoriete dag op kamp: Als lid sowieso de 3-daagse tijdens de 

Gi’verjaren maar ook als leiding de 2-daagse met de Jong-Gi’vers! 

Ook kampdag krijgt een eervolle vermelding 😉 

Aantal jaar leiding: 3e jaar 

Totem: Competitieve Kongoni (Jacala) 

Studie/werk: Examencommissie Vlaanderen 

Favoriete dag op kamp: Kampdag  

Aantal jaar leiding: 2de jaar leiding 

Totem: Bedaarde Poedel (Mang) 

Studie/werk:  3de  bachelor Taal- en Letterkunde @KULeuven 

Favoriete dag op kamp: De finale van de altijd even leuke rode 

draad tijdens het kamp!  

Aantal jaar leiding: 5e jaar 

Totem: Ruimdenkende Lori (Shere Khan) 

Studie/werk:  Elektromechanica  

Favoriete dag op kamp: Vuile dag 

Aantal jaar leiding: 1ste jaar 

Totem: Aanhankelijk Penseelaapje (Hathi)  

Studie/werk:  Ik zit momenteel in mijn laatste jaar op het Sint-

Romboutscollege, waar ik de richting Latijn-Wetenschappen volg 

Favoriete dag op kamp: Mijn favoriete dag op kamp is sowieso 

vuile dag! Daar kan je jezelf eens goed uitleven en mag je pasta 

zonder handen eten 😊  

Aantal jaar leiding: 1ste  jaar 
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Totem: Ingetogen Secretarisvogel  

Studie/werk: Graduaat elektromechanica       

 Favoriete dag op kamp: vuile dag want dan kan ik het echte zwijn 

boven halen!  

 Aantal jaar leiding: 5de   jaar en 16de jaar scouts 

Totem: Kolderieke Snoek 

Studie/werk: werk  

 Favoriete dag op kamp: 2-daagse 

 Aantal jaar leiding: 2de jaar   

 
Totem: Doordachte Poedoe 

Studie/werk: Latijn-wetenschappen  

 Favoriete dag op kamp: 3-daagse 

 Aantal jaar leiding: 1ste  jaar   

 
Totem: Innemend Grijsbokje 

Studie/werk: Industriële wetenschappen  

 Favoriete dag op kamp: Kampdag 

 Aantal jaar leiding: 1ste  jaar   

 

 

Totem: Ongeremde Vuursalamander (takleiding) 

Studie/werk:  Ik ga nu beginnen aan mijn eerste jaar psychologie 

aan de KUL  

Favoriete dag op kamp: : mijn favoriete dag op kamp als 

Kapoen/Wouter was altijd vuile dag. Ik vond het super leuk om 

vuil te worden en andere mensen vuil te maken. In de middag 

kwam dan het hoogtepunt met spaghetti eten zonder handen.  

Tegenwoordig gaat mijn voorkeur toch naar kampdag. Het is altijd  

heel tof om mensen hun verkleedkleren te zien en met heel de 

groep samen een spel te spelen. We spelen dan ook een spel rond 

het thema wat ook altijd plezant is. 

Aantal jaar leiding: 2de  jaar 

Totem: Opgewekte Kokako (groepsleiding) 

Studie/werk:  3de Bachelor Handelsingenieur aan de KUL 

Favoriete dag op kamp: De allereerste dag! Dat is een moment 

waarop ik megaenthousiast en benieuwd ben over wat er komen 

zal :) 

antal jaar leiding: 5e jaar. Ik gaf mijn eerste jaar aan de Jong-

Gi’vers, mijn tweede en derde jaar aan de W’outers en mijn vierde 

jaar aan de Kapoenen. 
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Totem: Nieuwsgierige Grizzlybeer 

Studie/werk: Schrijnwerker bij Renotec       

 Favoriete dag op kamp: vuile dag 

 Aantal jaar leiding: 5de   jaar 

Totem: Onbezonnen Gier 

Studie/werk: Installateur in zonne-energie, elektriciteit, centrale 

verwarming en sanitair       

 Favoriete dag op kamp: Als Jong-Gi’verleiding was mijn favoriete 

dag zeker de aankomst! Samen met mijn Jong-Gi’vers een hele 

sjorring in elkaar steken is altijd leuk!  

 Aantal jaar leiding: 3de jaar leiding en mijn 1ste jaar aan de tak 

Materiaal 😊  

 

Totem: Leergierige Leeuwerik (takleiding) 

Studie/werk:  Informatica aan de KULeuven 

Favoriete dag op kamp: sowieso kampdag 

Aantal jaar leiding: 6de jaar 

Totem: Gedreven Pitta (Groepsleiding) 

Studie/werk:  Toegepaste Economische Wetenschappen te KU 

Leuven  

Favoriete dag op kamp:  Kampdag, de competitie op deze dag is 

altijd geweldig!  

antal jaar leiding: 5e jaar 
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hey hey lieve kapoentjes, het is weer zover de eerste maand 

van ons kei leuk scoutsjaar is aangebroken. We gaan er dit jaar 

een top jaar van maken.  

zondag 1 oktober 14u-17u.  

“hallo mijn naam is….” Maar wie is dit nu eigenlijk. Wat zijn  

jouw hobby’s? waar wonen jullie allemaal? En wie zijn jullie 

broer en zussen? We zitten met veel nieuwe kapoenen dit 

jaar, daarom gaan we elkaar veel beter leren kennen. Dus 

zeker komen als jullie willen weten met wie jullie dit jaar in de 

tak zit!!  

 

 

 

zondag 8 oktober 14u-17u.  

helaas pindakaas, vandaag is het geen 

vergadering. Dat komt omdat de leiding op 

leidingsweekend is om alles voor het 

scoutsjaar te regelen. Maar niet getreurd 

volgende week zijn we er terug!!  

 

 

zondag 15 oktober 14u-17u.  

Vandaag moeten jullie de leiding helpen. We hebben namelijk 

een brief gekregen, maar we snappen er 

helemaal niks van. Er staan rare dingen in 

en we hopen dat jullie het wel snappen. 

Dus zeker komen vandaag want we hebben 

jullie hulp echt nodig!  
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zondag 22 oktober 14u-17u.  

“Nee ik heb de grootse spierballen, nee ik 

ben de snelste, nee ik ben de slimste, ….” 

We moeten dat allemaal goed uitzoeken zou 

ik zeggen. En daarom is het zo belangrijk dat 

we massaal komen vandaag zodat we 

kunnen uitzoeken wie de snelste is of wie de 

slimste is.  

 

 

zondag 29 oktober 14u-17u.  

“boeeeeeeeeeeeeeeeeee” Ola ik word al bang. “boeeeeeee” oké 

nu wordt de leiding ook al wat banger. Maar niet 

bang zijn kapoenen want de leiding zal jullie 

vandaag beschermen tegen al het kwaad! maar 

als je wilt weten waar we bang van zijn moeten 

jullie zeker komen!!  

 

 

ziezo dat was het voor deze eerste maand. Als je niet kunt 

komen laat dit dan zeker weten.  

stevige linker,  

Toerako, Cavia, Kapucijnaap, Wasbeer (0473222138)  
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Dag beste W’outertjes! Nadat iedereen de overgang goed en wel heeft getrotseerd en heeft kunnen 

genieten van onze supertoffe 3DAAGSE, kunnen we eindelijk beginnen met onze eerste ‘echte’ 

vergaderingen! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons! 

 

Zondag 1 oktober van 14u00 tot 17u00 

Al die nieuwe gezichten in onze tak, die moet je 

toch wel beter leren kennen! Je nieuwe vriendjes 

en vriendinnetjes, je nieuwe leiding … Vandaag is 

de perfecte dag hiervoor, zeker komen dus! 

 

Zondag 8 oktober 

Deze zondag is het jammer genoeg geen vergadering. ;(  De leiding is namelijk zelf op weekend om veel 

te vergaderen zodat het een onvergetelijk scoutsjaar wordt!  

 

Zondag 15 oktober van 14u00 tot 17u00 

Nadat we al met elkaar hebben kennisgemaakt, wordt het ook weer 

eens tijd dat we alle scoutsspelletjes nog eens opfrissen! Ruige, 

zachtere, vermoeiende, rustige … Voor ieder wat wils! Wil je je dus nog 

eens goed uitleven op een zondag, zorg dan maar dat je aanwezig bent! 

 

Zondag 22 oktober van 14u00 tot 17u00 

Voor het eerst dit scoutsjaar gaan we het scoutsterrein eens verlaten tijdens een vergadering … Er komt 

ook een heel leuk spel bij kijken dat je zeker wilt winnen! Enkel degenen die komen zullen weten wat 

er gaat gebeuren! 

 

Zondag 29 oktober van 14u00 tot 17u00 

Niets beter dan de herfstvakantie inzetten met een 

fantastische sportvergadering! De perfecte moment om aan 

iedereen te laten zien hoe snel je kan lopen, of hoe sterk je 

wel bent, of hoe slim je het spelletje kan spelen … 😉 

 

 

Dit was het dan al voor oktober, liefste W’outertjes. Stevige linker en we hopen dat jullie altijd met heel 

veel aanwezig zullen zijn! 

 

Mang, Raksha, Ikki, Jacala, Shere Khan, Hathi (Raksha: 0485 71 18 86) 
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Beste Jong-Givers, het jaar is weer begonnen en dat betekent dan dus ook weer al die toffe 

vergaderingen die weer van start  zullen gaan! 

 

1 Oktober: van 14u tot 18u 

Om het jaar goed te beginnen, gaan we tijdens onze eerste vergadering elkaar wat beter leren 

kennen. Ben je nieuwsgierig in welke geweldige groep je dit jaar zit? Dan moet je zeker langs komen 

en de kans te grijpen om ons allemaal een beetje beter te leren kennen! We kijken er enorm naar uit 

om jullie te ontmoeten en er samen een onvergetelijk jaar van te maken! 

8 oktober 

Deze zondag is de leiding druk bezig met vergaderen, dus zal er spijtig genoeg geen vergadering 

kunnen doorgaan. Maar niet getreurd, want volgende week zijn we terug met een nieuwe  

vergadering. 

 15 oktober: van 14u tot 18u 

Zozo, nu dat we elkaar allemaal al beter kennen kunnen we er 

meteen inspringen met een super sportieve vergadering! 

Vandaag komen we er achter wie de sportiefste Jong-Giver is, 

dus trek zeker allemaal jullie sportiefste  kleren aan.   

 

22 oktober: van 14u tot 18u 

Vandaag zullen we meedoen in het welgekende Kamp 

Waes. Wie van jullie is het sterkste, snelste, slimste, … 

kom dan zeker naar deze vergadering en dan komen 

we er samen achter. 

 

29 oktober: van 14u tot 18u  

"Wacht, moest da touw nu eerst eronder of erboven? En leiding, 

zouden jullie de eindknoop nog eens kunnen uitleggen aub??" Jaja, 

het is weer zover. Tijd om allerlei techniekjes weer op te frissen met 

een superleuke techniekvergadering! 

 

 

 

Dit was dan onze  eerste  maand samen!!! 

We hopen jullie talrijk te zien deze maand. 

 

Stevige linker,  

De Jong-Gi’verleiding 
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1 OKTOBER 14u00 – 18u00 

 

 

 

 

                                                                              8 OKTOBER  

Geen vergadering! 

 

      

 

 

 

 

 

15 OKTOBER 14u00 – 18u00  

 

                                                             

 

              

 

 

22 OKTOBER 14u00 – 18u00 

  

 

 

 

29 OKTOBER 14u00 – 18u00  

 

 

 

 

 

 

 

Stevige Linker  

Leeuwerik (0470/03.06.69), Pitta en Grizzlybeer  



24 


