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November 2023 

 

V.U.: 
  

Vincent Callewaert 
  

0483 01 12 75 

V.U.: 
  

Myriam Volckaert 
  

0473 34 86 68 

V.U.: 
  

Kasper Bastiaens 
  

0489 72 29 08 
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Goedendag meneer/mevrouw! 

Ik ben van scouts en gidsen 

Heilig Kruis en ik verkoop deze 

prachtige kerstroos voor maar 

liefst 7EUR :)  
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Tafel der inhouden 

 

Takleiding Werkten mee aan dit        

@ntenneke 

Grijsbokje, Vuursalamander, 

Lori, Penseelaapje, Gier, Agame, 

Wasbeer, Leeuwerik, Poedel, 

Sneeuwstormvogel 

 

Eindredacteur 

Bedaarde Poedel 

Kapoenen 

 

W’outers 

 

Jong-Gi’vers 

 

Gi’vers 

 

Wasbeer 

 

Agame 

 

Vuursa. 

 

Leeuwerik 

 

0473 22 21 38 

 

0485 71 18 86 

 

0468 18 35 53 

 

0470 03 06 69 

1. Voorblad 

2. Spreuk 

3. Tafel der inhouden 

4. Ik dacht het maar… 

5. Kalender 

6. Gelukkige verjaar-

dag! 

7. Kerstrozen 

8. Uit de Oude Doos 

10. Interview 

11. Techniekjes met 

Gier 

12. Grappen en Grollen 

met Grijsbokje 

13. Voor u bezocht: 

Groepsraad Deluxe 

15. Dag in het leven 

van: Leeuwerik 

16. Kleurplaat en spelle-

tje 

19. Maandprogramma’s 
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Beste trouwe lezer van dit maandelijks @ntenneke 

 

Het scoutsjaar draait inmiddels op volle toeren. Ik hoop dat de nieuwe leden en ouders zich 

beginnen thuis voelen in onze groep en iedereen het naar z’n zin heeft :) 

 

Ik start deze “Ik dacht het maar” met in te zoomen op een uniek evenement van afgelopen 

maand. 

13 oktober vond de eerste “Groepsraad Deluxe” van het scoutsjaar plaats. Tijdens deze 

groepsraad brengen we alle betrokken partijen van onze scoutsgroep samen en steken we de 

koppen bij elkaar. Wie is er allemaal aanwezig op zo’n “Groepsraad Deluxe”? Wel, een heleboel 

mensen, want wij hebben het geluk dat wij een heel netwerk aan vrijwilligers hebben die onze 

scoutsgroep ondersteunt: de leidingsploeg, het VZW, het GRC (oudercomité), de Helpende 

Handen én de Stam (oud-leiding). Al deze mensen samen zaten in oktober samen om elkaar 

beter te leren kennen en na te denken hoe we onze scouts kunnen verbeteren. 

 

Als ik vooruitkijk naar de komende maand, gaan alle takken op 24-uurs (voor de 2 jongste 

takken) of op weekend (voor de 2 oudste takken). Iets waar zowel leden als leiding heel erg 

naar uitkijken! De ideale moment voor de leden om elkaar en de tak beter te leren kennen en 

een hechte groep te vormen.  Plezier gegarandeerd! 

 

November is ook de maand van onze jaarlijkse KERSTROZENVERKOOP! Wil jij ook zo een 

prachtige rode bloem in jouw living of als cadeautje voor je buurvrouw? Blader dan snel verder 

in dit boekje en bestel jouw kerstroos :) 

 

Tot volgende maand! 

Stevige linker 

 

Pitta, Toerako en Kokako 
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November:  

18: Kerstrozen 

3-5: Jong-Gi’verWKD en Gi-
verWKD 

4-5: Kapoenen –en W’outers 
24u  

December:  

2: Jeneverfeesten 

Januari:  

14: schaatsen 

Maart:  

8-10: Kapoenen –en W-
outerweekend 

22-24: Leidingsweekend 

April:  

12-14: JG-weekend en 
Gi’verweekend 

 

Mei:  

5: Lentecafé  

12: Dijle op de Dijle 

Juni:  

22: BBQ 

Augustus: 
1-15: kamp 

 

 

 

Kopieer deze quasi volledige (!)  

kalender in je agenda! 
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Winnaar Loser 

Iedereen die prachtige kerstrozen 

heeft gekocht! :))) (volgende pagi-

na)  

Iedereen die niet mee kan op het eer-

ste en super plezante scoutsweekend 

van het jaar of de 24-uurse :(  

                     
 

1 november                                                         Ruben Wouters 

4 november                                                          Reda                                                                       Jong-Gi’vers 

9 november                                                           Tijl                        Wouters 

10 november                                                      Kasper        Wouters 

12 november                                                        Rein  Wouters 

12 november                                                         Rik  Wouters  

15 november                                                       Louis                              Kapoenen  

15 november                                                     Reynaert                   Wouters 

20 november                                                       Okapi                              Jong-Gi’vers 

22 november                                                       Marilu Wouters 

23 november                                                        Nora  Kapoenen 

23 november                                                        Noor  Wouters 

26 november                                                        Astor              Wouters 

28 november                                         Nieuwsgierige Grizzlybeer               Leiding  

29 november                                                       Adriaan  Wouters 

29 november                                                        Timon Jong-Gi’vers 
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Kerstrozenverkoop 2023 

Het is weer zover, de jaarlijkse kerstrozenverkoop van Heilig Kruis! 

Zin om je living op te fleuren met mooie 

rode bloemen? Of op zoek naar een 

cadeau voor je buurvrouw? 

Steun ons en koop prachtige kerstrozen 

voor maar €7 per stuk!  

Hoe doe je dit? 

Vul de link in die je via mail ontving 

(https://shorturl.at/mDFPQ)  

of stuur een mailtje naar 

groepsleiding@scoutsheiligkruis.be of 

stuur een berichtje naar 0489 72 29 08 

(Toerako) met het aantal kerstrozen en 

je naam. 

Zaterdag 18 november kom je tussen 10u en 17u je kerstrozen ophalen aan onze scoutslokalen 

(Oude Antwerpsebaan 205, Mechelen). 

Betaal liefst op voorhand (BE56 9734 0499 9888 met mededeling “Kerstrozen + familienaam” ten 

laatste 15 november) of ter plekke met cash of Payconiq. 

Alvast bedankt voor jullie massale steun aan onze scoutswerking! 
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Welkom beste lezers van dit fantastische rubriekje! 

 

De foto’s van deze maand komen wel uit een heel oude doos. We gaan aan de hand van 

beeldmateriaal eens kijken waar scouting eigenlijk ontstaan is en hoe dat tot de oprichting van 

onze scouts heeft geleid! 

 

 

Op de foto hier links ziet u de enige echte 

oprichter van het concept scouting, Sir 

Robert Baden-Powell. Hij werd in 1908 door 

Koning Edward zelfs tot ridder gedoopt en 

kreeg hierdoor ook ‘Sir’ voor zijn naam! Een 

leuk weetje: nadat hij niet geslaagd was voor 

het ingangsexamen bij de Universiteit van 

Oxford, sloot hij zich maar aan bij het leger! 

Hij werd uitgestuurd naar India en 

verschillende plaatsen in Afrika: hier zal de 

kiem van zijn avonturiersbloed misschien wel 

ontstaan zijn. 

 

 

 

In 1907 brak het grote 

moment aan dat het leven 

van vele mensen toen (en 

ook in de toekomst, zoals dat 

van jou en mij 😉) voorgoed 

zou veranderen. Baden-

Powell, geboren in 1857, 

trok er dus op 50-jarige 

leeftijd met enkele jongeren 

op uit. Ze vestigden zich op 

Brownsea Island, een eiland 

aan de zuidkust van Engeland. Ze verbleven hier van 1 tot 8 augustus en na deze periode zou 

scouting zich enorm snel beginnen verspreiden over Engeland en het zou ook het Kanaal 

razendsnel oversteken. Ziehier boven een foto van de eerste scoutsgroep op het allereerste 

scoutskamp ooit! 
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In 1910 ontstaan de eerste 

scoutsgroep in Brussel, en niet 

veel later, in 1912, ontstaat ook de 

eerste Vlaamse scoutsgroep in 

Antwerpen! Hoewel de scouts 

oorspronkelijk enkel voor jongens 

was, zal in 1915 al de eerste 

meisjesscouts worden opgericht. 

Lang zullen deze twee groepen 

twee verschillende federaties 

blijven, tot ze in 1973 zullen 

samensmelten tot het VVKSM: het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen. 

Ziehier ook een archieffoto van het jaar 1942 van een meisjesscouts uit Leuven. 

 

 

Dit alles inspireerde 73 jaar geleden 

Jef Schools om ons Heilig Kruis op te 

richten! Nu, na zovele jaren, 

verbouwingen, nieuwbouwen en 

allerlei andere aanpassingen, doen 

we het nog steeds goed en kunnen 

we alleen maar hopen dat onze 

scouts nog zo lang mogelijk kan 

blijven bestaan en alle kinderen een 

zo mooi mogelijke tijd kan laten 

bezorgen! 

 

 

Ziezo beste lezertjes, dat was het dan voor deze maand! Moest er een bepaald onderwerp zijn 

waar jullie wat meer over willen weten (scouting gerelateerd uiteraard 😉), aarzel niet om het 

te zeggen tegen mij, en wie weet komt jouw voorstel wel in het volgende @ntenneke! 

 

(PS: als je deze geschiedenis kent, is de kans heel groot dat je goede punten zal scoren tijdens 

een quiz op de scouts!) 

 

Goedlachse Agame 
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Welkom beste lezers bij een nieuw interview! Deze keer is het de beurt aan een enthousiaste eerste 

jaar leiding die sinds zijn tweede jaar kapoenen in de scouts zit.  Het interview van deze maand: 

Doordachte Poedoe ! 

  

Dag Poedoe! Om te beginnen mag je, voor de mensen die jou wat minder goed kennen, jouw 

hoofdeigenschappen geven en zeggen of je vindt dat deze nog steeds goed bij jou passen. Je mag 

ook een voorbeeldje uit het dagelijkse leven geven waar deze nog tot uiting komen. 

Mijn hoofdeigenschappen zijn competitief, scherpzinnig, gevoelig en driftig. Ik geef altijd de volle 

100% om spelletjes te winnen, dus deze eigenschap past nog steeds goed. Ik ben nog steeds 

scherpzinnig maar ik heb wel geleerd beter om te gaan met deze eigenschap en ik kan me dus ook 

beter neerleggen bij meningen van anderen. Ook al lijk ik wel een super stoere gast, toch heb ik een 

klein hartje en geef ik veel om mijn leden. Driftig is de eigenschap die bij mij het meest vervaagd is, 

maar het is nog steeds wel een werkpuntje. 

  

Jouw voortotem is ‘Doordachte’. Waarom denk je dat je deze voortotem gekregen hebt? Je mag 

een voorbeeld uit je dagelijkse leven gebruiken. 

Ik probeer altijd goed na te denken over de dingen die ik doe. Soms ook iets TE veel, maar meestal 

kom ik hierdoor wel uit bij de juiste beslissingen. 

  

Wat is je favoriete dag op kamp ? 

Mijn favoriete dag op kamp vond ik vroeger altijd de eerste dag van de 3-daagse. Je bent nog niet te 

moe van het stappen en je leert je groepje veel beter kennen. 

  

Je geeft nu leiding aan de jong-Gi’vers, waarom wou je zo graag jong-Gi’verleiding worden ? 

Jong-Gi’vers leek mij de leeftijdsgroep waar ik op dit moment het beste bij pas omdat ik graag mijn 

leden motiveer door nu en dan wel is mee te doen met de spelletjes. Dit is iets gemakkelijker bij de 

oudere taken. 

 

Je start nu aan je 11e jaar scouts. Wat is in die 11 jaar je mooiste scoutsherinnering ? en waarom? 

Mijn mooiste scoutsherinnering is zonder twijfel mijn eerste 3-daagse. Als eerste jaar Gi’ver. Je 

schept een band met je groep waardoor het kamp nog veel leuker wordt. 

  

Zoals altijd natuurlijk nog een klassiekertje om mee af 

te sluiten: met welk eten op kamp konden ze jou altijd 

blij maken? 

Ballekes met kriekskes!!! 

 

Bedankt voor dit interview!  

Ruimdenkende Lori 
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Hey beste techniekfanaten,  

 

hier zijn we weer met een super leuk techniekje! 

Ik laat jullie deze maand enkele handige knopen zien, die van pas kunnen komen in verschillende 

situaties.  

 

 

De Paalsteek 

Wordt vooral gebruikt bij reddingswerken, bijvoorbeeld om iemand uit een put te trekken. De lus 

die bekomen wordt, sluit namelijk niet! Deze knoop moet om de middel van een ander gemaakt 

worden en ook om je eigen middel. Hij kan ook gebruikt worden om het spantouw van een shelter 

vast te maken, en wordt ook gebruikt bij het vastleggen van een boot. 

Ook aan deze knoop zit een verhaaltje vast: In het bos staat een boom met aan de voet een 

konijnenholletje. Het konijn (onderkant van het stuk touw komt uit zijn holletje). Plots hoort hij 

echter een jager; gauw snelt hij rond de boom en wipt hij terug zijn pijp in… 

Tip: Leg met het overige korte touwtje nog een knoop rond het touw van de lus, dat zo als 

beveiliging kan dienen wanneer de paalsteek eventueel losschiet. 

   

De Platte Knoop 

Wordt gebruikt om twee stukken touw van dezelfde dikte aan elkaar vast te maken. 

Een zinnetje om deze knoop te onthouden is: 

‘Rechts over links en draaien, en links over rechts en draaien.’ 

Of: ‘Links over rechts en draaien, en rechts over links en draaien.’ 

 

 

 

 

Onbezonnen Gier 
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iPod 
Wat krijg je als je een iPod in de blender gooit?  

 

 

 

 

 

Mars 
Monique zegt: ‘Ik zou zo graag een 

op Mars willen staan!’  

Zegt Gunter: ‘Nou, dan kopen we 

er toch gewoon eentje!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevallen 
Leon zegt tegen Victor: ‘Mijn vader is van een ladder van wel tien 

meter hoog gevallen.’ ‘Jeetje,’ zegt Victor, ‘dan ligt hij nu zeker in het 

ziekenhuis.’ ‘Nee hoor,’ zegt Leon, ‘ hij viel gelukkig van de tweede 

trede!’ 
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Striemende regen, heftige wind. Vrijdag den dertiende.  
Een mens zou voor minder zijn zetel in ploffen, om er het ganse weekend niet meer uit te 
kruipen.  
 
Zo niet de scouts en gidsen van het Heilig Kruis!  
Een ruime ploeg leiding, een koppel ouders en een kwartet of twee stam (u kent ze wel, de 
oud-leiding) stonden paraat om een avondje met elkaar in gesprek te gaan over de kleine en 
grote dingen waar onze geliefde scoutsgroep mee te kampen heeft.  

 
Een tikketje later dan gepland opende Vuursalamander de debatten met de vraag om in een 
‘rondje’ (welbekend aan alle leiding die ooit op cursus is geweest) zichzelf even kort voor te 
stellen en een ‘nieuwe’ persoon te nomineren die een bijdrage zou kunnen leveren aan onze 
scoutswerking. De zoon van de Kraanvogel, de moeder van Grijsbokje, ja zelfs Sinterklaas 
passeerden de revue. De Mangoest noteerde naam, toenaam, schoenmaat netjes in het 
verslag.  

 
Over naar het tweede gedeelte dan maar, nog serieuzer 
werk: de opvolging van de SWOT-analyse die we de 
vorige groepsraad-deluxe bijeen zeverden.  
SWOT zegt u? Inderdaad, een sterkte-zwakte-analyse 
met daarbij kansen en bedreigingen. Elke aanwezige 
bedacht enkele concrete actiepunten, die dan gedeeld 
werden in kleine groepjes om een top twee te maken per 
groepje.  
 

À propos, die groepjes werden gevormd door een aantal keer ‘in de rij te gaan staan’. Dat 
bleek moeilijker dan gedacht, want alfabetisch gaan staan op de eerste letter van je 
huisnummer bracht Kwikstaart duidelijk in verwarring en ja, het werd ook wat gênant toen we 
volgens leeftijd gingen staan (geen verdere commentaar, ‘lichaamsgewicht in de rij’ lieten we 
maar zo).  
 
 

De halve cirkel, dé beproefde opstelling 
van een groepsraad-deluxe. 

Bakken cola en ice tea op de grond,  
bier bij de hand. 

De voorwaarden voor een geanimeerde 
vergadering konden afgepunt worden.  
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Terug bij de les. Twee actiepunten per groep, vijf 
groepen (tien actiepunten dus). Voorstellingsronde 
naar keuze (lezing, toneeltje, tableau vivant, 
doventaal, het mocht allemaal). Indicatieve stemming 
(ja! - euh nee – (geheel)onthouding).  
En plots bleek het dan tien uur te zijn en viel de kwis 
rond de takwerkwerking in het water. Daarmee was 
de cirkel rond.  
 
SSV, wat met de beloofde drankjes en hapjes? Jaja, 
die waren er ook. Iets meer rudimentair dan de vorige 
editie, maar dat bleek zelfs de meest fijnbesnaarde leiding niet te deren (gelet op het tempo 
waarop deze werden binnen gewerkt). Check dus.  
 
Schrijf in uw agenda: vrijdag 19 april 2024 om 20:00, groepsraad—deluxe nummer 4.  
Nog gekker, nog uitdagender, nog gênanter.  
Zorg dat je er bij bent.  
 
Voor verslag 
Dirk Letens 
aka Leidinggevende Sneeuwstormvogel  
Voorzitter VZW Heilig Kruis  
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Dag beste lezer, 

Mijn totem is Leeuwerik en ik ben momenteel begonnen aan mijn zesde jaar als leiding, maar dat is 

niet het enige waar ik mee begonnen ben. Ik ben 2 weken geleden ook beginnen werken. Daarom ga 

ik jullie vandaag vertellen over een dag in mijn leven. 

Mijn dag begint steeds met een uitgebreid ontbijt om 7.30, want ontbijt is natuurlijk de belangrijkste 

maaltijd van de dag en op een lege maag kan men niet werken! Eens mijn boterhammetjes voor in 

de middag gesmeerd zijn neem ik mijn fiets en vertrek ik naar kantoor. 

Op de meeste dagen schrijf ik dan code en leer ik bij over nieuwe computersystemen van 8u tot 12u 

en van 13u tot 17u, met dan een gezellige middagpauze van 12u tot 13u waarin af en toe wel eens 

een wedstrijdje kicker gespeeld wordt. 

Natuurlijk is het niet zo spannend en interessant om te lezen over iemand die een normale werkdag 

meemaakt, dus zal vertellen over afgelopen donderdag. Afgelopen donderdag zijn we namelijk op 

team learning gegaan in de landcommanderij Alden Biesen waar we gefocust hebben op het belang 

van mentaal welzijn op de werkvloer en op het positief feedback geven aan anderen. 

Ik ben natuurlijk een nieuwkomer dus aan de feedbacksessie kon ik niet uitbundig deelnemen, dus 

dan heb maar in de plaats iedereen wat beter leren kennen. Aangezien we een redelijk klein 

bedrijfje zijn was dit geen heftige opgave en kan ik met zekerheid zeggen dat ik alle namen ken van 

mijn collega’s. Dit is natuurlijk heel aangenaam en maakt het makkelijker voor mij om mij thuis te 

voelen op kantoor. 

Na de kantooruren nemen de meeste mensen meestal de tijd om even tot rust te komen en om de 

harde werkdag achter zich te kunnen laten. In mijn leven gaat dat er nu wel een beetje anders aan 

toe, want ik ben namelijk nog leider in de scouts. Dus ’s avonds open ik mijn todo-lijstje van de 

scouts en werk nog enkele dingen af, zoals nu bijvoorbeeld dit tekstje. Meestal breng ik dan een 

kleine verandering aan de website of regel ik dat onze scouts mailadressen correct werken. 

Eens dat ik een todo of 2 heb afgewerkt kan ik met een gerust hart mijn dag afsluiten, mijn vrienden 

opzoeken voor een gezellige babbel of gezelschapsspel en dan kan ik eindelijk mijn bedje inkruipen 

rond 23u zodat ik de dag erna weer fris om 8u op de werkvloer kan staan! 

Voilà dit was een dag in het leven van Leeuwerik 

Groetjes, 

Leeuwerik 



16 



17 



18 



19 

Dag lieve kapoentjes, we beginnen weer aan de tweede superrrrrr leuke maand 

van dit scoutsjaar. Lees hieronder maar wat we allemaal gaan doen!  

 

Zondag 05/11 14:00-17:00 

Deze vergadering spelen we allerlei leuke 

spelletjes die al jaren en jaren in onze scouts 

worden gespeeld maar nooooooit zullen 

vervelen. Scoutsspelletjes waar iedereen 

plezier uit haalt en niemand ooit genoeg van 

krijgt. Kom dus zeker om de tijd van je leven 

te beleven.  

 

Zondag 12/11 14:00-17:00 

Ben jij iemand die altijd graag met zijn of haar handen 

bezig is geweest. Vind jij schilderen, tekenen, met klei 

spelen of nog zoooo veel meer, even leuk als wij? Dan ga 

je hier de tijd van je leven hebben denk ik want deze 

vergadering wordt namelijk een knutselvergadering!!  

 

Zaterdag 18/11 14:00-17:00 

Laat de verkoper in jou naar boven 

komen want het is weer tijd om 

kerstrozen te gaan verkopen!!! Let op, 

het is vandaag op een zaterdag te 

doen!! Wie denk je dat het meeste 

kerstrozen kan verkopen? Jij?! Dat wil ik 

wel eens zien! En zegt al dat 

verkopersgedoe jou niks? Kom dan 

zeker voor de héérlijke soep in de 

middag naar deze vergadering!  
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Zondag 26/11 14:00-17:00 

We hebben in deze maand al spelletjes gespeeld, we 

hebben al geknutseld en we zijn ook al op stap geweest 

om die mooie kerstrozen te gaan verkopen. Er is dus nog 

één ding dat we deze maand nog niet hebben gedaan. 

BAKKEN!! En wat is er nu lekkerder dan overheerlijke 

pannenkoeken bakken? Hebben jullie ook zo ontzettend 

veel zin in zo’n heeeerlijke pannenkoek?? 

 

Ziezo lieve kapoentjes, dat was het dan voor de maand November! Als jullie 

niet kunnen komen, laat dan zeker iets weten! Tot volgende maand! 

 

Stevige linker 

Cavia, Capucijnaap, Toerako en Wasbeer (0473222138) 
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Dag beste W’outertjes. Deze maand staat er weer een heleboel plezier op jullie te wachten. Wil je 

weten wat we gaan doen? Kom dan zeker weer naar de leukste scouts van Mechelen, Vlaanderen, 

België, Europa, kortom de beste scouts ter wereld. 

 

Zaterdag 4 tot zondag 5 november  

Om de herfstvakantie in stijl af te sluiten mogen jullie 24 uur op 

de scouts komen spelen, slapen, eten, drinken, al wat jullie 

hartjes jullie begeren. Neem zeker je slaapzak, pyjama en 

knuffels mee. We verwachten jullie om 18u aan de lokalen.   

 

Zondag 12 van 14u00 tot 17u00 

Vandaag gaan we jullie een paar techniekjes aanleren, zodat je 

de weg kan vinden zoals een echte scout. Zeker langskomen 

tijdens deze super toffe en informatieve vergadering!!!  

 

Zaterdag 18 november van 14u00 tot 

17u00 

Vandaag gaan we onze verkoop skills testen, want we gaan KERSTROZEN 

VERKOPEN!!!!!! Neem dus zeker een brede glimlach mee om al die 

mooie bloemen verkocht te krijgen. We spreken af op de scouts om 

14u00!         

 

 

 

Zondag 26 november van 14u00 tot 17u00 

Dag liefste W’outertjes, vandaag heeft een belangrijk 

persoon onze hulp nodig. Wie dit is gaan we nog niet 

verklappen. Als je wilt weten over wie het gaat, wees dan 

paraat om mee te helpen. Tot dan! 

 

 

 

Ziezo dat was het dan weer voor deze maand. Volgende maand zijn het avondvergaderingen en we 

starten met een superleuk evenement. Zeker komen. Stevige linker, 

Mang, Raksha, Ikki, Jacala, Shere Khan, Hathi (Raksha: 0485 71 18 86) 
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3 tot 5 november: van 14u tot 18u 

Hou jullie vast want dit weekend is het eerste Jong-Gi’ver weekend! Hebben jullie er zin in? De 
leiding alvast wel. (meer informatie volgt nog) 

 

12 november: van 14u tot 18u 

Vandaag droppen we jullie in de wildernis. Wie heeft de beste overleving skills? Wie zal de 
vergadering ongedeerd verlaten? 

 

 

 

18 november: van 10u tot 17u (!) 

Vandaag is het weer onze jaarlijkse kerstrozenverkoop! Sta dus allemaal zeker in volledig uniform 
aan de scouts op zaterdag.  

 

 

 

 

26 november: van 14u tot 18u 

Arrghhh ay beste bemanningsleden, ik ben kapitein zwartbaard en vandaag plunderen wij de 
zeven zeeën. Geen goud is veilig voor ons… 
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vrijdag 3 November tot zondag 5 November: 
 

 

 

 

zondag 12 November: 14u 

 
 

 

 

 

 

zaterdag 18 November: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 26 November:14u 
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