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Kampboekje 

V.U.:  

Vincent Callewaert  

0483 01 12 75  

V.U.:  

Myriam Volckaert 

 0473 34 86 68  

V.U.:  

Kasper Bastiaens 

 0489 72 29 08  
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Ogen open, een knotsgekke dag voor de boeg 

De tent uit haasten want starten doen we voor mij nooit te vroeg  

Hier kan ik echt gewoon mezelf zijn  

Ja bij de scouts, daar is het toch zo fijn 

En zeg jij eens, wat geeft jou energie?  

Van alles leren en spelen met veel fantasie  

En wat met buiten zijn, vrienden om je heen  

Da’s wat ik wil doen en nu meteen 

Ah dan is de scouts de optie!  

Waar ik mezelf mag zijn! 

Samen spelen, altijd actie  

 

Scouting mijn terrein 

Van kapoen tot bij de leiding, je volgt je eigen reis  

Ieder weekend weer een reden  

Om jezelf te zijn  

Een spel met eigen regels, leren van elkaar  

Elk talent is hier inzetbaar  

Ja, kies je eigen ding  

DAS Goesting 

DEEL VAN HET JAARLIED 2022-2023: 

DAS GOESTING 
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1. Voorblad 

2. Wist je dat? 

3. Tafel der  

inhouden 

4. Ik dacht het 

maar… 

5. Cartoon 

6. Praktische  

informatie 

9. Bagagelijst 

10.Route-

beschrijving 

12.Kampwandeling 

14.Een dag in het  

leven van een mu-

ziekartiest 

16.Het Reglement 

17.Line-up: Lei-

dingsgroep 

25.Line-up: de keu-

kenploeg 

35.Kampvoorstelling 

van de takken 

36.Kapoenen 

38.W’outers 

40.Jong-Gi’vers 

42.Gi’vers 
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Beste artiesten en crew van het HK Sound Festival 

Binnenkort vertrekken wij richting de festivalweide om er de show te stelen. Wij trekken 

namelijk richting Fagnolle, naar een mooi veld met zelfs een vijver en klein riviertje! Hier 

zetten wij vanaf 1 augustus de verschillende stages (lees de dorpen van de takken) op. 

Voor sommigen onder ons is het de eerste keer dat ze op kamp gaan, superspannend (en 

nog spannender voor de ouders 😉)!! De rest weet al dat het scoutskamp de kers op de 

taart is om een geweldig scoutsjaar af te sluiten. Zowel voor leden als voor leiding is elk 

kamp een zotte ervaring waarvan je met een hoop herinneringen thuis komt. 

Dit jaar mag ik u met trots ons kampthema voorstellen: HK Sound Festival. We maken van 

dit kamp een groots festival! De takken delen we op in verschillende muziekstijlen: de 

kapoenen nemen Country voor hun rekening, de W’outers klassieke muziek, de Jong-

Gi’vers dompelen zich onder in het leven van echte hiphoppers en de Gi’vers draaien de 

klok enkele decennia terug tot de tijd van Disco!! Zo zal elke tak op een unieke manier HK 

Sound Festival ervaren. 

Indien u, als ouder, ook graag een glimp van dat HK Sound Festival wilt opvangen, nodigen 

wij u graag uit 14 augustus voor een heuse slotshow. Er is zelfs een camping aanwezig 

waar jullie tentjes mogen worden opgezet! 

De zotte line-up (lees: de ganse leidingsploeg) heeft er alvast meeeeeeeeeegaveel zin in!! 

Wij staan te popelen om onze zotte outfits bij elkaar te zoeken en ons richting het coolste 

festival van het land te begeven.  

Tot dan!! 

Stevige linker 

De groepsleiding 
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Kampdata + Vertrek + Kampprijs 

Gi’vers 

Deze meesters van de dansvloer zullen 1 augustus vertrekken met hun fiets en hun 

mooiste danskleren richting het kampterrein in Mariembourg. Als ze eenmaal 

aankomen zullen ze de beentjes blijven bewegen tot de 15de  maar de 3de jaars 

mogen van ons nog een dagje erna blijven . Natuurlijk kunnen ze niet zomaar 

gratis de dansvloer op, de inkom bevat een mooie ronde €205. Info over de 

fietstocht wordt nog meegedeeld, en vergeet zeker niet de bagage mee de camion 

in te laden op 31 Juli. 

Jong - Gi’vers 

De gouden tijden zo zou ik het beschrijven, toen Hip-Hop nog maar 

zijn eerste stapjes zette. Om het goudentijdperk nog eens mee te 

maken vertrekken we op 6 augustus met de trein naar 

Mariembourg. Daar zullen we bars en beats schrijven tot de 15de. 

Nu om er voor te zorgen dat je je heel arsenaal met muziek 

instrumenten meehebt kun je best zorgen dat je zak op 31 juli op 

de camion zit. Het kamp zal €136 kosten 

 

W’outers 

Ah… De oorsprong van de muziek, dan beginnen we natuurlijk met de 

klassiekers. De viool, piano, harp,… De basispilaren van klank. We kunnen 

pas van de moderne klank genieten als we de oude terug leren kennen. Daarom 

vertrekken we op 8 augustus met de trein naar Mariembourg, daar zullen we 

genieten tot 15 augustus. Nu zonder viool ben je niets dus zorg maar dat je 

baggage mee is op de camion op 31 juli, het kamp zal €105 kosten 

 

Kapoenen 

Het wilde westen een tijdperk vol met country muziek en revolver schoten, wat een 

combinatie. Zo’n goede oude gitaar met piano in het saloon, en dan nog een bargevecht 

om het af te maken. De kapoenen zullen ontdekken hoe het wilde westen er echt uitzag 

op 8 augustus, als ze met de stoomtrein richting Mariembourg vertrekken. Nu zo’n 

stoomtrein reis was niet goedkoop in die tijd, dus ze zullen wel een volle €105 euro 

moeten betalen. Dan nog hopen dat de trein niet wordt overvallen. Natuurlijk moet je ook 

wel bewapend zijn in het wilde westen dus zorg maar dat je revolver en bagage veilig 

meezit in de camion op 31 juli. Dan tenslotte hopen dat de kapoenen zonder kogelgaten 

en met veel muziekkennis klaar zijn om 15 augustus terug richting huis te vertrekken. 
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Kampprijzen onder de loep 

Voor ouders die meerdere kinderen naar het festival sturen, geven wij korting. In deze tabel vind je de 

details. 

 Kapoenen  
8 Dagen 

Wouters 
8 Dagen 

Jong Gi’vers 
10 Dagen 

Gi’ivers 
15 Dagen 

Gezin met 1 lid €105,00  €105,00  €136,00  €205,00  
Gezin met 2 
leden  

€95,00  €95,00  €122,00  €185,00  

Gezin met 3 (of 
meer) leden 

€85,00  €85,00  €110,00  €165,00  

 

Goed Verzekerd 

Op kamp is enkel iedereen verzekerd wanneer zij hun medische fiche hebben ingevuld en afgegeven aan 

de leiding. Zonder deze fiche is uw kind niet verzekerd!! Voor we op kamp vertrekken, moet dit medische 
fiche hertekend worden. Dit kan op de BBQ. 

 

Bagage 

Door de vele bagage die iedereen moet meenemen hebben we een camion voorzien. Hierin worden alle 

spullen ingestoken op 31 juli. Gelieve het grootste deel van de bagage 31 juli tussen 10 uur en 17 uur op 

de scouts af te zetten (indien jullie er voor één of andere reden dan niet kunnen, neem dan contact op met 

de takleiding en dan regelen we wel iets). Er is namelijk niet genoeg plaats op de trein voor alle valiezen. 

Een rugzakje kan natuurlijk wel mee op de trein. 

 

Vertrekuren trein:  

Dit jaar vertrekken de Kapoenen, W’outers en Jong-Gi’vers met de trein op kamp! We vragen jullie om om 

30 min op voorhand aan de hoofdingang van het station van Mechelen te verzamelen. De vertrekuren 
zijn als volgt:  

Kapoenen en W’outers: dinsdag 8 augustus om 9u44 (dus om 9u15 aan het station) 

Jong-Gi’vers: zondag 6 augustus om 10u32 (dus om 10u aan het station) 
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Noodnummer 

Voor zeer dringende zaken kan de groepsleiding op de volgende nummers bereikt worden: 

Pitta 0483 01 12 75 
Kokako 
Toerako 

0473 34 86 68 
0489 72 29 08 

 

 

 

Adres 

Moesten we te druk zijn met feesten om de telefoon op te nemen, dan kunnen de nonkels, tantes, 

neven, mama/papa enz. een brief sturen naar dit adres 😉 

 

C. DUPONT (+naam en tak lid)  
RUE DE L’ADOPTION 45 

5660 MARIEMBOURG 
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Algemeen 

  Klein rugzakje voor op dagtocht  

  Drinkbus 

  Linnenzak voor vuile was  

  Geld voor kaartjes  

  Adressenboekje  

  Schrijfgerief 

  Zaklamp 

  Strips of boeken  

  Papieren zakdoeken 

 

Kledij 

  Sokken  

  Ondergoed  

  Warme kledij 

  Regenkledij 

  Sport en spelkledij 

  Zwemkledij 

  Korte broeken  

  Lange broeken 

   T- Shirts 

 Truien & vesten (MIN 4) 

  Stevige stapschoenen 

  Regenlaarzen 

  Gewone schoenen 

  Verkleedkledij 

 

Toiletgerief 

  Washandje & Handdoeken 

  Tandpasta & Tandenborstel 

   Shampoo 

 Kam of borstel  

   Zonnecrème Zakdoeken 

  Lezen/bril + benodigdheden 

Slaapgerief 

  Matje of veldbed 

  Kussen 

  Dekentje  

  Slaapzak  

  Pyjama  

  Knuffel 

Gi’vers en Jong-gi’vers 

  Zelfgemaakte indianenkleren 

  1 pluim per jaar dat je je totem hebt 

  Drinkbus 

  Trekrugzak voor 2- en 3-daagse 

 

Wat nemen we niet mee 

 GSM/Smartphone Radio 

 Snoep 

 Drank (Zowel frisdank als bier en 

andere alcoholische dranken) 

 Elektronica 

 Douchezeep (voorzien wij) 
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Beste festivalgangers,  

Een hele tijd geleden zocht de stagecrew een geschikt festivalterrein. Eindelijk is het zover, ons 

festival steekt volledig in elkaar en we hebben voor jullie de wereldtoppers bijeengezocht. We 

bieden 80’s hiphop, country, disco en zelfs klassieke muziek aan. Maak je klaar voor een 

onvergetelijke ervaring, want zelf de organisatoren van Rock Werchter, Pukkelpop en maanrock 

zijn jaloers op deze line-up.  

 

Ga de E19 op vanaf de Antwerpsesteenweg/N1 

Rijd naar het zuidoosten op de Oude Antwerpsebaan, richting de Galgestraat 

Sla linksaf naar de Galgestraat 

Sla linksaf naar de Antwerpsesteenweg/de N1 

Sla linksaf de oprit op naar E19 

Houd links aan bij de splitsing en voeg in op de E19 

 

Volg de E19 en E420 naar de Pont de Philippeville/N5 in Charleroi. Neem de afrit richting Porte de la 

Neuville/Montignies-sur-Sambre/Charleroi vanaf de E420 

Voeg in op de E19 

Houd rechts aan, blijf op de E19 en volg de borden E40/Bergen/Charleroi/Gent 

Houd links aan en blijf op de E19 

Volg de 2 rechterrijstroken om afrit 19 te nemen naar 

de A54/N27 richting Liège/Namur/Charleroi/Wavre/Nivelles-Sud 

Houd links aan en volg de borden voor E19/Paris/Mons 

 

Houd links aan bij de splitsing en volg de borden voor A54/Charleroi/Gosselies/Liège/Namur/Aéroport 

Charleroi 

Weg vervolgen naar de A54/de E420 

Voeg in op de E420 

Neem de afslag richting Porte de la Neuville/Montignies-sur-Sambre/Charleroi 

 

Ga verder naar Ham-sur-Heure-Nalinnes 

Voeg in op Pont de Philippeville/de N5 Ga verder op de N5 

Ga rechtdoor op Av. de Philippeville/de N5 Ga verder op de N5 

Neem op de rotonde de 3e afslag naar Chau. de Philippeville/de N5 

Neem op de rotonde de 2e afslag naar Chau. de Philippeville/de N5 

 

Volg de N5 naar Couvin. Neem de afrit richting Viroinval/Mariembourg/Chimay vanaf de N5 

 

Ga rechtdoor op Rte de Philippeville/de N5 Ga verder op de N5 

Ga rechtdoor om op de N5 te blijven 
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Neem de afslag richting Viroinval/Mariembourg/Chimay 

 

Neem de Chau. de Philippeville/N939 naar de Chau. de Givet 

Neem op de rotonde de 3e afslag 

Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Chau. de Philippeville/de N939 

Sla linksaf naar Chau. de Givet 

Blijf deze weg volgen tot u op een aardeweg komt 

Hierna ziet u het terrein met de houten constructies en dan weet u dat u juist zit 

 

Bestemming: Chaussée de Givet 

 

 

 

Naast een fantastische festivalweide hebben we voor jullie ook een mooi kampeerterrein 

voorzien, waar we ook vele randactiviteiten zullen organiseren. Zorg ervoor dat je erbij bent en 

zeker op tijd komt, zodat je de beste plaatsen op het kampeerterrein kan bemachtigen. Tot dan! 

 

 

 
 

Geen zin om met de auto te komen? Dan kunnen jullie ook met de trein naar het kampterrein 

komen! Vanaf het station van Mariembourg naar het kampterrein wandelen duurt maar 

ongeveer 20 minuutjes!  Check zeker de NMBS-app voor meer informatie! 
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KAMPWANDELING 2022-2023 
 

Beste ouders, 

Naar jaarlijkse gewoonte maken we ook dit jaar opnieuw een mooie en leuke wandeling met alle 

ouders vooraleer we terug één worden met onze kinderen. De wandeling is uitgestippeld rond het 

dorpje Nismes. 

We verwelkomen jullie om 13.00 u op de parking Place de Chatillon – Rue Longue, deze bevindt zich 

in het centrum van Nismes . Van hieruit vertrekt de wandeling. 

Er zijn voldoende drank- en eetgelegenheden in de onmiddellijke nabijheid voor zij die vooraf iets 

wensen te eten of te drinken. 

 

Verloop van de middag en avond op 14 augustus 2023: 

 

• Samenkomst : Place Chatillon 13.00 u 

• Vertrek wandeling : 13.15 u 

• Wandeling +/- 3 u 

• Vertrek naar het kampterrein 17.15 u 

• Opstellen tenten 17.30 u- 18.00 u 

• Avondeten op het kampterrein 18.00 u – 19.00 u 

• Bezinning 19.00 u – 20.00 u 

• Kampvuur en activiteiten georganiseerd door leiding van 20.00 u tot ….. 

 

De wandeling van een 6-tal km zal +/- 3 u duren en is voorzien van een leuke tussenstop. Om nog 

voldoende tijd over te hebben voor een gezamenlijk drankje op een terras vooraleer we ons richting 

kampterrein begeven, vragen we aan iedereen om zeker ten laatste om 13.15 u aanwezig te zijn. Wie 

later is, zal een onvergetelijke wandeling en een leuke namiddag met een geweldige ouder-groep 

missen! 
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Aangekomen op het kamterrein kan je aanschuiven voor een heerlijke kampmaaltijd met drankje, met 

liefde klaargemaakt door ons fantastisch kookteam. Hiervoor dient u op voorhand in te schrijven. 

Aan alle ouders, die blijven slapen op het kampterrein, wordt de mogelijkheid geboden om in alle rust 

en kalmte hun tent recht te zetten tussen de wandeling en het avondeten. Zij krijgen toegang tot een 

afgebakende zone vanaf 17.30 u. 

We rekenen er op dat iedereen zich aan de kampregels houdt en NIET op zoek gaat naar zijn/haar 

kind(eren). De nodige richtlijnen zullen ter plaatse door de leiding worden meegedeeld. 

Tijdens de bezinning vragen we iedereen een respectvolle stilte te bewaren, dit uit respect voor leiding 

en leden. Daarna kan u tijdens het kampvuur luidkeels en uit volle borst meezingen met en voor alle 

leiding en leden. Dit wordt ten zeerste geapprecieerd, zelfs indien u vals zingt. Drankjes voor bij het 

kampvuur worden ter plaatse aangeboden, het is niet de bedoeling dat iedereen eigen drank 

meebrengt. 

 

Wij gaan er van uit dat iedereen de timing en afspraken respecteert zodat we er samen een 

fantastische avond van kunnen maken. 

 

Praktische informatie: 

• Kostprijs wandeling € 1/persoon 

• Eten op terrein met één drankje € 12/persoon 

• Inschrijvingen:  Op 25/6 tijdens de BBQ tussen 17.00 u – 18.00 bij de stand “KAMPWANDELING” of  via 

e-mail uiterlijk op 31/7 : vinciane.geerts@skynet.be 

• Contact en info:  Vinciane Geerts (mama van Leeuwerik) 

Vinciane.geerts@skynet.be,  0476/60.63.69  

• Adres vertrekpunt: Place Chatillon in Nismes 
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Een dag in het leven van een 
muziekartiest 

 

 
8u00: De zon komt op, de vogeltjes zingen, en we maken ons klaar om uit ons bedje te komen 

om er weer een geweldige dag vol mooie melodieën van te maken. 
 

8u15: De eerste bel weergalmt door het terrein en de artiesten van piket haasten zich 

naar het keukendorp om de tafel te dekken voor een koninklijk ontbijt. 
De 2de bel is het signaal dat de rest mag aansluiten en dat we mogen genieten van het 

o zo  geweldige eten dat de natuur in samenwerking met de keukenploeg ons gegeven 

heeft. 

 

9u30: Het is tijd voor de formatie ! 

Alle artiesten komen samen om te kijken wat de dag ons gaat brengen. 

Vervolgens zingen en dansen we ons kamplied op zo een mooie wijze dat iedereen die ons kan 

horen een traantje wegpinkt. 

 

12u30: Na een drukke voormiddag vol met spelletjes is het tijd om onze batterij terug wat op te 
laden en hoe doe je dat beter dan met een lekkere boterham. 

Smakelijk! 

 

14u00: Onze batterij is nu voor 50% opgeladen en daar maken we nu 100% van door ons even 

neer te leggen. 

Tijd voor platte rust ! 

Na een halfuurtje mogen we onze stem terug gebruiken om eventueel te praten of te zingen. 

 

16u00: Het festival kondigt een 4-uurtje aan, 

dat hebben de artiesten wel verdient na een drukke namiddag. 
 

18u00: De keukenploeg heeft weer wat lekkers voor ons klaarstaan ! 

We gaan met ons bord naar daar en zeggen telkens “dank u, allerbeste 

keukenploeg” wanneer ze ons hun heilige maaltijd opdienen. 

Na het eten verzamelen we weer allen samen voor onze eindformatie. 

 

19u30: De laatste activiteit van de dag ! 

De eerste kleine oogjes en geeuwtjes komen tevoorschijn. 

Onze stem is ook niet meer zo op scherp als in het begin van de dag, 

de artiesten weten dat het stilletjes aan wel eens is geweest voor vandaag. 
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20u30: Toch is er nog een klein plaatsje vrij in onze maag, 
dit wordt opgevuld door een avondhapje waarna het ECHT wel tijd wordt om richting ons bedje 
te gaan om ons voor te bereiden op weer een dag vol gezang en gedanst. 
   
En als laatst zingen we allemaal samen:  
 

 
D’avond valt, alles zwijgt, 

Zachtkens ruist over zee, bos en hei, 
Winde groet, alles wel, 

God nabij 
Slaap wel! 

 

 
(Partituur van de Taptoe) 
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1. De crew (Leiding) heeft 

ALTIJD gelijk. 

2. Indien je denkt van niet, geldt 

de bovenstaande regel. 

3. De keukenploeg is ook crew 

4. Gsm’s en andere elektronica 

zijn strikt verboden op het 

festivalterrein.  

5. Betrappen we je op roken, 

dan zal dit ernstige gevolgen 

hebben… 

6. Drugs is alsook niet 

toegelaten op het 

festivalterrein. Als je deze 

regel niet volgt dan zullen de 

bodyguard hun werk doen! 

7. Wanneer de lichten uit gaan 

en de muziek gestopt is, dan 

is het muisstil op het 

festivalterrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Naar de dixies (HUDO) 

wordt gegaan voor we aan 

tafel gaan, tijdens het eten 

wordt dit niet toegestaan! 

9. Andere podia betreden op 

het festivalterrein is ten 

strengste verboden tenzij er 

toestemming gegeven is van 

de crew. 

10. We laten geen afval achter 

op het festivalterrein. 

Gelieve afval altijd juist te 

sorteren in het eco-hoekje! 

11. De Vipruimte (keukendorp) 

is enkel voor vips, dus 

betreding tot deze ruimte is 

niet toegestaan voor 

festivalgangers. 
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KAPOENEN  

Voortotem + totem? 

Ingetogen Secretarisvogel (Sevo voor de 

vrienden) 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel 

jaar daarvan leiding? 

Dit is mijn 15de jaar in scouting waarvan 4 jaar 

kapoen, euhm ik bedoel kapoenenleiding. 

Welke artiest, levend of dood, zou je 
willen zijn en waarom?  

Killer Kamal is mijn favoriete artiest en daarom 

zou ik hem graag willen zijn. Hij is namelijk niet 

bang om te zeggen wat hij denkt, zijn waarheid 

om het zo te benoemen. De woorden die hij in 

zijn lyrics uit raken elke cel in mijn lichaam. Een echte held in de muziekindustrie, als 

je het mij vraagt, een pilaar van klank. Bovenop de betekenis van zijn nummers is de 

samenhang van de instrumenten tevens ook perfect. Omdat ik Killer Kamal hoog in 

het vaandel draag ga ik enkele van mijn favoriete nummers even uiteenzetten:  

‘Hier’: dit nummer speelt in op de straatcultuur van deze dagen en met name een 

diepe kritiek op het leven van nu, Kamal vult dit aan met zijn eigen visie over het leven: 

dat niet alles om geld draait enz.  

‘Vrije wil’: In dit nummer heeft Killer het over de idee dat politiek bepaald hoe we ons 

leven zouden moeten leiden door hun opgelegde regels te volgen. Hoe breken we 

hier los van? Dat is de vraag die Killer aanhaalt in het nummer.  

‘Mug’: dit nummer gaat in op het vertrouwen dat je hebt met je familie en vrienden 

en hoe fragiel deze ook is. Hij zingt hier over hoe je voor jezelf moet zorgen en je 

vertrouwen met behoed moet toe verlenen aan anderen. 

‘Wat een junk’: Dit liedje vertelt het verhaal van 2 mensen die op een totaal andere 

manier aandacht zoeken. Het resultaat hiervan is niet altijd even goed… 

‘Natuur’: Dit is één van mijn favorietjes. Het hele concept van het nummer is hoe je 

met sommige aspecten eenmaal bent geboren en dat je de strijd moet aangaan om 

er vanaf te geraken. 

‘Ik vergeet dit niet’: Dit toont hoe de politie soms enkele zaken fout aanpakt (fouten 

in de procedures etc.) en hoe deze fouten het leven van iemand anders helemaal van 

de baan kunnen leiden.  

‘Volg je moeder’: Dit nummer vind ik één van de meest ondergewaardeerde 

klassieker van Killer. Het hele idee van het nummer is de manier hoe sociale media 

ons leven kan overnemen en ons op die manier een vals leven doet leiden. 
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Voortotem + totem? 

Opgewekte Kokako 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar 

daarvan leiding? 

Ik zit al 15 jaar in de scouts waarvan 4 jaar als leiding. Ik 

gaf 1 jaar leiding aan de J’ong-Gi’vers, 2 jaar aan de 

W’outers en dit jaar aan de Kapoenen.  

Welke artiest, levend of dood, zou je willen 

zijn en waarom?  

Stromae! Die heeft megagoeie muziek! Zijn 

gezondheidsproblemen zou ik er liever niet bijnemen. 

 

Voortotem + totem? 

Luchthartige Wasbeer 

Hoelang zit je al in de scouts en 

hoeveel jaar daarvan leiding? 

Ik zit al 13 jaar in de scouts waarvan 2 jaar 

leiding. Ik gaf vorige jaar Jong-Gi’vers en dit 

jaar geef ik natuurlijk de allerbeste Kapoenen! 

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en waarom?  

Mijn lievelingsartiest is Beyoncé! Ik vind haar geweldig. De liedjes die zij schrijft vind ik zo 

herkenbaar in het dagelijkse leven. Ik heb haar ooit eens live gezien en dat was het beste concert 

ooit 

 

 

Voortotem + totem? 

Competitieve Kongoni 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar daarvan leiding? 

Ik zit al 11 jaar in de scouts. Normaal gezien zou het 12 moeten zijn maar ik ben 

tijdens mijn 2de jaar Gi’ver even gestopt. Ik geef nu nog maar 1 jaar leiding en dit 

geef ik aan de (beste tak) Kapoenen! 

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en waarom?  

Ik zou graag Tupac willen zijn omdat hij toch wel als één van de grootste van zijn 

genre en tijd gezien wordt.  



 

HK SOUND 20 Fagnolle 

 

Voortotem + totem? 

Gedeisde Tragopaan 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar daarvan leiding? 

Dit is mijn 5de jaar in de scouts! Vorig jaar heb ik Kapoenen gegeven en dit jaar 

de (allerbeste tak) W’outers. 

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en waarom?  

Dimitri Vegas en Like Mike: ik kijk al naar hun op van toen ik klein was.  

 

 

 

Voortotem + totem? 

Gedreven Pitta 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar daarvan 

leiding? 

Ik ben momenteel bezig aan mijn 11de jaar scouting. Van deze 11 jaar 

zijn er 7 jaar als lid en 4 jaar als leiding. Ik heb 2 keer leiding gegeven 

aan zowel de  Kapoenen als de W’outers! Ook ben ik momenteel 

bezig aan mijn 1ste jaar als groepsleiding! 

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en 

waarom?  

Eminem! De beste rapper aller tijden, ontelbare topsongs. 

 

 

Voortotem + totem? 

Bedaarde Poedel 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar daarvan leiding? 

Dit is ondertussen wel al mijn 14de jaar op de teller waarvan er 4 jaar als 

leiding. Ik geef nu al 3 jaar leiding aan de wonderbaarlijke W’outertak en 1 

jaar heb ik de kapoenen eens uitgeprobeerd.  

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en waarom?  

De artiest (eigenlijk componist) die ik zou kiezen is de enige echte 

Schubert. Ik heb altijd al piano + orgel willen spelen en natuurlijk wil ik dan 

hoog schieten door de piano en de orgel op Schuberts niveau te bespelen.  
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Voortotem + totem? 

Nieuwsgierige Grizzlybeer 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar daarvan leiding? 

Meer dan ik kan tellen (hahahaha), wat ik wel kan tellen is dat ik nu al 4 jaar 

leiding geef!  

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en waarom?  

Gewoon Boef, man!  

 

 

 

Voortotem + totem? 

Introverte Steltkluut 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar 

daarvan leiding? 

Ik zit al 13 jaar in de scouts waarvan 2 jaar leiding: een 

jaar aan de Kapoenen en dit jaar aan de W’outers. 

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn 

en waarom?  

Ik heb geen specifieke artiest die ik zou willen zijn, maar 

ik denk dat het een fantastisch gevoel zou zijn om voor 

een vol Sportpaleis te kunnen optreden. 

Voortotem + totem? 

Sneeuwuil 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar daarvan leiding? 

Ik zit nu 5 jaar in de scouts en ik geef nu mijn eerste jaar leiding aan de 

W’outers! 

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en waarom?  

Ik zou graag Zwangere Guy zijn omdat ik heel graag naar zijn muziek luister. 

Ook heb ik heel veel respect voor hem omdat hij uit een heel moeilijke 

periode komt en nu zijn leven weer op orde heeft gebracht.  
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Voortotem + totem? 

Goedlachse Agame 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar 
daarvan leiding? 

Ik zit al 11 jaar in de scouts en ben nu bezig aan mijn 

2de jaar als leiding, waarvan 2 jaar aan de Jong-

Gi’vers! 

Welke artiest, levend of dood, zou je willen 
zijn en waarom?  

ADF Samski. Ik heb hem afgelopen zomer live zien optreden en hij brengt gewoon keiveel sfeer 

waardoor het een onvergetelijk optreden werd. En verder is zijn muziek ook gewoon heel goed 

gelukkig! 

 

Voortotem + totem? 

Solidaire Toerako 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar daarvan 

leiding? 

Ik zit al vanaf mijn eerste jaar kapoen in onze scouts, dat willen zeggen 

dat ik al 11 jaar als lid heb mogen meemaken. Daarnaast ben ik al 3 jaar 

leiding, waarvan mijn eerste twee jaar aan de w’outers en dit jaar geef 

ik leiding aan de fantastische jong-gi’vertjes! 

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en 

waarom?  

Oei, een heel moeilijke vraag volgens mij want er zijn heel veel 

artiesten waar ik naar op kijk. Maar als ik er dan toch 1 uit moest kiezen 

zou ik voor Jimi Hendrix kiezen. Niet voor niets de beste gitarist aller 

tijden! Ik zou ook heel graag zo gitaar kunnen spelen. 

 

 

Voortotem + totem? 

Kolderieke Snoek 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar daarvan leiding? 

Sinds de Kapoenen. Nu geef ik Jong-Gi’vers al 1 jaar!  

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en waarom?  

Killer Kamal, want ik vind hem inspirerend en ik zou eens willen leven als 

een rapper.  
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Voortotem + totem? 

Onbezonnen Gier 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar 

daarvan leiding? 

Ik zit al 12 jaar in de scouts waarvan 1 jaar Thila Coloma 

en ondertussen al 11 jaar bij Heilig Kruis! En ik zit nu in 

mijn 2e jaar als leiding. 

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn 

en waarom?  

Goh moeilijk om te kiezen, maar dan ga ik toch voor Kirk 

Hammett van Metallica. Ik zou het zalig vinden om zo 

goed gitaar te kunnen spelen!  

 

 

 

Voortotem + totem? 

Ongeremde Vuursalamander 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar 

daarvan leiding? 

Ik zit nu in mijn eerste jaar leiding en ik geef de Jong-

Gi’vers. Ik zit in de scouts vanaf mijn eerste jaar Kapoen 

dus dit is mijn 12de jaar in de scouts.  

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en 

waarom?  

Ik zou graag Drake willen zijn. Hij is een van de bekendste 

artiesten ter wereld en heeft ook veel geld. Hij word 

gerespecteerd en heeft al zo veel bereikt dat hij nooit 

meer moet werken voor de rest van mijn leven. Dit lijkt 

mij wel een leuk leven om te leiden.  
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Voortotem + totem? 

Leergierige Leeuwerik 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar daarvan 

leiding? 

Dit is mijn 5de leiding, ik ben begonnen als 2 jaar W’outerleiding, 

dan heb ik 2 jaar Jong-Gi’verleiding gegeven. Nu ben ik 

Gi’verleiding 

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en 

waarom?  

Avicii, gewoon omdat ik grote fan ben van zijn muziek!  

 

Voortotem + totem? 

Joviale Rob 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar daarvan 
leiding? 

Dit is mijn 13de jaar in de scouts, waarvan 4 jaar leiding. 1x Jong-

Gi’vers, 2x W’outers en 1x Gi’vers. 

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en 

waarom?  

Taylor Swift. Zij heeft enkele heel bekende liedjes waarbij 

iedereen kan meezingen/meebrullen. Als je haar insta bekijkt, 

dan lijkt het er ook wel op dat ze een leuk en luxueus leven leidt. 

 

Voortotem + totem? 

Achteloze Talpa 

Hoelang zit je al in de scouts en hoeveel jaar daarvan leiding? 

6 jaar. Ik ben nu ondertussen aan mijn 3de jaar leiding, ik heb mijn eerste 

jaar Jong-Gi’vers gegeven. Mijn 2de jaar was bij de Kapoenen en nu zit ik 

aan de Gi’vers.  

Welke artiest, levend of dood, zou je willen zijn en waarom?  

Bart Peeters omdat hij een echte levensgenieter is.  
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Voortotem en totem? 

Gehecht Winterkoninkje 

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) gezeten? 

Ik heb 14 jaar bij Heilig Kruis gezeten. Waarvan 6 jaar als lid  

en 8 jaar als leiding. 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Balaton sound in Hongarije! 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken 

in elke maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Pasta!  

 

 

 

  

  

 

 

             Voortotem en totem? 

             Flexibele Eekhoorn 

            Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis  

            (in de scouts) gezeten? 

            ik heb in totaal 17 jaar in de scouts gezeten  

            waarvan 6 jaar als leiding. 

           Wat was het beste festival dat je ooit 

           bezocht hebt? 

           Dat was zeker en vast Balaton een festival helemaal                                                   

           in Hongarije aan een gigantisch meer. We waren er  

           met een groot deel van de leiding heen in 2018 

           pure ambiance! 

 

          Als je één ingrediënt verplicht zou moeten            

         gebruiken in elke maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

         Kippenkruiden kan alles lekker maken😉 
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Voortotem en totem?

   

Positieve Wulp

  

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) gezeten? 

Ik heb 12 jaar bij Heilig Kruis gezeten. 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Balaton in Hongarije! 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken 

in elke maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Zout 

  

 

 

 

 

 

Voortotem en totem? 

Mijn volledige totem is Stralendmintgele Guitige Gaai. 

De meeste mensen binnen Heilig Kruis hebben geen kleurentotem, maar ik heb de 

mijne gekregen op Gilwell,  

een vormingsweek van Scouts en Gidsen Vlaanderen voor hoofdanimatoren. Keileuk 

trouwens, zeker doen als je leiding bent! 

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) gezeten? 

Ik heb 15 jaar in de scouts gezeten, waarvan 11 jaar bij Scouts en Gidsen Heilig Kruis. 

Vijf jaar lid en zes jaar leiding.  

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Ik ben vorig jaar naar Horst geweest en dat vond ik echt de max. Het festival wordt 

georganiseerd op een oud, leegstaand industrieterrein in Vilvoorde vlak naast oude 

koeltorens. Hierdoor heerst er als het ware een Tsjernobyl-achtige vibe. 

Daarnaast combineert het festival een variëteit aan technologische muziek met kunstexposities die zowel beeldende kunst als 

lichtschouwspelen omvatten, waardoor het festival veel meer is dan enkel een muzikale ervaring. 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken in elke maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Een beetje peper, een beetje zout en wat dingen… Nee, ik ben echt verzot op halloumi. Dat is nu een keer echt iets dat ik overal bij 

kan eten en ik heb nog geen gerecht ontdekt waar deze overheerlijke kaas niet bij past. Ken je het niet? Zeker eens proberen is dan 

de boodschap! 
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Voortotem en totem? 

Goedaardige Vos 

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis  

(in de scouts) gezeten? 

Ik heb 4 jaar bij Heilig Kruis gezeten waarvan 3 jaar als G’iver en 1 jaar als 

leiding. 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt?  

Dat was Pukkelpop in 2017! 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten            

gebruiken in elke maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Dan kies ik toch wel voor zout. 

 

 

 

 

 

 Voortotem en totem? 

Standvastige Zeehond 

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis  

(in de scouts) gezeten? 

17 jaar Heilig Kruis! Waarvan 11 jaar als lid en 6 

 als leiding. 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht                                                                                            

hebt? 

Ik ben absoluut geen festivalganger, dus het repertoire 

festivals waaruit ik uit kan kiezen is zeer beperkt.  

Ik ga het dus lokaal houden: Maanrock! 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten            

gebruiken in elke maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Paprikanootjes! 
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Voortotem en totem? 

Kranige Mus 

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) gezeten?  

als lid: 2 jaar kapoenen - 3 jaar welpen – 3 jaar jong givers – 3 jaar 

givers – 1 jaar VT 

als leiding heb ik 2 jaar welpen gegeven, niet bij Heilig Kruis maar bij 

Parsival. 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Pukkelpop! 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken in elke 

maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Ajuin, look en natuurlijk peper en zout  

 

 

 

                                Voortotem en totem? 

             Sportieve Eekhoorn (Pilske) 

 

                                                                                                          Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) 

                                                                                                     gezeten? 

                                                                                                    als lid: 4 jaar welpen – 3 jaar jong givers – 4 jaar     

                                                                                                                         G’ivers                                  

als leiding: 1 jaar kapoenen – 3 jaar welpen – 3 jaar                                                                                                                   

Jong G’ivers – 3 jaar G’ivers (gecombineerd met 

groepsleiding) 

daarna nog vele jaren actief binnen het district; oa als 

Districtscommisaris 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Brakrock – een kleinschalig punkrock festival aan de 

boorden van de Nete in Duffel. 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten 

gebruiken in elke maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Het verplichte ingrediënt dat je moet gebruiken is het 

aperitief tijdens het koken. En daarnaast ajuin en look.   
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Voortotem en totem? 

Verantwoordelijke Zebra  

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) gezeten? 

17 jaar bij Heilig Kruis! 10 jaar als lid en 7 jaar als leiding. 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Nooit een echte festivalganger geweest maar de marathon van 

Rotterdam was 1 langgerekt festival, zowel als loper als toeschouwer 

(dat 2e heb ik me laten vertellen 😊) 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken in elke 

maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Kruiden!  

 

 

Voortotem en totem? 

Moedige Zeehond 

 

Hoeveel jaar heb bij Heilig Kruis (in de scouts) gezeten? 

Ik ben aangetrouwde HK’er, zelf 18 jaar bij Parsival gezeten  

en daarna nog 3 jaar als Districtscommissaris. 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Herfstontmoeting! 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken in elke 

maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Look! 
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Voortotem en totem? 

Volhardende Tapir 

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) gezeten?  

Ik heb 17 jaar in de scouts gezeten vanaf 1e jaar kapoen tot en met  

6e jaar leiding/ 3 jaar groepsleiding. 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Sfinx met Saki. Apart, maar geweldig goed gelachen! 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken in elke  

maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Zout als ik flauw ben, maar ik zal ‘melk’ zeggen 😉 

 

 

 

 

 

 

Voortotem en totem? 

Taaie Timka 

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) 

gezeten?  

Ik zit al 26 jaar bij de scouts waarvan de laatste 9 jaar  

enkel nog actief bij de stam. 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

De leukste festivals vind ik Pukkelpop en Couleur Café. 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken in 

elke 

maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Het verplichte ingrediënt dat ik overal zou in doen is 

aardappelen. 
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Naam? 

Margot en de kleine kapoen in mijn armen is Jules! 

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) gezeten? 

Helaas helaas heeft mijn scoutscarrière niet lang geduurd.  

Ik kan gelukkig al enkele jaren mee genieten van het kamp als vriendin 

van Sneeuwstormvogel! 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Het HORST festival in Vilvoorde is geweldig!  

Drie dagen genieten van muziek, kunst, architectuur, frisse drankjes 

en een zalige sfeer. 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken in elke 

maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Van mayonaise ga ik spijt krijgen.. Ik zal maar voor olijfolie gaan! 

 

 

 

- Voortotem en totem? 

Deze vraag zal ik beantwoorden met mijn laatst verkregen totem: Leidinggevende Sneeuwstormvogel! 

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) gezeten? 

Volgens sommigen – ‘’veel te lang’’. 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Misschien niet het beste, maar wel het festival waar ik leuke 

herinneringen aan heb: Beach Rock.  

Na de Gentse feesten ben ik samen met onder andere Pilske 

doorgereden met de trein naar zee. Na een korte nacht op 

strand werden we weggeblazen door de muziek van Killing Joke 

(ik had er toen nog niet van gehoord) en nadien ook Iggy Pop.  

Indertijd droeg ik trouwens bijna standaard zo’n rood belga 

festivalhoedje (trouwens ook onder mijn scoutshoed), met de 

rand naar binnen geplooid. Heerlijke tijden.  

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken in 

elke 

maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Geef me maar een snuifje zout. Niet te veel, niet te weinig.  

‘Soy la sal que da sabor a la vida’ – Wees het zout dat smaak geeft aan het leven.  
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Voortotem en totem? 

Behulpzame Panda 

           Baboesjka de kip 😊 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) gezeten? 

Ik heb 13 jaar enthousiast bij HK rondgelopen. 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Alle Rokskesfuiven waar ik mijn dansbenen heb kunnen 

tentoonstellen! 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken in 

elke maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Olijfolie, een toch wel gezonde vetstof die nog eens lekker is 

ook! Op en top mediterraans! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam? 

Ik heet Marlies. 

Een totem of voortotem heb ik niet, aangezien ik nooit lid ben 

geweest bij Heilig Kruis. 

 

Hoeveel jaar heb je bij Heilig Kruis (in de scouts) gezeten?  

Ikzelf heb nooit in de scouts gezeten, maar gelukkig heb ik 

via Panda heb ik kennis gemaakt met scouting en al heel wat 

scouteske avonturen beleefd! 

 

Wat was het beste festival dat je ooit bezocht hebt? 

Optredens van Ed Sheeran weten me altijd te bekoren! 

 

Als je één ingrediënt verplicht zou moeten gebruiken in elke 

maaltijd, wat zou dit dan zijn? 

Chocolade, is het niet in het gerecht dan is het voor de kok tijdens  

het koken 😉 

 

 

  

 

                                         Dit ben ik!  
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BELGIUM 

MAIN             

STAGE               GI’VERS ° DE DISCOTHEEK 

MAIN             JONG-GI’VERS ° OLD SCHOOL HIPHOP  

STAGE 

 

DE                   KAPOENEN ° COUNTRY MUSIC 

SALOON 

 

 

MAIN              W’OUTERS ° KLASSIEKE MUZIEK 

STAGE 
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Howdy Kapers, 

Ik weet niet of jullie het weten, maar om wat extra centjes te verdienen 

heeft de kapoenenleiding een klusje. “klusje” is misschien een fout 

woord, want we zijn namelijk “Premiejagers”. Elke zomer gaan we naar 

het Wilde Westen om een centje bij te verdienen door schurken, levend 

of dood, binnen te brengen. Alles is normaal heel simpel: een ‘wanted 

poster’ vinden, praten met de sherriff, de schurk zoeken en neerhalen, 

en dan het geld ophalen. Maar deze keer hebben we de lat te hoog 

gelegd. Er is namelijk een schurk, maar niet zomaar een schurk. Het 

gaat namelijk over de enige echte Buffalo Bill. Je weet wel, de man die 

gezocht wordt door ongeveer heel Texas?  

De man die de bank van Gamble 

Town heeft leeggeplunderd? De 

moordenaar van de 9de 

president? Nee? Wat je echt moet 

weten is dat hij super gevaarlijk 

is en de volle $8000 waard is. 

Maar elke keer als we denken dat 

we hem bijna hebben, ontsnapt 

hij. Elke keer opnieuw, 3 weken 

lang zijn we hem aan het zoeken. 

We hebben besloten om jullie 

voor hulp te vragen. W e hebben 

duidelijk niet genoeg mankracht 

om hem te vinden. Als jullie ons 

willlen helpen zouden we dat 

zwaar appreciëren. Het geld zal 

ook eerlijk verdeeld worden dus 

maak je geen zorgen. Nu 

hieronder heb je een “Wild West 

101” gids dat je best kunt 

gebruiken.  
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OM TE KUNNEN OVERLEVEN IN HET WILDE 

WESTEN HEB JE JE VERSTAND, REACTIE 

SNELHEID EN VOORAL MUZIKAAL TALENT 

NODIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NU HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN IS DAT 

ELKE COWBOY/GIRL UNIEK IS EN EEN EIGEN 

STIJL HEEFT DUS WEES MAAR CREATIEF.  

EN DAN ZIEN WE JULLIE IN TEXAS. 

                                                 DE KAPOENENLEIDING 

EEN HOED EN EEN REVOLVER 

ZIJN ALTIJD NODIG VOOR JE TE 

VERDEDIGEN TEGEN DE ZON EN 

EEN ANDER 

COWBOY LAARZEN ZIJN ALTIJD 

AANGERADEN TEGEN HET ZAND 

COWBOY LAARZEN ZIJN ALTIJD 

AANGERADEN TEGEN HET ZAND 

EEN COWBOY GAAT NOOIT NAAR 

BUITEN ZONDER ZIJN 

MONDHARMONICA OF BANJO OF 

GUITAAR. NA EEN LANGE DAG 

REIZEN HEEFT MEN WEL NOOD 

AAN WAT MUZIEK 



 

HK SOUND 38 Fagnolle 

 

 

Hallo allemaal! 

 

Ik heb hier een spannend nieuwtje voor jullie. We hebben zojuist een partituur gekregen! Dat is een 

heel speciaal document dat ons vertelt welke muziek we moeten spelen en hoe we dat moeten doen. 

Maar we hebben nog iets heel belangrijks nodig - een orkest! 

Dus, we hebben de partituur, maar we hebben nog een orkest nodig  om de muziek te spelen.  

En we denken dat jullie de perfecte kandidaten zijn om ons te helpen! 

Volgens ons zijn jullie getalenteerde musici en we willen heel graag met jullie samenwerken om deze 

muziek tot leven te brengen. Als jullie met ons willen meedoen, zullen we samen oefenen en repeteren 

totdat we de perfecte uitvoering hebben bereikt. 

Laten we samen deze prachtige muziek tot leven brengen en een onvergetelijke ervaring creëren voor 

onszelf en voor ons publiek! 

Een stevige linker, 

Baloe, Bagheera, Chil, Malchi, Mang en Ikki  
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Vioolspelers: 
Anouk, Bo, Idse, Ethan, Minne, Alexia, Noor, Nell 
  

Trompetspelers: 
Nore, Elfrunn, Arwin, Paulien DC, Viktor, Damin, Fay, Gust 

 

Contrabasspelers: 
Floor, Lena, Reda, Reynaert, Hannelore, Sue, Kasper, Aïku 
 
 

 
Klarinetspelers: 

Jade, Lou U, Noi, Willem, Riet, Paulien DV, Gus, Han 
 
 
 
 
 
 

 

Paukenspelers: 
Jun, Noa, Jackie, Wout, Stella, Haroun, Lou V, Eden 
 
 

 
Harpspelers 

Billie, Greta, Linus, Storm, Lissa, Finn, Astor 
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Beste Jong-Gi’vers … 

 

De Northside, de Eastside, de Southside en de Westside. 

 

Aan deze 4 kanten van Mariembourg zijn er opkomende, talentvolle rapgroepen. 

Alle 4 strijden ze al lange tijd voor hun ultieme doorbraak, maar deze strijd loopt niet altijd 

even eerlijk. Uit jaloezie en vrees voor hun eigen kansen, zijn er de afgelopen tijd veel gang 

wars geweest. 

 

En die zijn ook nog lang niet voorbij. 

 

Om deze te kunnen beëindigen, hebben ze namelijk veel geld nodig. Dit natuurlijk om de beste 

producers te kunnen betalen, maar ook het oefenen in studio’s kost enorm veel geld. 

Bij deze gang wars werden er dus vaak geld en dure spullen gestolen van elkaar, maar nu ze 

merken dat het met veel geld en goede producers nog steeds niet lukt aangezien ze nog 

steeds met elkaar blijven concurreren, zijn ze het erover eens: er kan maar 1 groep aan de 

top staan!  

 

Ze hebben lang nagedacht over dit probleem en ze zijn uiteindelijk tot een conclusie gekomen 

…  

 

Er komt één laatste ultieme battle tussen de 4 sides. Dit zal de grootste gang war worden die 

Mariembourg ooit heeft gezien, en ook gezien zal hebben! 

 

Deze battle zal plaatsvinden tussen 6 & 15 augustus. 

 

De lokale politie is zich al weken aan het voorbereiden om burgers veilig te kunnen houden. 

Er is zelfs sprake dat de POSA (Protectie, Observatie, Steun en Arrestatie), de FBI en de CIA 

aanwezig zullen zijn, zoveel staat er op het spel! 

 

Wie zal er volgens jullie deze strijd winnen?  

Wij zien jullie 6 augustus en dan zullen we er samen achter komen …  

 

 

Zoals jullie misschien al hadden kunnen raden, mogen jullie je allemaal verkleden in het thema 

‘Oldskool hiphop’. Gebruik goed jullie fantasie en kom als de coolste rapper/rapster! 

Hieronder vinden jullie ook nog enkele leuke voorbeelden, maak er iets leuk van! 

 

Tot dan! 

 

 

De Jong-Gi’verleiding 

 

Toerako, Gier, Agame, 

Snoek, Vuursalamander 

 

0485 71 18 86 (Agame) 
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Hey gi’vertjes, 

Dit jaar gaan we op kamp naar een keicool festival en het is onze taak om sfeer op het disco 

podium te brengen. Haal dus allemaal je beste disco-outfit boven en trek deze aan op kampdag! 

(neem dus disco verkleedkleren mee op kamp) 
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